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Beste bedevaartvrienden,

Met vreugde stellen we u de eerste bedevaartsprokkels van dit jaar voor.
Een beetje later dan voorzien.

Een nieuw jaar betekent nieuwe plannen, nieuwe ontmoetingen en
opnieuw samen op weg gaan. In deze editie blikken we dankbaar terug
op twee bijzondere bedevaarten die ons als gemeenschap hebben
verdiept en verbonden.

Zo vindt u een verslag van onze Romebedevaart naar Rome, waar geloof,
geschiedenis en verbondenheid met de wereldkerk centraal stonden.
Daarnaast nemen we u mee naar Lourdes, met een terugblik op de
bedevaart van februari — dagen van gebed, ontmoeting en hoop,
gedragen door de kracht van de drie bekende gebaren.

We willen u ook graag informeren dat we voortaan bereikbaar zijn via een
nieuw e-mailadres: bedevaarten@bisdombrugge.be. Aarzel niet om
ons via dit adres te contacteren met vragen, suggesties of getuigenissen.
Vanuit het Bisdom Brugge danken wij u voor uw blijvende betrokkenheid
en kijken we uit naar alles wat dit jaar mag brengen.

Veel leesplezier!

Marc Vantyghem Herman De Backer



Van de ‘kleine’ naar de grote Sint-Pieter.
Een verslag van de Romebedevaart

Van 20 tot 24 oktober mocht is samen met m’n vriendin en 160
anderen op bedevaart met het bisdom Brugge.

Er werd me vanuit mijn parochie ‘St Pieter Torhout’ gevraagd om
een paar ervaringen te delen.

Meestal geen probleem, maar deze keer toch wel anders.

Het is eerder het omschrijven van een geloofservaring.
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De bedevaart ging dan ook naar Rome. En wat een stad is me dat.
Ze draagt met reden de titel van eeuwige stad.

Je wandelt gewoon door een open kunstboek. Romeinse tempels
en badhuizen, kerken, kloosters en basilieken. Met daartussen een
chaos waar je een dag over doet om aan te passen.
Georganiseerde chaos placht ik het te noemen.

Maar eerst even voorstellen. Ik ben Frank. Sinds jaar en dag
acoliet en elk zondag of feestdag present in onze decanale kerk in
Torhout.

Na een zondagnacht zonder slaap, een busrit door de regen van
Brugge naar Brussel (om 3u30), verliep alles werelds gewoon.
Perfecte landing in Rome om 9u30 en na een uurtje busrit, kom je
in het centrum.




Maandagnamiddag was al meteen een heel sterk moment.
Met het pelgrimskruis voorop trokken we door de Via della
Conciliazione. De laan die uitgeeft op het St Pietersplein. Er is
een speciaal afgebakende route voor de pelgrims.

Onder het bidden van psalmen en het zingen van de litanie van
alle Heiligen, kwamen we uiteindelijk op het mooie Sint-
Pietersplein om zo de heilige deur te bereiken
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Wat is er nu speciaal aan een deur?

Heel eenvoudig, deze deur doorlopen is een ‘ja’ zeggen op de
vraag: ‘wil je gaan op de weg die |k je toon?’

In stilte gingen we erdoorheen. leder met z’n eigen verhaal,
problemen, verleden, .....

Een heel sterk moment.

De misviering is de Sacramentskapel bracht mij een gevoel van
diepe vreugde en verbondenheid.

Een ‘geloven’ en ergens diep van binnen ‘weten’.

Ondanks de proporties, het goud en de glitter, toch weer
terugkeren naar de essentie van onze Christelijke overtuiging.

Het jubeljaar van de Hoop klinkt mooi, maar wijlen paus
Franciscus heeft ons een immense schat nagelaten.




Door de week heen bezochten we de kathedraal van
Rome, de moeder van alle kerken : St Jan van Lateranen.
De oudste nog bestaande doopkerk (het baptisterium),
de heilige trappen (scale sancta), Paulus buiten de muren
en Sta Maria Maggiore.

Deze laatste basiliek is bijzonder omdat daar paus
Franciscus z'n laatste rustplaats heeft.

We schuifelen er voorbij, en daarna rolden de tranen.
Heel spontaan.

De pure eenvoud raakt je diep en vlakbij zijn geliefde
kapel aan de beroemde Maria-icoon (Salus Populi
Romani).

Om af te sluiten nog dit. Op woensdag volgden we de
audiéntie op het Sint-Pietersplein. Ik bespaak je het
verhaal hoe we, een geluk bij een ongeluk, perfect
gepositioneerd stonden om paus Leo te zien passeren.
Dat was het moment dat m'n vriendin met tranen in de
ogen stond.

Je ziet, een mooi verhaal die Rome-bedevaart!

Met psalm 122 gingen we op weg, met psalm 150
keerden we terug, als pelgrim van Hoop.

Frank Arnou




Een bedevaartverslag over de Februari-bedevaart
naar Lourdes

We hebben vol verlangen uitgekeken naar de Bedevaart naar
Lourdes en dan uiteindelijk is het zover.

Wat weinig geslapen maar op zondag 8 februari om 6 uur werden
we verwelkomt op het perron van de TGV te Rijsel door Herman,
priester Marc en priester Piet en stapten we gezwind op. Na een
treinrit met af en toe een oponthoud arriveerden we in Bordeaux.
Onderweg werd er samen gebeden met Piet. In Bordeaux hadden
we al geluk dat de TGV trein ons opwachtte om aansluiting voor
Lourdes te halen zodat we toch tijdig zouden aankomen.

De ontvangst in het hotel was heel hartelijk en vlot met een
vriendelijke verwelkoming door de gastvrouw.

Een eerste Eucharistieviering in de Crypte om 18 uur was de start
van een intense bedevaart van LICHT en HOOP voorgegaan door
priesters Marc en Piet.

Er werd intens gebeden en meegezongen met het openingslied
‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’ en dat het Licht in ons mag
blijven branden.
leder van ons is mee op bedevaart met persoonlijke intenties,
vragen .. maar ook intenties voor onze naasten.

Lourdes is een bedevaartsoord waar je terecht kan met verdriet,
maar ook met blijdschap en dankbaarheid, vergiffenis vragen en
alsook een zegen vragen.

Na de misviering waren de weergoden ons goedgezind zodat we de
dag konden afsluiten met een dankbare groet aan de grot van Onze
Lieve Vrouw en Bernadette.

Een dankbaar gebed voor een goede heenreis en ook de zegen
voor de komende bedevaartsdagen.

Bij het verlaten van het Heiligdom op het Esplanadeplein gaf de
Gekroonde O.L.V. ons het LICHT in de duisternis en zo konden we
met een zalig gevoel onze eerste dag afsluiten.




Maandag 9 februari

Om 8u30 was er een Nederlandstalige mis aan de grot.

Heel ingetogen hebben we het AVE MARIA gezongen en er was ook een
moment die ons deed nadenken wat onze verlangens waren tijdens de
bedevaart.

Na de misviering was er een rondleiding op het Heiligdom door Piet
zeer goed begeleidt met uitleg en gebed .

Een totaal onverwacht moment was toen we werden uitgenodigd aan
de Baden om een intens moment mee te maken.

In 1858 zei Maria tot Bernadette ‘ Ga drinken aan de Bron’.

We werden individueel uitgenodigd om dit moment heel intiem te
beleven.

Voorafgegaan door een gebed werd het waterritueel in alle eenvoud
ons toevertrouwd.

Handen wassen, aangezicht besprenkelen en water drinken uit je
gereinigde handen . Dit stil, emotioneel moment maakt heel veel
gevoelens los.

Als afsluiting werd het gebed tot Maria namelijk het Weesgegroet
gebeden.

Heel wat genezingen zijn verbonden met dit enig moment.

Het was voor ons allen een hemels geschenk dat we deze ervaring
onverwachts konden beleven.

Onze tocht op het Heiligdom werd verder gezet richting de
kaarsenkapel.

De kaarsen in alle formaten, brachten ons zoals ons thema LICHT
dichter bij elkaar.

Piet hield een stiltemoment en daarna een tekst en gebed waardoor
de zin en de waarde van een brandende kaars meer duiding bracht.
Dank aan Piet voor deze intense, mooie ontdekking van het
Heiligdom.

De namiddag bracht ons dichter bij ‘De Voetstappen van Bernadette *.
Deze tocht laat je ontdekken hoe haar leven was en hoe zij tot een van
de bekendste heiligen geworden is. Een indrukwekkende levensweg
met vallen en opstaan om toch door haar wilskracht en geloof
iedereen kon doen geloven dat ze uitverkoren was door Maria die haar
verschillende malen verschenen is.

Wij als kleine gelovigen kijken op naar zo iemand die met heel weinig
tevreden was, zorgzaam en altijd trouw in haar geloof.




Dinsdag 10 februari

Door het slechte weer ging de kruisweg door in de St Pius X
basiliek begeleidt door Piet en aansluitend was er om 11ul5 een
eucharistieviering in de prachtige Rozenkransbasiliek. Priesters
Marc en Piet celebreerden mee met tientallen priesters, het werd
een prachtige misviering met gebed, hemelse gezangen en
trompetgeschal.

ECCE ANCILLA DOMINI. AVE AVE MARIA

ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN

Dinsdagnamiddag was de uitstap naar Bartrés maar door het
slechte weer, niet te voet maar met de bus. We konden genieten
van een prachtige rit door het landschap en de besneeuwde
bergtoppen bewonderen.

Aangekomen in Bartrés konden we de kerk bezoeken die tot een
mooie, ingetogen kerk werd omgetoverd door een kloosterzuster
die LICHT bracht en de relikwie van de Heilige Bernadette
uitstalde zodat we ons intens verbonden voelde met deze
wonderlijke omgeving.

Een gebedsmoment ,voorgegaan door Piet ,bracht ons dichter bij
elkaar door gezang, gebed en bezinning zodanig dat onze geest en
hart gesterkt werden.

‘God is de herder die waakt over mij ¢
Woensdag 11 februari

De Hoogdag van de Bedevaart.

Een massa volk was reeds vroeg aanwezig in de St Pius X Basiliek
om de internationale eucharistieviering mee te vieren.

Een prachtige, intense viering vol van LICHT, HOOP, KRACHT en
LIEFDE vol van intenties en gebed.

Als afscheid aan de grot was er ‘s avonds een nederlandstalige
rozenkrans.

Heel wat mensen trotseerden de gietende regen voor de
bedanking aan

Onze Lieve Vrouw en Bernadette voor de mooie, mtense en
deugddoende bedevaart.

3 dagen was onze vraag ...
Wat verlang ik van Lourdes ?
Hoe heb ik het ervaren ?

Zijn mijn verlangens ingevuld ?

Op al die vragen zeg ik volmondig JA
Ik heb nog eens kunnen beleven wat het betekent om zo dicht bij
OLV te zijn.

Je krijgt de kracht en komt voor een stuk tot jezelf.

Dat we verder moeten blijven geloven in onszelf en in de
medemens die het ook soms moeilijk heeft.

ledere dag opnieuw een taak voor ieder van ons.

Maar deze bedevaart heeft zeker mijn verwachtingen ingelost.




Donderdag 12 februari

Na een veilige busrit naar Bordeaux en TGV trein naar Rijsel kwamen
we veilig aan .

Een mooie, intense bedevaart was ten einde maar niet in ons hart en
geest want de genegenheid van de groep was fantastisch.

Hartelijk dank aan Herman, Marc en Piet voor de organisatie, de
begeleiding en het samenzijn.

Dank aan de groep om deze bedevaartsdagen heel intens te mogen
beleven.

Deze bedevaart biedt ons de kans om mens te zijn, hoe klein in ons
geloof we ook zijn, met al onze tekortkomingen, vinden we toch de
kracht om verder te doen en geloven in de kracht van onze God, OLV
van Lourdes en de Heilige Bernadette .

LOURDES , EEN STUKJE HEMEL OP AARDE !!!

Bernadette Verniest




Afscheid nemen

Op 14 november 2025 moesten we
afscheid nemen van Anny Callens. Zij
ging trouw mee op bedevaard naar
Lourdes. Ze keek er naar uit om ook
dit jaar opnieuw te kunnen meegaan,
maar dit is jammergenoeg niet meer
gelukt. Zij was 65 jaar.

Op 19 oktober vernamen we het
overlijden van Marie-Thérese
Dreesen op 99-jarige leeftijd. Zij
was de moeder van Luc
Vanerum en was de
initiatiefneemster van het
Charitat-fonds. Met veel
dankbaarheid gedenken wij
haar.

Op 9 december moesten we
afscheid nemen van Simon
De Grave. Zoon van Marijke
en Marc. Hij maakte er elk
jaar ‘een sport’ van om als
eerste in te schrijven voor
de Lourdesbedevaart.

We gaan hem heel hard
missen.




Op woensdag 25 maart gaan we traditiegetrouw op bedevaart naar
Oostakker.

En elk jaar opnieuw mogen we heel wat volk verwelkomen aan de
grot van het ‘Vlaamse Lourdes’. Ook dit jaar is iedereen hartelijk
welkom om samen de rozenkrans te bidden aan de grot (bij mooi
weer tenminste), en daarna vieren we samen de eucharistie in de
basiliek.

Al even traditiegetrouw houden we de trekking van de winnende
loten van de verkochte loten van de Vrienden van Lourdes.

Alsjullie graag nog een lot (of meerdere loten) willen kopen dan
kan dit door 5 euro (of een veelvoud) te storten op de rekening van
de Vrienden van Lourdes (BE14 4685 2382 1183). Vergeet zeker
niet je volledig adres en ook je emailadres (als je dit hebt) in te
vullen in de mededeling. Per 100 verkochte loten trekken we 1
winnend lot die dan 500 euro waard is en kan gebruikt worden als
mindering voor een Lourdesbedevaart.

Inschrijven voor de Lourdesbedevaart van komende zomer kan via

onderstaande link
https:/forms.gle/fiFGQOV86alFRsKiweT
12 - 18 juli 2026 met de TGV

Informatie : bedevaarten@bisdombrugge.be

0470/18.58.05




