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Goede Lourdesvrienden, 
 

We zijn blij om jullie de eerste 'Bedevaartsprokkels' voor te stellen.  
Naast de jaarlijkse brochure met voorstelling van onze bedevaarten willen we 
een aantal keren per jaar tot bij jullie komen met onze 'Bedevaartsprokkels'.  
Zo willen we contact houden met elkaar. Verdere suggesties hiervoor zijn steeds 
welkom. 
De voorbije Lourdesdagen geven de smaak om ons met velen  in te zetten voor 
onze diocesane Lourdesbedevaart van 14 tot en met 20 juli waarvoor de  
inschrijvingen reeds goed binnen komen. Een bedevaart kan maar slagen dankzij 
de inzet van velen. En hierbij hebben we elkaar nodig! We zijn als directieteam 
blij dat we gedurende de voorbije maanden reeds heel wat medewerkers  
mochten ontmoeten.  Een aantal bijeenkomsten zijn voor de komende weken 
gepland. 
Dit jaar willen wij  met het pastorale thema voor 2024 gehoor geven aan de  
pdracht van Maria 'dat men in processie naar hier komt'.  Maria roept ons op om 
samen  in gebed op weg te gaan als voorbereiding op het Jubileumjaar 2025. 
Momenteel  zijn we in deze veertigdagentijd onderweg naar Pasen. Mag het voor 
ons allen een verdiepende tocht zijn waarin wij ons 'meer  toeleggen op het  
bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grote trouw aan de 
sacramenten waarin wij zijn geboren' zoals een prefatie van de veertigdagentijd 
het goed samenvat.. 
We wensen jullie allen veel leesplezier met deze 'Bedevaartsprokkels'! 
Een hartelijke groet van het directieteam. 
 

Herman De Backer     Marc Vantyghem 
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JournéesÊdeÊLourdesÊ2024 
 
Van 8 tem 12 Februari trokken wij (Piet Vandevoorde en Herman De Backer) naar Lourdes om - zoals elk jaar - meer inzicht 
te krijgen in het pastorale thema van dit jaar ‘Dat men hier in processie naartoe komt’.  Maar tijdens deze dagen is het ook 
heel belangrijk om contacten te leggen met verschillende mensen in Lourdes zelf. 
 
De Lourdesdagen begonnen op vrijdagmorgen met het ophalen van onze batchen in de Bernadettekerk.  Daarna was het de 
bedoeling dat het congres plechtig werd geopend met een Eucharistieviering aan de grot, maar door het zeer gure weer 
werd dit op de laatste knip verplaatst naar de Rozenkransbasiliek.  De viering werd voorgegaan door Mgr Mica (bisschop 
van Tarbes en Lourdes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de viering gingen we terug naar de Bernadettekerk waar Mgr Micas ons verder welkom heette in Lourdes en aandacht 
vestigde dat onze zieken en zwakkere in de samenleving centraal staan in Lourdes. 
We werden vervolgens ook welkom geheten door de rector van Lourdes (Michel Daubanes) 
 
Horacio Brito - chapelain van het Heiligdom -  heeft aansluitend een bezinning gegeven rond 
het pastorale thema van dit jaar :  ’Dat men hier in processie naartoe komt’.  
 
Op een later moment gaan we zeker verder in op het pastorale thema, maar het mag niet  
verwonderlijk zijn dat het ‘in processie gaan’ dit jaar nog meer dan andere jaren in de verf  
zal gezet worden.   
Niet alleen met de twee gekende processies, nl de sacramentsprocessies en de  
Maria-processie (of kaarskesprocessie), maar er zal dit jaar ook meer aandacht gaan naar  
nog andere processies.   
Om maar 1 voorbeeld te noemen : het aandragen van een grote kaars en deze bij het einde van 
de bedevaart bij de lichtkapel aan te steken.  Een mooi en aangrijpende processie als je het mij 
vraagt.   
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De rest van de 2 dagen werden hoofdzakelijk gevuld met verschillende workshops over allerhande thema’s. 
 

 
Zich voorbereiden op de Mariale Processie  
Zich voorbereiden op de Sacramentsprocessie  
Gezinnen en kinderen op bedevaart 
Sacrament van de vergeving 
Het gebaar van het water en de baden 
De lichtkapellen 
... 
Om er maar enkelen te noemen 
 
 
 

 
1 mooi moment wil ik toch nog  
even (letterlijk en ϐiguurlijk) bel 
ichten.  Op het einde van de eerste  
dag zijn we met z’n alle in proces 
sie naar de lichtkapellen gegaan om  
een grote kaars aan te steken om  
zegen te vragen voor al de bede 
vaarten die dit jaar zullen plaatsvinden. 
 
Ikzelf had de ‘eer’ om een Nederlandstalige voorbeden te bidden.  Mijn gedachten gingen op dat moment uit naar jullie  
allemaal, mensen die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij onze bedevaart naar Lourdes. 
 
 

 
Om de Lourdesdagen in schoonheid af te sluiten hebben we op  
Zondag 11 Februari - op het feest van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes - de internationale mis bijgewoond.  Ik ben al heel vaak 
in Lourdes geweest, maar ik heb nog nooit zoveel gelovigen  
samen gezien in de Pius X basiliek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moe maar voldaan zijn we maandag dan huiswaarts gekeerd en we zijn er nog meer van overtuigd : ‘ 
Het wordt een mooi bedevaartjaar’ 
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WieÊzijnÊwij? 
KiJoLo is een unieke groep die bestaat uit mensen met en zonder fysieke of verstandelijke beperking. We organiseren een 
hedendaagse bedevaart met een gezond evenwicht tussen bezinnende en ontspannende activiteiten. We streven in onze 
groep naar een sfeer van gelijkwaardigheid: een sfeervolle en intense reis creëer je maar door interactie en wederkerigheid. 
In dit kader spreken we ook over 'deelnemers' en 'assistenten': mensen met een beperking kunnen rekenen op een assistent 
om hen te ondersteunen waar ze dit nodig hebben. We proberen ook zoveel als mogelijk rekening te houden met de inbreng 
van de deelnemers. De reis wordt door hen mee georganiseerd, geëvalueerd,... We proberen steeds te zoeken naar de beste 
manier om de deelnemers te betrekken. 
 
TaakÊvanÊeenÊassistent 
We werken met een systeem van één-op-één-begeleiding. Dit wil zeggen dat je verantwoordelijk bent voor één deelnemer. 
Uiteraard kan er altijd hulp of raad worden gevraagd aan de ‘anciens’ of de verantwoordelijken.   
De taak van een assistent houdt onder meer in: 

assistentie bij het wassen en aankleden ’s morgens 
rolwagen duwen gedurende de dag 
maaltijdbegeleiding (indien nodig) 
assistentie bij het toiletbezoek (indien nodig) 
assistentie bij het slapengaan 
zorgen voor sfeer en ambiance 
organisatie van activiteiten 
… 

 
Maak je geen zorgen over de zwaarte van de zorg. Er zijn heel wat ervaren assistenten mee, die de zwaarste zorg op zich 
nemen. 
 
Activiteiten 
Een dag in Lourdes bestaat meestal uit één viering, één bezinnende of religieuze activiteit en één of twee ontspannende acti‑
viteiten. 
 
Reis 
We reizen per TGV vanuit het station van Tourcoing, net over de grens in Frankrijk. 
Geraak je niet in Tourcoing? Geen nood, er worden bussen ingelegd vanuit Brugge, Roeselare of Kortrijk, die ons brengen 
naar Tourcoing op 14 juli. Ook op 20 juli, wanneer we door de TGV terug in Tourcoing worden afgezet, zorgen bussen voor 
vervoer naar de respectievelijke opstapplaatsen. 
 
Verblijf 
We verblijven in accueil Notre Dame, een aangepast verblijf voor zieken en personen met een beperking. Daar nemen we 
ook alle maaltijden (inbegrepen in de prijs). 
Het accueil Notre Dame bevindt zich op het heiligdom, aan de oever van de Gave. 
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VoorbereidendeÊvergadering 
Traditioneel ontmoeten alle assistenten elkaar vooraleer we op reis vertrekken. Op deze bijeenkomst wordt er kennis ge‑
maakt en wordt het programma overlopen.  
 
 
Het spaghetti festijn is op 11 mei vanaf 18u in de grote zolder in Tordale. 
Steunkaarten ook te verkrijgen. 
 
 
Voor inschrijvingen en verdere vragen kan je contact opnemen met Nele (0479/784610). Je kan ook altijd mailen naar  
kijolo.lourdes@gmail.com.  
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Els en Nele 
 
Kijolo 
 
 
www.kijolo.be 
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Lourdes:ÊÊeenÊwarmeÊarmÊomÊonsÊheenÊ… 
 
Beste Bedevaarders, Vrienden van Lourdes en sympathisanten 
2023 was een super feestjaar voor Bedevaarten Bisdom Brugge: 125 jaar werd luisterrijk gevierd!  In het Bedevaart  
Magazine 2023 (herfst 2023) kunnen wij genieten van een  
prachtige fotoreportage van al die sterke momenten. 
 Op terugweg naar huis vertelde een oudere dame, moe maar blijgezind, aan mij: "Och, ik heb weer een toffe week achter de 
rug...amai, zo deugddoend!  Nu kan ik er weer voor een heel jaar tegen!"   Inderdaad, het is wellicht voor ieder van ons, op 
zijn/haar manier, die intense beleving en sfeer van geborgenheid en verbondenheid die je ook  thuis blijft meedragen!   
Zo blijft Maria  een houvast en steun hier en nu. Zij is eenÊwarmeÊarmÊomÊonsÊheen! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Lourdes gebeurt die 'warmeÊarmÊomÊonsÊheen' dagdagelijks heel concreet: in de hand die de hulpbehoevende wast, in de 
hand die de aan rolwagen gebonden mens voortduwt, in de warme handdruk bij een onverwachte ontmoeting,  in de knuffel 
van erkenning...zo veel  
helpende handen die elkaar op die manier willen omarmen...je bent niet alleen, je hoort erbij.  Dat gevoel van gezien te wor‑
den, van gewaardeerd te zijn! Dat intense gevoel van  
verbondenheid: niet in grote woorden maar in doorleefde kleine daden!   
 
En dan is er dàt moment, het overvalt je: in je kijken naar het beeld van Maria aan de grot,   
in het Ave Maria dat weerklinkt  uit de luidsprekers, in de intense samenzang, in de massa mensen rondom je... ja, heel die 
sfeer raakt je diep! En dan welt een traantje op van geluk en geborgenheid.  Het is als een  warmeÊarmÊomÊonsÊheenÊ...zoÊkomtÊ
MoederÊMariaÊonsÊnabij.Ê 
Je moet haar niet zien om haar te voelen. 
 
Die eerbied en verering voor Maria is te ontdekken in de namen van vele kathedralen,kerken en kapellen en Lourdes grotten.  
In West-Vlaanderen alleen al  zijn er 2350 kapellen. (zie site Kapellen in Vlaanderen).  Op al die plaatsen worden kaarsen 
gebrand.  Wij noemen Maria onze Moeder.  De persoon waarmee je in gesprek kan gaan: je vertelt haar jouw zorgen, je deelt 
haar jouw pijn, je dankt haar voor haar steun.  Zo wordt iedere brandende kaars tevens een ontmoeting met Maria.  Zij isÊeenÊ
warmeÊarmÊomÊonsÊheen. 
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Kapellen!   
Je kan er niet naast kijken!  Overal kom je ze tegen!  Sommige zijn mooi én in orde.   
Enkele zelfs prachtig en met een hele geschiedenis. Bij velen wordt er gebeden en is er een deugddoende beleving met proces‑
sies, ommegangen  en samen bidden en zingen. Bekend zijn o.a. de Ommegangen zoals in Poperinge en Nazareth;  
100ste Kapellenommegang in  Noordschote... 
Maar, jammer genoeg, zijn er ook kapellen die verwaarloosd worden. Sommige zijn zelfs bouwvallig  en door niemand 'gekend'.  
Daarom ben ik in regio Koksijde en Veurne vele k 
apellen beginnen opkuisen. Waar nodig heb ik ook kleine klussen en schilderwerken  
uitgevoerd.  Voor grote restauratiewerken kan  ik rekenen op steun van stad en gemeente.  Ondertussen droom ik ervan om een 
team vrijwilligers samen te brengen om alle kapellen een opkuisbeurt te geven!   In Lourdes ontmoette ik verschillende mensen 
met diezelfde interesse voor het voortbestaanÊenÊdeÊzorg voor kapellen.   
 
In november 2022 zijn wij gestart met een FBÊpaginaÊ:ÊVlaanderensÊkapelletjes.   
Ook via Bedevaarten Bisdom Brugge te bekijken.  Er zijn op heden 196 volgers! Ga eens kijken en like ons! 
Onze vraag naar jou is dubbel:                                                                                               
 
1) WeÊwillenÊgraagÊaandacht voor de kapellen in je buurt, ook voor de  
2) verwaarloosde, waar veel werk aan is.  Kies er 1 uit en kijk of je die kunt o 
3) nderhouden.  Misschien is een gewone opkuisbeurt al voldoende. Ga op zoek naar de eigenaar. Bespreek of en hoe je kan 

helpen.  Zoek medewerkers en 'vaklui' om klussen op te nemen.                                                 
 
2) VertelÊoverÊjouwÊinzet:ÊNeem een foto 'voor en na' de werken. Indien mogelijk,  
verzamel wat info over het ontstaan en de beleving rond deze kapel...en deel dit mee op de FB pagina.   
Het zou ϐijn zijn dat er een grote uitwisseling komt van al die 'vernieuwde' kapellen, waar ook.  Iedereen mag het weten!  Wel‑
licht een aansporing voor anderen om hieraan mee te werken. 
Via vele Heemkringen, via vele Kapelletjesroutes die bestaan, via Parcum Leuven  (de moeite om daar eens te gaan kijken!)
gebeurt er al heel veel over en voor onze kapellen. Ook steden en gemeenten krijgen oog voor hun religieus erfgoed en laten 
werken uitvoeren. 
Hierbij zie je een voorbeeld van een vernieuwde kapel met een kort verhaal: de Drie Hofsteden. 

 

 

 

 

 

 

Ik ontmoette de eigenaar van deze kapel.  Hij hecht veel waarde aan zijn kapel en was op zoek naar vrijwilligers.  Aan zulke zwa‑
re klus durfde ik echter niet beginnen.  Ik heb dan wel de kapel met hoge druk gereinigd.  Alsook de deur gans gerenoveerd.  De 
bouwwerken    werden door een vakman uitgevoerd. Mooi resultaat! 

Als jullie een melding willen maken van een kapelletje, neem dat gerust contact op met Marc De Grave 
(marc.degrave@telenet.be) of Isabel Deprest (isabel.deprest@telenet.be). 

Neem zeker ook een kijkje op hun Facebookpagina (https://www.facebook.com/proϐile.php?id=100087396797743), waar je 
ook altijd een boodschap kan achterlaten.  

Je kan ook een kijkje nemen op de microsite : https://www.kerknet.be/organisatie/onderhoud-en-beleving-vlaanderens-
kapelletjes 

Marc	De	Grave 



Voor wie in 2024 naar Parijs op bedevaart wil gaan, neemt best contact op met de 
verantwoordelijken Dominiek & Francine Lodewijckx—Moerkerke 
fam.lodewijckx@telenet.be - 056/35.75.67  

www.bedevaartenparijs.be 

Bij hen kan je terecht voor verdere info en inschrijvingen  

 

Dit zijn alvast de data voor 2024:  

 

Zaterdag 20 april 2024     Rue du Bac—Sacré Coeur  

Vrijdag 7 juni 2024 (feest van het H Hart)   Sacré Coeur Parijs  

Woensdag 27 November 2024   

(feest van de Wonderbaarlijke medaille)  Rue du Bac  

Woensdag 3 juli tem Dinsdag 9 Juli 2024   Paray Le Monial - Le Laus 
      LaSalette - Ars  

BedevaartenÊParijsÊ-ÊParayÊLeÊMonialÊ2024Ê 
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TriduümÊvanÊOnzeÊLieveÊVrouwÊvanÊStÊJanÊ-ÊPoperinge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Lieve Vrouw 

van St Janskerk 
Onze-Lieve-vrouwekruisstraat 1 
8970 Poperinge 

 
Van harte welkom 

 
 
DiocesaneÊbedevaartÊOostakkerÊ-Ê8ÊaprilÊ2024 
 
Ook zijn jullie van harte welkome op onze jaarlijkse diocesane bedevaart naar Oostakker 
 

Programma  
 
14u30  Rozenkransgebed  
15u00  EucharisƟeviering voorgegaan door bisschop Lode Aerts  
 
Aansluitend trekking van de winnende loten van de Vrienden van Lourdes, 
waarvoor je nog alƟjd loten kan kopen door een veelvoud van 5 euro per lot te 
storten op rekeningnummer BE14 4685 2382 1183 ‘Vrienden van Lourdes’. 
 
Verdere vragen : neem contact op via bedevaaten.bisdom.brugge@kerknet.be 
of 0470/18.58.05 

MaandagÊ11Êmaart 
17u30  Rozenkrans 
18u00  Eucharistievering 
DinsdagÊ12Êmaart 
17u30  Rozenkrans 
18u00  Eucharistievering 
WoensdagÊ13Êmaart 
17u30  Rozenkrans 
18u00  Eucharistievering 
DonderdagÊ14Êmaart 
545e verjaardag van het Groot Mirakel 
17u30  Rozenkrans 
18u00  Eucharistievering 
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Blij en droevig nieuws uit onze bedevaarƞamilie 
 
Geboortes 
 
 
Op 15 december 2023 zag WarreÊhet levenslicht.  Warre is daarmee de jongste telg van Jan Vanroose (onze bede‑
vaartdokter) en zijn echtgenote Fien Dendoncker 
 
Op 16 januari werd RobinÊgeboren als zoontje van Ismay Desramault en Matthias Peperstraete. 
 
Proϐiciat aan de jonge ouders 

 
Overlijdens 
 
Jammergenoeg hebben we ook een aantal overlijdens te melden 
 
Een trouwe bedevaarder Lieve Verniest heeft vorig jaar afscheid moeten nemen van haar zus GilberteÊVerniestÊ 
(18 juli) en ook van haar broer JosÊVerniestÊ(17 september). 
 
Op 27 november vernamen we het overlijden van NicoleÊDubois.  Zij ging verschillende keren mee naar Lourdes met 
Kojolo 
 
Ook  27 november is ZrÊRosalineÊÊDevosÊuit Klerken van ons heengegaan.  Zij was altijd op afstand verbonden met 
onze bedevaart en vooral met Kijolo. 
 
Op 13 december werd ons ook het overlijden van WillyÊMeysmansÊmeegedeeld.  Hij was jarenlang brancardier en 
woonde in Ternat. 
 
Op 17 december hebben we afscheid moeten nemen van RobertÊHuddersÊdie samen met zijn echtgenote vaak mee‑
ging op bedevaart naar Lourdes als brancardier. 
 
Op 29 februari is ZrÊLieveÊVerhelleÊoverleden.  Zij zette zich jarenlang in voor onze zieken tijdens de bedevaart. 
 

 
LatenÊwijÊonzeÊdierbareÊoverledenenÊinÊherinneringÊroepen. 

DatÊzijÊGodÊmogenÊzienÊvanÊaangezichtÊtotÊaangezicht. 
MetÊeerbiedÊgedenkenÊwijÊonzeÊdoden, 

WijÊdankenÊvoorÊhunÊlevenÊ: 
MensÊwarenÊzij,ÊscheppingÊnaarÊGodsÊbeeld, 

uniekÊwarenÊzijÊ:dezeÊmensen; 
metÊeerbiedÊgedenkenÊwijÊwieÊzijÊwarenÊvoorÊonsÊenÊvoorÊdeÊwereld. 

MetÊeerbiedÊgedenkenÊwijÊhen.Ê 
 
Indien	wij	een	overlijden	over	het	hoofd	gezien	hebben,	kunnen	jullie	ons	dat	altijd	laten	weten	door	een	mailtje	te	stu-
ren	naar	:	bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be 


