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Lectio Devina van bijbelcitaten aan de hand van tekeningen 



“Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want 
ik ben je God.

Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn
onoverwinnelijke rechterhand.“

Jesaja 41:10





"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de 

liefde.“
1 Korintiërs 13:13





“Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem. Hij zag 
hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 
En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in Hem vind ik vreugde.’“
Matteüs 3:16-17





"Daarom, zie, Ik zal haar meelokken, 
haar de woestijn in leiden en naar

haar hart spreken.“
Hosea 2:14





"Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend
licht, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 

over hen schijnt een helder licht.“
Jesaja 9:1





"Er staat geschreven: de mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord
dat afkomstig is van de mond van God.“
Matteüs 4:4





"U wijst mij de weg naar het leven, 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor

altijd een lieflijke plek aan uw zijde.“
Psalm 16:11





"Terwijl zij met elkaar spraken en hun gedachten wisselden, 
kwam Jezus zelf dichtbij en liep met hen mee. Maar hun ogen 

werden verhinderd Hem te herkennen.“
Lukas 24:15-16





"Door zijn geloof ging Abraham, toen hij
geroepen werd, gehoorzaam op weg naar
een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij
ging op weg zonder te weten waarheen.“
Hebreeën 11:8





"Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.“

Johannes 1:5





"Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op je eigen inzicht.

Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan 
baant Hij voor jou de weg.“

Spreuken 3:5-6





"De HEER is nabij voor wie gebroken
zijn, Hij redt wie zwaar wordt
getroffen.“
Psalm 34:19





"In Hem was het leven, en het leven was het licht van 
de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen.“

Johannes 1:4-5




