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Inleiding 

 

Wie of wat de heilige geest is, is moeilijk te zeggen. 

Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken. 

Maar je ziet het wel aan mensen  

van wie iets uitgaat:  

wat ze zeggen, is gemeend;  

wat ze doen is echt. 

Ze stralen iets uit  

dat met die Geest te maken heeft:  

warmte, goedheid, vrede,  

geduld, begrip, aandacht voor de minsten. 

Ook al zijn er velen  

van wie het levenspad niet over rozen loopt,  

toch gaat er kracht van hen uit  

waar je zelf beter van wordt. 

Zij zijn geestige mensen. 

Zij tonen vaak met weinig woorden  

hoe de Geest vandaag aan het werk is. 

 

De Geest des Heren 

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. 

Kom Schepper Geest, voltooi, wat Gij begonnen zijt. 

 

Aanwezigheidslitanie  

 

Stort uw Geest uit  

over jong en oud  

over man en vrouw  

over hoog en laag  

over west en oost. 

Stort uw vuur uit  

in het hart van de mensen  

in de mond van de mensen  

in de ogen van de mensen  

in de handen van de mensen. 

 



Zend uw adem neer  

over hen die geloven  

over allen die twijfelen  

over allen die liefhebben  

over allen die eenzaam zijn. 

Stort uw vuur uit  

over de woorden van de mensen  

over het zwijgen van de mensen  

over de talen van de mensen  

over de liederen van de mensen. 

Zend uw adem neer  

over allen die toekomst bouwen  

over hen die het goede bewaren  

over hen die het leven behoeden  

over allen die schoonheid scheppen. 

Stort uw Geest uit  

over de huizen van de mensen  

over de steden van de mensen  

over de wereld van de mensen  

over alle mensen van goede wil. 

Hier en nu, over ons, over allen  

stort uw Geest uit. 

 

Openingsgebed 

 

God van leven en licht,  

stort uw Geest over ons uit,  

en herschep ons tot mensen  

naar het beeld van Jezus.  

Leg vuur van liefde in ons neer, 

opdat wij uitstralen wat Hem ooit bewoog:  

een mens voor anderen te worden.  

Leer ons, zoals Hij,  

de taal van het hart te spreken,  

opdat wij, nabij aan vriend en vreemde,  

met velen een volk te worden  

waarin liefde en vrede wonen.  

Amen. 

 

Uit het Johannesevangelie 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.  

Dan zal de Vader op mijn gebed  

u een andere Helper geven  

om voor altijd bij u te blijven:  

de Geest van waarheid,  

voor wie de wereld niet ontvankelijk is  

omdat ze Hem niet ziet en niet kent. 

Gij kent Hem, want Hij blijft bij u  

en zal in u zijn.” 

 



Mijmering 

 

Toen de Geest Gods boven de wateren zweefde  

en de chaos tot een wereld schiep,  

hoe groot moet dan zijn vreugde geweest zijn. 

Toen Hij de wereld reeds zag voor die bestond,  

en de mensen voordat zij leefden....  

een goddelijke vreugde. 

Zo zou het blijven... 

Wij zijn nog steeds de verf op zijn palet,  

de klanken van zijn onvoltooide symfonie,  

de woorden die zich moeizaam schikken  

in ‘t gelid van zijn versmaat. 

Wij zijn nog altijd de klei  

en zijn droom is nog altijd zoveel groter dan ons hart. 

De Geest Gods droomt immers van een wereld  

die wij nog voor onmogelijk houden:  

een wereld zonder grenzen en zonder geweld. 

Hij droomt de mens als een glimlach in de tijd,  

als een woord van liefde,  

als een ademtocht die een gebed wil zijn. 

Geloven in de Geest is met Hem durven dromen  

en verder kijken dan de grenzen van vandaag. 

Geloven in de Geest is met Hem aan die wereld durven bouwen. 

Geloven in de Geest is nooit vergeten  

dat Hij het beeld ziet waar wij aan werken  

zonder het te weten. 

Geloven in de Geest is reeds de glimlach zijn  

die Hij al van tevoren heeft gezien,  

en tot elkaar woorden spreken, zo warm als het hart,  

die Hij reeds heeft gedacht. 

Het is in elke ademtocht zijn Naam vernoemen zonder woorden  

en met Hem gelukkig zijn omdat alles altijd nieuw wordt....   

de hemel en de aarde. 

 

Geest van God, Adem van leven 

 

Geest van God, Adem van leven, 

Geest van God, Adem van vuur, 

Geest van God, troost en kracht: 

U heiligt ons. 

 

Kom, o Geest, kom in ons hart. 

Kom, o Geest, wees ons nabij. 

Geest van leven, Geest van moed: 

Wij zien naar U uit. 

 

Geest van God, Adem van leven, 

Geest van God, Adem van vuur, 

Geest van God, troost en kracht: 

U heiligt ons. 

 



Kom, o Geest van heiligheid. 

Geest van waarheid, kom in ons. 

Geest van liefde, maak ons één: 

wij zien naar U uit. 

 

Voorbeden 

 

Mensen werden vervuld van de geest van Jezus, de heilige Geest,  

en zij spraken de taal van het hart, die verstaan werd door vriend en vreemde. 

Daarom bidden wij ook vandaag God om uw nabijheid .... 

 

Voor allen die leiding moeten geven in kerk en wereld, 

vragen wij om uw Geest van wijsheid..... 

Voor allen die richting kunnen geven aan zoekende, angstige en onzekere mensen, vragen wij 

om uw Geest van raad....  Laten wij bidden 

 

Voor allen die trouw blijven aan elkaar,  

voor hen die zich gebonden hebben aan een levenstaak,  

vragen wij om uw Geest van sterkte... 

Voor hen die zorg dragen voor opvoeding en vorming,  

voor hen die zich in dienst stellen van de wetenschap,  

vragen wij om uw Geest van kennis....  Laten wij bidden 

 

Voor allen die geroepen zijn het evangelie te verkondigen,  

vragen wij om uw Geest:  

dat zij voor alles kunnen luisteren naar de nood van elke dag, 

dat zij opnieuw tot de verbeelding spreken van jong en oud;  

dat zij een taal spreken die verstaan wordt door mensen van morgen....    

Laten wij bidden..... 

 

Stort uw Geest uit over ons allen, God, 

raak ons met het vuur van Jezus, onze broeder,  

maak ons enthousiast en vrijmoedig,  

geef dat de hoop op leven nooit wordt uitgeblust,  

omhels ons met zijn liefde  

waardoor wij in verbondenheid leven  

met allen die zoeken naar vrede en gerechtigheid. Amen 

 

Onzevader 

 

Slotgebed 

 

God van licht en leven,  

houd in ons brandend  

wat Gij vandaag in ons hebt neergelegd:  

vuur van liefde,  

de warmte van uw vriendschap,  

die wij mogen delen met velen. 

Leg ons woorden in de mond die verstaan worden. 

En ga met ons mee,  

opdat liefde bloeit en vrede vruchtbaar gedijt,  

overal waar mensen wonen.  Amen. 


