
 
 
Bij de tweede week van de advent 

 

Hebt u ze ook gekregen? 

De reclamefolders met schreeuwerige opschriften? 

Spetterende eindejaarsfeesten staat er dan. 

Vroeger viel het niet op. 

Vandaag geeft het een wrang gevoel. 

 

Sommige dingen zijn we al gewend geraakt: 

het ontsmetten, de handgel, het mondmasker. 

Aan andere dingen wennen we niet: 

het afstand houden, het missen van warme contacten, het gebrek aan knuffels …   

 

Het doet ons nadenken over wat echt belangrijk is. 

Het zet ons terug met beide voeten op de grond. 

Heel wat bubbels worden doorprikt, de essentie blijft over. 

We beginnen te waarderen wat vroeger vanzelfsprekend was. 
 

Eeuwige God, 

we gaan de tweede week in van de advent. 

Twee kaarsen zullen branden, 

teken van waakzaamheid 

en verwachting. 

 

We leven mee met de mensen van onze gemeenschap. 

Een babbeltje op straat, een telefoon, 

een mailtje, een lichtje voor het raam 

maken mensen minder eenzaam 

in deze donkere tijd van het jaar. 

 

We bidden voor mensen die het nodig hebben, 

voor mensen die op ons gebed rekenen. 

Onze gedachten gaan uit naar zieken, 

thuis en in het ziekenhuis, 



naar beproefde families, 

naar zorgverleners en onderwijsmensen, 

naar vluchtelingen en daklozen. 

 

We geven de moed niet op. 

We geloven dat het goed komt. 

We geloven in Jezus Messias 

wiens geboortefeest dichterbij komt. 

 

Help ons voelen dat Gij ons niet loslaat, 

dat Gij mensen nabij zijt 

als een Vader, als een Moeder 

die van haar kinderen houdt. 

Amen. 
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