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Zoals vruchtbare grond is voor een boom, zo is de christelijke traditie voor de 

geloofsgemeenschap in Assebroek. Het is onmisbaar om goed geworteld te zijn in die 

hoopvolle en levengevende boodschap van Jezus van Nazareth. De nieuwe Pastorale Eenheid 

Sint-Trudo is de structuur die ons op vandaag de mogelijkheid biedt om zichtbaar en 

vruchtbaar aanwezig te zijn in Assebroek. 

Met en doorheen de verschillende werkgroepen willen we vanuit verschillende invalshoeken 

en in openheid voor elkaar bruggen bouwen en gemeenschap vormen. Verbondenheid brengt 

mensen samen, haalt hen weg uit eenzaamheid. Iedereen telt mee, iedereen hoort in de 

kring. Zo zijn wij onderweg, in solidariteit, liefde en zorg voor elkaar en de schepping. 

Er is ruimte en openheid, zodat elk op zijn of haar manier zich kan engageren en meeleven 

binnen de nieuwe parochie. Elke levensfase heeft haar prioriteiten, maar het gaat altijd weer 

over de zoektocht naar een gelukkig samenleven! Zo vormen zich verschillende cirkels 

rondom dat ene doel: samenwerken en meebouwen aan een solidaire samenleving waar 

niemand uit de boot valt. Zo mogen wij verrijzenismensen zijn! Mensen die niet bij de pakken 

blijven zitten maar met open armen, die ontvangen en geven, nieuwe wegen durven gaan. 

Voor Assebroek krijgen we trouwens het beeld van kleine en grote cirkels zomaar in de 

schoot geworpen. In de ondergrond van Assebroek, ter hoogte van de meersen, zitten 

concentrische cirkels in de grond. Deze cirkels blijven de archeologen boeien en verwijzen 

naar een aanwezigheid van mensen op deze plek, heel lang geleden al, omdat het er goed  is 

om te wonen. 

Van dat laatste zijn we overtuigd en daarvoor zetten we ons in, met iedereen die vol hoop aan 

de toekomst wil bouwen! 
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