
Het anker thuis bij Alex en Marleen 
 

Soms lijkt het dat je door alles en iedereen,  
ook door God verlaten wordt. 
 
Die ene week zou dat gekund hebben. 
Bijvoorbeeld na enkele dagen in een of 
ander ziekenhuis, dokters raadplegen, en 
twee begrafenissen in onze parochie. 
 
Maar dan denk ik steeds aan de derde strofe uit het lied ‘Pelgrims van 
hoop’: “Onze ogen zien een nieuwe morgen, Gij komt nader, houdt U niet 
verborgen, zendt ons uit; verkondigt aller wegen; ik ben God met u, ga, 
ontvangt mijn zegen.” 
Dit, samen met de voorspraak van de Heilige 
Maagd, dan komt alles weer goed. 
 
Geloven doet geen pijn, geloven en christenen 
zijn, wil ook zeggen: “Vertrouwen hebben, liefde 
geven en liefde krijgen.” Blijf geloven en het komt 
allemaal goed. 
 
De kleinkinderen maakten een tekening in het 
boek dat meereist met het anker en hebben het anker versierd. 
 
Alex en Leen 


