
Bijlage: Gebed bij de chrismawijding  

 

“God, 

al wat groeit, komt uit uw hand. 

Gij zijt de oorsprong van al wat leeft. 

Aanvaard daarom de hulde en de dank 

die wij U vol vreugde brengen 

in naam van heel de Kerk. 

In den beginne hebt Gij gesproken 

en de aarde bracht bomen voort 

die goede vruchten dragen. 

Zo zijn de olijven ontstaan waarvan de olie komt 

die voor het heilig chrisma dient. 

In deze olie 

had David, uw profeet, reeds een teken gezien van uw genade 

toen hij zijn lied zong over de olie van de vreugde 

waarmee het gelaat van de mens wordt gezalfd. 

En toen de zondvloed was geleden 

en alle boosheid van de aarde weggespoeld, 

werd een duif die de olijftak droeg, 

het eerste teken van het komend heil, 

de bode van de vrede die weer op aarde heerste. 

Maar in de volheid van de tijden 

hebt Gij in dit alles 

wat eerder al was aangekondigd, 

tot vervulling gebracht. 

Als door het water van het doopsel de zonden zijn vergeven, 

dan maakt ons deze zalving 

tot mensen die vervuld zijn 

van uw vreugde en uw vrede. 

Zo hebt Gij ook aan Mozes opgedragen 

zijn broeder Aaron, gereinigd door het water, 

met geurige olie te zalven 

en tot uw priester aan te stellen. 

Maar nog rijker werd dit teken 

toen Jezus zelf, uw Zoon en onze Heer, 

bij het water kwam van de Jordaan 

en aan Johannes om het doopsel vroeg. 

 

Toen is de Geest des Heren over Hem neergedaald 

onder de gedaante van een duif 

en heeft uw stem weerklonken: 

‘Dit is mijn eengeboren Zoon 

in wie Ik mijn behagen stel’. 

Zo ging het woord van David in vervulling 

dat Hij gezalfd zou worden 

met olie van de vreugde 

als eerste onder alle christenen. 



 

(Alle concelebranten strekken in stilte de rechterhand uit naar het chrisma tot aan het einde 

van 

het gebed) 

 

Heer, 

wij bidden U 

Heilig en zegen + deze vrucht van uw schepping, 

waarmee Gij eenmaal in het Oud Verbond 

uw priesters en koningen, 

uw profeten en martelaren hebt gezalfd. 

Vervul dit reukwerk van uw Heilige Geest 

en van de kracht van Christus, uw Gezalfde, 

aan wie deze olie zijn naam van Chrisma dankt. 

Wij vragen U 

dat Gij dit chrisma tot teken maakt van heil en leven 

voor allen die verniewd zijn door het waterbad. 

Laat allen die wij met chrisma zullen zalven 

en die in het doopsel van de oude erfschuld zijn bevrijd, 

tot tempel worden van de heilige Geest: 

dat zij de goede geur verspreiden 

van een toegewijd en zuiver leven. 

Breng ten uitvoer wat Gij van oudsher hebt beslist: 

zalf hen tot koningen, priesters en profeten 

en bekleed hen met uw onsterfelijkheid. 

Laat deze geurige olie 

voor allen die uit water en Geest herboren werden, 

een heilzaam chrisma zijn, 

begin van eeuwig leven 

en onderpand van de beloofde heerlijkheid. 

Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen.” 

 

 


