
BLOEMEN IN BLANDEN

JACQUELINE ZORGT REEDS 25 JAAR VOOR BLOEMEN IN DE KERK VAN BLANDEN





Wij zijn van plan om regelmatig een klein portret - letterlijk en figuurlijk - te 

schetsen en te plaatsen in het parochieblad van een Blandense parochiaan 

die zich verdienstelijk maakt (of heeft gemaakt) binnen de kerk.

We gaan van start met Jacqueline Rans uit de Alphonse Nijsstraat die 

reeds van in 1991 zorgt voor het bloemrijke decor in de kerk. 





Het was in 1991 toen wijlen priester Fons D’Hoogh aan Jacqueline vroeg 

of zij de taak van bloemen- en plantenverzorgster op zich wou nemen. 

Het verzorgen, kopen en schikken van bloemen is steeds een hobby van 

Jacqueline geweest en om er zich in te vervolmaken volgde zij daar een 

cursus over bij KVLV. Haar eerste medewerksters waren Juliana 

Beeckelaers, Bernadette Swillen en Rita Smets, doch na verloop van tijd 

werkte Jacqueline op haar eentje.





De bloemen en planten zelf kweken doet zij niet; zij koopt ze op de 

wekelijkse markt - op vrijdag - in Leuven of op de markt - op zondag - in 

Heverlee. Jacqueline plaatst steeds bloemen op het altaar en aan het 

Mariabeeld. De paaskaars wordt versierd met plantjes. “Ik heb een 

persoonlijke voorkeur voor tulpen,” aldus Jacqueline, “hoewel ik mij 

meermaals laat leiden door de seizoensbloemen die voorradig zijn.” 

Buiten het schikken en plaatsen in de kerk, waakt zij er ook over dat deze 

bloemen en planten regelmatig van water worden voorzien, en af en toe 

herplaatst zij een plant zodat die bv. meer zonlicht krijgt.






