Zoals J.L Ayers opmerkt, geven de verschillende poorten van de muur
van Jeruzalem, in hun opeenvolgende volgorde, ons een beeld van de

evolutie van de gelovige in het geestelijk leven, vanaf het moment dat 'l ezu S’
hij opnieuw geboren wordt door geloof in de Heer Jezus als Redder

tot het moment dat hij de heerlijkheid wordt binnengeleid.

Een spirituele oefening: d e u r n a a r Ve rl o S s I n g

Voor welke poort sta jij vandaag?
Is die gesloten of open? De 10 poorten
Collectief geldt hetzelfde voor de Kerk.

van de muur van Jeruzalem
We zijn allemaal geroepen als christenen . .
om deel te nemen aan de wederopbouw van de Kerk, Uit het bOEk Nehemla hOOdetUk 3
om mensen naar God te brengen. Naar de lezing van
Houden we de poort van deze Kerk wijd open? P. Théogene Havugimana, Missio Belgié
Denk aan de poort van de schapen bijvoorbeeld.
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10. De wachtpoort (de poort van Miphkad)
“de christen in de wereld”

Het herinnert ons aan de dag van Gods oordeel. Het Hebreeuwse
woord Miphkad betekent ‘afspraak’, of ‘inspectie’. Het brengt het idee
e 2 naar voren van een plaats die gereserveerd is voor een bijeenkomst.
e b SR Deze poort herinnert ons aan de plaats van de christen in de wereld.
t:kggn;ﬂjgp]”tf@& £ We zijn in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. In ons
N dagelijks leven moeten we dit in gedachte houden. We zijn geroepen
om te leven met de eeuwigheid in gedachten, dat wil zeggen, om te
zorgen voor de dingen die bestemd zijn voor de eeuwigheid in plaats
van te leven volgens de dingen die bestemd zijn om op een dag te

verdwijnen.

lem
1

11:1),

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Hoe versta ik deze woorden?
"We zijn in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld”

* Hoe ervaar ik de eeuwigheidsgedachte in mijn dagelijks bezigzijn?
* Ligt in mijn zorgen voor een verafspiegeling van die eeuwigheid?

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

‘ Zijin er tekenen of praktijken in de Kerk,
24 in de gemeenschappenyparochies
\\ of in uw persoonljjke leven
die wijzen naar de eeuwigheid?
Is er in de christeljjke praktijk plaats voor
de universele christen

zoals God die gedroomd heeft?
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Vandaag de Gouden Poort of Poort van de Barmhartigheid

De Gouden Poort werd omstreeks 1400 gerenoveerd, maar in 1530 door de
Turken gesloten. Volgens traditie is dit de poort waardoor de Messias zal komen
als de tijd rijp is.

De Joden baden vroeger bij deze poort om Goddelijke genade, vandaar dat

de Joden deze poort ‘de poort van de Barmhartigheid’ noemen.

Ook in de islam heeft de poort een grote betekenis. In het Arabisch heet
de poort Gab el-Dahiryeh (poort van de Eeuwigheid). Men beweert dat
de gehele mensheid op de Dag des Oordeels door deze poort zal gaan.

De 10 poorten van de muur van Jeruzalem

Ik het boek van de profeet Nehemia worden de 10 poorten van de
muur beschreven. Laten we even een mini-bedevaart ondernemen
rond de oude muur van Jeruzalem om de betekenis en de waarde
te begrijpen van de poorten en te verstaan waarom Jezus de herder
als deur van de schaapskooi benoemt.

We zoemen in op de tien poorten van de muur van Jeruzalem zoals ze
na elkaar worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 van het boek Nehemia.

De betekenis van de namen van de poorten in volgorde van voorko-
men geven ons een beeld van de progressieve groei in het geestelijk
leven van een gelovige. De volgorde en positie waarin deze poorten
zijn geschikt, is heel belangrijk om de spirituele betekenis te verstaan.
De aardse pelgrimstocht waartoe elke christen en de hele Kerk wordt
uitgenodigd lijkt wel een spirituele weg die we dienen te bewandelen.

De gebeurtenissen die in dit hoofdstuk worden beschreven, vonden
waarschijnlijk plaats in 445 voor Christus, ongeveer 90 jaar na het ein-
de van de Babylonische ballingschap. Nehemia was zelf een architect.
Hij was een belangrijke figuur in de terugkeer van het volk Israél naar
Sion, vooral omdat hij de belangrijkste architect was bij de heropbouw
van de muur van Jeruzalem. Het boek Nehemia vertelt over

deze heropbouw. Alle leden van het volk Israél gingen aan het werk
om de muur opnieuw op te bouwen, behalve de edelen van Tekoa.

In de muur waren er ook 10 poorten, elk met een andere naam, die
ook heropgebouwd moesten worden. We wandelen rond de muur
van Jeruzalem en samen ontdekken we de spirituele betekenis

van deze 10 poorten.

1. de schaapspoort - 2. de vispoort - 3. de oude poort -
4. de dalpoort - 5. de mestpoort - 6. de bronpoort -
7. de waterpoort - 8. de paardenpoort - 9. de oostpoort -
10. de wachtpoort



9. De oostpoort
“bestemming”

Het is een poort die door God zelf opzij is gezet, en de Joden wisten
dat deze gereserveerd was voor een heel speciale gebeurtenis:
de komst van de Messias.

JERUZALEM

in de dagen van Nebemia

\ 5 \ . . . .
L e G : - Voor Israél zal de Messias komen als de Zon der Gerechtigheid
e ol gt e Jcruzglnt wonen, e, sl

tien sante Wij2 ﬁﬂi#jm%?e Bl

TR aas A ' “Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid
‘ ; op, die met haar vieugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten
\ g,{ : komen, als kalveren die op stal hebben gestaan.” (Mal 3, 20)

en

“Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, alle
stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de
hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid.” (Mt 24, 30)

mour_ =

Deze poort spreekt tot ons over de terugkeer van de Heer.
De verwachting van alle schepselen is gericht op het oosten,
de richting van de zonsopgang.

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Wat is mijn bestemming in het geloof? Hoe zie ik dat?
* Wat is voor mij zonsopgang en wat zonsondergang qgua geloof?

: 4 Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?
Zijn er tekenen of praklijken in de Kerk,

Vandaag de Heroduspoort in de gemeenschappenyparochies

Heroduspoort (Bloemenpoort; Schaaps- of in uw persoonljjke leven

poort). Deze poort leidt rechtstreeks naar waarbij "de bestemming” genoemd en besproken wordt?

de Arabische wijk van de Oude Stad. Waar wordt bv. de komst van de Messias in de verf gezet?

De poort kreeg deze naam van
christelijke pelgrims. De poort leidt
namelijk naar een Arabisch huis
waar volgens de overlevering koning
Herodus gewoond zou hebben.




1. De schaapspoort
“de nieuwe geboorte”

Dit is de allereerste poort. Door deze poort werden de lammeren
| naar binnengebracht die werden uitgekozen als offer in de tempel.

} N

JERUZALEM ' \
hemic

Het doet ons denken aan de woorden van Jezus toen Hij zei:

“ Ik ben de deur van de schapen. (...) Ik ben de deur. Als iemand door Mij

| 2 binnengaat, zal hij worden gered] hij zal in- en uitgaan en weide vinden.

[ i (...) Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn

& schapen.” (Joh 10, 7.9.11).

W= o i Dit was de eerste poort die hersteld en ingewijd werd, omdat het de al-

e TR N ® lereerste poort is waar u doorheen moet als u vergeving wilt ontvan-

e TN gen.
In tegenstelling tot alle andere poorten had deze poort geen
grendel of slot, omdat de poort van verlossing altijd open
moet staan voor iedereen die zich, wanneer ook, wil bekeren.

Het bevestigt Jezus’ woorden

“Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik
niet buitenwerpen.” (Joh 6, 37).

Deze eerste poort herinnert ons aan het kruis, de eerste ervaring die
iedereen heeft als hij of zij christen wordt, maar ook aan het offer dat
daar werd gebracht, zodat we als christen vergeving en het evangelie
kunnen ontvangen.

in de dagen van Nebemia A\ N
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,,De stadnu \was ruim en groot , maak,

het inwonertal was gering. De uversL@{q van

het volk gingen te Jeruzalem wonen, msgr

het overige volR\wierp het lot,om een opd;

tien aan te wijzy iny Jeruzalem, de Rei
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H Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Hoe ervaar ik Jezus als de Goede Herder
die Zjjn leven geeft voor Zijn schapen?
* Hoe ervaar ik Jezus als de deur voor de schapen?

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

Zijn er tekenen of prakltijken in de Kerk

en in de gemeenschappeny/parochies

die naar deze poort verwijzen?

Met andere woorden, tekenen die laten zien

dat de poorten van de Kerk altijd openstaan voor iedereen?



8. De paardenpoort
“het Geloof in het licht van
verleden, heden en toekomst”

— T In die tijd, als er oorlogen uitbraken, werden paarden gebruikt om een

leger in staat te stellen efficiénter tegen de tegenstander te vechten.
Het paard wordt vaak gezien als een soort geloofsstrijder, vanwege
zijn gevechtskwaliteiten: kracht, beschikbaarheid en moed. Deze poort
: herinnert ons aan het verleden, het heden en de toekomst. Het
» herinnert christenen eraan dat ze betrokken zijn in geestelijke strijd,
=y < - -

dat ze ten allen tijde klaar moeten staan om te strijden tegen de
Tk ? machten van het kwaad. Verwijzend naar geestelijke strijd herinnert de
\o apostel Paulus ons eraan dat “we onze kracht moeten zoeken in
e verbondenheid met de Heer en in zijn grote kracht”
“Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Legt de wapenrusting Gods aan om te
kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen viees en
bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan
kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande bljjven, strijdend tot het ein-
de. Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtig-
heid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote
schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. Neemt ook de
helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods. Bidt en smeekt in de
Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daartoe nachtwaken, waarbij gij met vol-
harding God smeekt voor alle heiligen.” (cf. Ef 6, 10-18).

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

1 24
* Waarin toon ik kracht, beschikbaarheid en moed op geloofsviak?
* Wat neem ik mee uit het verleden, waarvoor ga ik vandaag en
wat wil ik in toekomst zien gebeuren in mijn geloofsleven?

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk,

in de gemeenschappeny/parochies

of in uw persoonijjke leven

die wijzen op kracht, beschikbaarheid en moed?
Of wijst de algemene stemming

op een vermoeide gemeenschap/Kerk?

[ Y 3
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2. De vispoort
“zending en evangelisatie”

Het was door deze poort dat de vissers van Galilea de vruchten van
hun vangst binnenbrachten om ze op de markt te verkopen.

4 Deze tweede poort herinnert ons eraan dat wanneer u Christus al als
schaapspoort hebt aangenomen, u geroepen bent om vissers van
mensen te worden

“Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken.” (Mt 4, 19)

JERUZALEM
in de Nehemia

\ N\
, De stad nu \as ruim en groot., maak,
fiet inwonertyl was gering. De oversteg van
het volk gingen. te Jeruzalem wonen, mgar
het overige volRwierp het lot,om eén opde
tien aante wij24n in Jeruzalem,de heil
stad, te gaan wune\\o”[Neh 7:4;11:1),

N

'R}

2 en
@ “Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
e (Mc 1, 17)

Met andere woorden, dat u de moed hebt om eropuit te gaan
en Zijn Blijde Boodschap met anderen te ‘delen’.

7
4
o

—— Pleinvh

/
jof '/uur
s Gods | {fO08tPoor
\Tempel |(Ezra10:9)
Iy

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Waarin ligt mijn zending als gelovige (gedoopte)?
* Waar en hoe probeer ik te evangeliseren of verkondigen?

Davidsstad

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?
Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk

! ®§ogelbron-5tangenbron
R‘) en in de gemeenschappenyparochies
' die naar deze poort wijzen?
N 24 Zijn er tastbare tekenen van evangelisatie
en missionaire inzet?

Zijn er getuigenissen of initiatieven waar mensen
elkaar ontmoeten om hun geloof
en het evangelie te delen?



7. De waterpoort
“het Woord van God”

Deze poort herinnert ons aan het Woord van God
en het effect ervan op ons leven.

| ol “Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden; van al uw on-
gerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw

A o( hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten, Ik zal het stenen hart uit uw
| e lichaam verwijderen en een hart van viees geven.” (Ez 36, 25-26).

¢ 5 Het is geen toeval dat deze poort vlak naast de poort van de bron ligt,

4 ® want de twee vullen elkaar zo goed aan. De heilige Geest is degene

Tl Q. die ervoor zorgt dat het water van het woord ons leidt om te wandelen
in trouw en respect voor God.

| ;)
JERUZALEM h\
in de dagen van Nebemia | A\

\
, De stadnu \was ruim en groot mask,
fet inwonert: | was g Erm% De Uvers@@ van
het volk gingen te Jeruzalem wonen, magr
het overige vDM\wxErp het lot,om een oc‘rde
tienaante wij2 n Jeruza lem, de hei
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emy

“Tot in alle eeuwigheid, Heer, staat uw woord in de hemelen gegrondvest”
(Ps 119, 89).

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Welk Woord van God heeft me steeds geinspireerd?
* Waar komt de heilige Geest me tegemoet doorheen het dagdagelijkse?
* Hoe ervaar ik de trouw en het respect van God in mijn leven?

Davidsstad

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

) Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk,
: in de gemeenschappeny/parochies
of in uw persoonljjke leven
die wijzen op de aanwezigheid van deze poort?
Ziet u voorbeelden van een Kerk die ruimte biedt
voor verdieping in het luisteren
naar het woord van God en voor spirituele vernieuwing?
Ervaart u voorbeelden van een Kerk of de geloofsgemeenschap
als bron van het levende en levengevende water?
Kent u voorbeelden van een Kerk
die spirituele initiatieven neemt en die mensen in staat stelt
samen te komen rond het Woord?
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3. De oude poort
“wandelen in de waarheid”

Een jonge christen die de eerste twee poorten heeft ervaren, zal al
snel de derde ervaren, dat wil zeggen, hij zal begrijpen dat Jezus
‘de weg, de waarheid en het leven is’, dat Hij gisteren, vandaag en
voor altijd dezelfde is. Het herinnert ons aan de boodschap van
verlossing en aan de waarheid die we gehoord hebben en die niet
veranderd is, ook al dateert ze van meer dan 2000 jaar geleden.

Is dit niet wat de profeet Jeremia ons vertelt?

“Dit zegt Jahwe: Ga op de kruispunten staan en kijk uit. Vraag naar
de oude paden, vraag wat de goede weg is en volg die, dan zult
ge rust vinden.” (Jer 6, 16).

Zoek de juiste weg en u zult in vrede leven.

Dit is geen uitnodiging om in het verleden te leven.
Het gaat er veeleer om dat we uit het verleden komen
en ons erdoor laten inspireren.

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Waar bliff ik spontaan steken in het verleden?
* Waar wil ik spontaan veranderen?
* Waar wil ik spontaan toekomst schrijven?

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

Zjjn er tekenen of praktijken in de Kerk

en in de gemeenschappeny/parochies

die naar deze poort wijzen?

Ervaren we de neiging om in het verleden te leven?
Zijn er voorbeelden van christelijk leven

die in het verleden bljjven steken?

Zien we of zijn er paskiare hedendaagse antwoorden?



6. De bronpoort
“hernieuwing”

. | De bronpoort ligt viak naast de mestpoort. Dit betekent dat God u,

nadat Hij u door allerlei beproevingen heeft geleid bij de dalpoort
en door het vuur bij de mestpoort om u te reinigen van alles wat u
besmet, naar de bronpoort leidt, waar een bron van levend water
snel in u zal beginnen stromen. Dit doet ons denken aan wat Jezus zei
5 tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron:
5 “ Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen

e dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een
waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” (Joh 4, 14).

\ N
\ \
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\ N
\ 3\
, De stad nu \was ruim en groot , maak,
fiet inwonert&l was gering, De overstdg van
het volk gingen. te Jeruzalem wonen, mgar
het uven%e volRwierp het lot,om eén u%\de
tien aante wijzen in Jeruzalem,de heilidg
stad, te gaan wol \\U”{Neh 7:4;11:),
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Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Wat is/was voor mij bron van levend water?
* Welke is de grootste vernieuwing in geloof die ik heb meegemaakt?

Davidsstad

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk,
in de gemeenschappeny/parochies
\ of in uw persoonljjke leven
) i \ die wijzen op de aanwezigheid van deze poort?
. Kent u een Kerk die u verwelkomt,
naar u luistert en u begeleidt in uw geloof?
Waarin ervaart u de Kerk of de geloofsgemeenschap
als bron van het levende en levengevende water?
Maakt u een Kerk mee die spirituele initiatieven neemt,
die mensen in staat stelt
samen te komen rond het Woord?



4. De dalpoort
“nederigheid voor de Heer”

De poort van het dal herinnert ons aan de beproevingen, de hoogte-
en dieptepunten die we in ons hele christelijke leven meemaken.

Het dal is een plaats van vernedering en ook van nederigheid. Elke
gelovige die doorheen deze poort gaat, kan er zeker van zijn dat het
niet alleen een plaats van tranen is, maar ook een plaats van genade.

‘ -
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, De stad nu \was ruim en groot , maak,
fiet inwonertdl was gering. De Dverst}a van
het volk gingen te Jeruzalem wonen, migr
het overige volR\wierp het lot,om eén op\de
tien aante wij24n in Jeruzalem,de hei
stad, te gaan wnn@;@”[Neh 7:4;11:1),
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Deze poort herinnert de mens eraan dat hij in alles nederig moet
blijven voor de Heer. Deze poort brengt ons terug naar de brief aan

de Filippenzen hfdst. 2: Jezus gaf alles op wat Hij had door een dienaar
te worden. Hij werd zoals de mensen, door te aanvaarden in nederig-
heid te leven en gehoorzaam te zijn tot in de dood.

De poort van het dal herinnert ons eraan dat we tijdens onze aardse
pelgrimstocht perioden van beproeving van verschillende moeilijkheids-
graden zullen meemaken. Maar u moet onthouden dat:

“God trouw is en blijft aan zijn beloften en niet zal toestaan dat u wordt
beproefd boven uw vermogen om het te weerstaan, als de beproeving
komt, zal Hij u de kracht geven om het te doorstaan en de weg eruit”
(cf. 1 Kor 10, 13).

: ; \ Zoals David zei:

Y A “De Heer is mijn herder - mij zal niets ontbreken. Hij wijst mij te liggen in

4 ' grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust. Hjj behoedt mijn ziel

: 24 voor verdwalen, Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn
naam. Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik
niet vrezen. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij ge-
troost zijjn.” (Ps 23, 1-4).

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?
* Waarin heb ik al genade mogen ervaren van de Heer?
* Als ik het begin van Ps 23 op mijn leven leg, hoe vertaal ik dat dan?

Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?

Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk,
in de gemeenschappenyparochies
of in gewoon in het leven die naar deze poort wijzen?



5. De mestpoort (of aspoort)
“vuur dat reinigt”

Door deze poort werd het afval van de stad weggebracht naar de vallei
van Hinnom om daar verbrand te worden. Deze vallei typeert zonde
en vlioek. Een verandering van het Hebreeuwse woord leidde later

tot het woord gehenna, dat gewoonlijk wordt gebruikt om de plaats
van de eeuwige straf aan te duiden.
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,,De stadnu \was ruim en groot ,maak,
het inwonertal was gering. De Uversﬁ&) van
het volk gingen te Jeruzalem wonen, mgar
het nvemgte volR\wierp het lot,om eén op'de
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L “(j’”’d 7 : ] Deze poort herinnert ons aan wat God, in ons leven, doorheen

“ de ervaringen en beproevingen doet. In feite laat God ons door

verschillende beproevingen gaan om het vuil en de viezigheid te

verwijderen die de tijd in ons hart heeft achtergelaten.
Stel u eens voor hoe moeilijk het moet zijn geweest om daar een poort
te repareren. Op dezelfde manier is het nooit gemakkelijk om God toe
te staan om de rommel te laten zien die u in uw hart hebt opgeslagen
en om deze uit uw leven te verwijderen.

Y
Y
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— Pleinvh.
huis Gods
Tempel |(Ezra10:0)

Waarin ligt hier mijn persoonlijke spirituele weg?

* Doorheen welke ervaringen en beproevingen heb ik getimmerd

aan mijn spirituele weg?
* Hoe probeer ik God de rommel in mijn hart te presenteren

of aan te bieden?
* Kan ik aanvaarden dat God voor mij schoon schip maakt?

e\ 24
“ \ Waarin ligt hier de spirituele weg van de Kerk?
De Mestpoort of Aspoort . .. .

Het stad P i werd hi P i : 9 het nabiigel Zijn er tekenen of praktijken in de Kerk
et stadsvuil werd hier verzameld en afgevoerd naar het nabijgelegen . .
stadsdeel Ophel van de ambachtslieden. £ " 7e(n ;n de g;meensghappen/ Zar o'c"h/e.s;
Het Jordaans bestuur (1949-1967) verbreedde de poort om het Jordaanse OF I LW PEISOATIIRE 1EVER Gic Radl Geze p 0‘,) Wyzen:
leger toegang tot eenheden binnen de stad te verschaffen. Denk na over de rommel die de Ker k/
De poort is vernieuwd na de Zesdaagse oorlog en naast de Mestpoort is uw gemeenscha_p, uw parochie
een paar jaar geleden de kleine Leerlooierspoort uit de middeleeuwen ge- of uzelf doorheen de jaren verzameld

en die uw ervan weerhoudt om vooruit te komen.

restaureerd, wat vandaag de voetgangersingang is.



