
SUGGESTIES BIJ DE BOETEACT OP 17 NOVEMBER 2024 

 

De voorganger kan de boeteact inleiden met deze woorden: 

V. Morgen sluiten we ons als Kerkgemeenschap aan 

bij de Werelddag voor de preventie en het herstel 

van seksuele uitbuiting, misbruik en geweld tegen kinderen. 

Als Kerk zijn we ernstig tekortgeschoten 

en hebben het kwaad in ons midden te lang genegeerd. 

We namen onze verantwoordelijkheid niet zoals het had gemoeten. 

Het heeft té lang geduurd 

voordat we het leed en de trauma’s van de slachtoffers 

ten volle hebben erkend. 

Daarom wenden we ons nu tot Christus 

en vragen we om zijn ontferming. 

 

De voorganger en alle aanwezigen wenden zich naar het kruis en buigen het hoofd. Na een moment 

van stilte bidt een lector: 

L. Gij die zorg draagt voor wie klein en kwetsbaar zijn, 

ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

Gij die luistert naar de roep van mensen in nood, 

ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Gij die ons leidt op de weg van de waarheid en de gerechtigheid, 

ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

V. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. 

  



SUGGESTIES BIJ DE VOORBEDE OP 17 NOVEMBER 2024 

Lezingen van de dag: 

Da 12, 1-3 

Heb 10, 11-14. 18 

Mc 13, 24-32 

V. God schenkt hoop en toekomst aan wie ontmoedigd zijn. 

Laten we vol vertrouwen tot Hem bidden. 

 

L. Voor slachtoffers van misbruik en geweld, 

die niet gehoord worden en geen erkenning vinden. 

Voor wie streven naar een Kerkgemeenschap 

die luistert en troost. 

Laten we bidden. 

 

Voor vrijwilligers in opvangpunten en teleonthaal, 

die hoop brengen en angst wegnemen. 

Voor wie meewerken aan een Kerkgemeenschap 

die onthaalt en heelt. 

Laten we bidden. 

 

Voor slachtoffergroepen en hun verantwoordelijken, 

die machtsstructuren in vraag stellen. 

Voor wie meebouwen aan een Kerkgemeenschap 

die zich bekeert en zich vernieuwt. 

Laten we bidden. 

 

Voor nabestaanden van slachtoffers, 

die leven met pijn en onverwerkt verdriet. 

Voor wie zich inzetten voor een Kerkgemeenschap 

die hulp biedt en ondersteunt. 

Laten we bidden. 

 

V. God,  

tot U nemen wij onze toevlucht, 

want Gij stelt ons nimmer teleur. 

Sta ons bij in alle nood 

en wijs ons de weg naar het leven. 

Wij vragen het U 

door Christus, onze Heer. 


