
Ik wil trouwen … 

   

 voor God 

   

 en de mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het ook jullie bedoeling om van je 

huwelijk iets speciaals te maken? 

 

Overweeg je een kerkelijk huwelijk? 

 

 

Wij nodigen jullie graag uit voor een 

dekenale “trouwersavond” op 

vrijdag 28 februari 2020 

20.00 u in de zaal van de dekenij 

Grauwe Torenwal 9 B  te Bree. 

 

 

Jullie kunnen er kennis maken met  

andere koppels die voor een kerkelijk 

huwelijk kiezen,  

en met de voorgangers - priesters en 

diakens - van de 

huwelijksinzegening. 

 

 

Wij willen jullie meenemen op de weg 

van Ik naar Wij en rekenen daarbij op 

de hulp van onze God die geen 

mensenkind uit het oog verliest en ons 

kent bij onze naam zoals we ooit bij het 

doopsel gevierd hebben. Hij heeft je 

naam in zijn grote hand geschreven, 

werd toen gezegd. 

 

Hij is er altijd om  

 voor jullie een steun te zijn als het 

 misschien wat moeilijk is; 

 jullie een duwtje in de rug te geven 

 om samen de juiste weg te volgen. 

 

Wie trouwt kan ook op veel sympathie 

en steun rekenen van familie, vrienden 

en kennissen. Trouwen voor de kerk is 

immers geen privézaak. Een huwelijk 

aangaan is een publieke daad, een 

sociaal engagement. De gelovige 

gemeenschap engageert zich ook 

tegenover elk koppel dat voor de kerk 

huwt. Ze erkent hen als gehuwden en 

belooft hen te steunen in de realisatie 

van hun jawoord. Deze erkenning en 

steun kan voor gehuwden heel belangrijk 

zijn. 


