
Broederlijk Delen – tot iedereen mee is! 
 

 
 

Vorig jaar schreef ik over Broederlijk Delen vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s). Doelen waar alle landen van de Verenigde Naties zich in 2015 hebben achter 

geschaard. Helaas zitten we nog ver van deze – tegen 2030 te realiseren – doelen.  

Toen citeerde ik o.a. Mahatma Ghandi met de uitspraak “De aarde 
kan in ieders behoefte voorzien, maar niet in ieders hebzucht”.  Of 
Kate Raworth die pleit voor een nieuwe kijk op economie, waarbij niet 
alleen de economische groei, maar ook de mogelijkheden en de 
beperkingen van onze planeet in rekening worden gebracht. Nog 
steeds actueel en dwingend, ook in deze corona tijd.  
 
Want wat zien we in onze eigen omgeving gebeuren?  Steeds meer mensen hebben het 

moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.  Steeds meer mensen hebben nood aan steun 

en opvang, zowel materieel als geestelijk. Steeds meer mensen vallen uit de boot, horen er 

niet meer bij, moeten vluchten of zich verschuilen om zovele redenen.  

Daarom pleit Broederlijk Delen – ook op zijn 60ste 

verjaardag – voor systeemverandering!  

Een aalmoes, een helpende hand, een troostend 

woord, een steunend gebaar… het is mooi, maar 

niet genoeg om een wereld te maken waar voor 

iedereen genoeg is. Ook de Europese landen van 

de OESO hebben dat begrepen: zij kwamen in 

2019 met een rapport – “voorbij de groei: naar een 

nieuwe economische aanpak.” Daarin krijgen ook 

ecologische duurzaamheid, welbevinden van 

mensen, dalende ongelijkheid en standvastige 

financiën een plaats in het economisch denken.  

Maar… Zelfs in de corona crisis worden rijken rijker en armen armer. De 2153 miljardairs in 

deze wereld bezitten evenveel rijkdom als de 4,6 miljard armsten. Ons grondstoffenverbruik 

verdrievoudigde de laatste 50 jaar. Maar dan vooral in de welvarende landen, alhoewel de 



grondstoffen zich meestal in het zuiden bevinden. Delen – herverdelen zal dus noodzakelijk 

zijn om iedereen te geven waar hij/zij recht op heeft: gezondheid, een redelijk inkomen, 

onderwijs, veiligheid en huisvesting.  

Vandaar dat Broederlijk Delen reeds enkele jaren geleden sprak over “Buen vivir” - goed 

leven – waarbij het “leven met genoeg” centraal staat: iedereen moet kunnen (over)leven 

zonder tekort, op een ritme dat voor elkeen past, met aandacht voor elkaars noden meer dan 

voor onze eigen grillen of pleziertjes. We moeten ons weer bezig gaan houden met de 

levenskwaliteit en minder met de kwantiteit (hoeveelheid) van ons bezit.  Dat kan ook in onze 

eigen kring, door meer aandacht te geven aan elkaar in gezin, werkomgeving, buurt, 

gemeenschap… Opnieuw wat dichter bij elkaar komen en meer op de ander gericht zijn dan 

op onszelf.  

Verjaardagen zijn soms mijlpalen.   

Dit jaar bestaat Broederlijk Delen 60 jaar. Al die tijd probeert de organisatie ons te bewegen 

om oog te hebben voor onze medemensen, om zich overbodig te maken.  Want: als iedereen 

mee is – dan is Broederlijk Delen overbodig, want een feit en geen beweging meer. Helaas is 

het dus een noodzakelijke 60ste verjaardag.  

Gelukkig zien we juist nu veel bemoedigende initiatieven ontstaan: iedereen begint te delen: 

vervoer, boeken, zonnepanelen, materialen en diensten, spelen, ervaring, tijd, inzet…  

Een andere verjaardag is deze: in 1970 - dus 50 jaar geleden - werd met alle welvarende 

landen, waaronder ook Rusland en China, afgesproken om minimaal 0,70% van het 

Nationaal Inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. In België zijn we nooit 

verder geraakt dan 0,42%! Dat is gemiddeld 1,2 miljard euro per jaar te weinig. Delen – 

herverdelen.  Eigenlijk gewoon doen wat we beloofd hebben en wat niet meer dan billijk is 

tegenover de landen van wie we gretig grondstoffen afnemen tegen vaak veel te lage prijzen.  

Wat kunnen wij doen?  Ons bekeren, 

omkeren, keren naar elkaar.  En dat 

concreet maken in onze eigen 

omgeving, maar ook naar hen die ver 

van ons bed leven, maar toch voor onze 

dagelijkse noden zorgen.  Denk maar 

aan alle producten die uit het zuiden in 

onze winkels liggen: bananen, mango, 

kiwi, chocolade, koffie, thee, soja …. En 

nog zo onnoemelijk veel.  

 

Of zoals Broederlijk Delen het zelf verwoordt;  

Delen en herverdelen, zodat ieder mens kan leven met genoeg, doet deugd, is gezond 

en rechtvaardig en geeft zin aan ons bestaan.  

 


