
2e zondag – jaar C                     19 januari 2025 

 

Lezingen 

 

• Js 62, 1-5 (Gij zult heten: Mijn welbehagen) 

• Joh 2, 1-12 (De bruiloft te Kana in Galilea) 

 

Homilie 

 

Beste medegelovigen,  

Dit thema, over de bruiloft en het veranderen van water in wijn, is een klassieker 

in de prekenkast en toch geeft het ons elke keer weer de mogelijkheid om er nog 

nieuwe elementen, nieuwe benaderingen aan toe te voegen. Vandaag wil ik dat 

ook graag proberen. 

 

We zouden het kunnen bekijken vanuit het oogpunt van een op mislukken 

staand huwelijksfeest. Johannes noemt wat er gebeurt niet voor niets een teken, 

een feit, een gebeurtenis die iets be-teken-t. We moeten dus niet meteen 

afstormen op het ‘mirakel’ van de verandering van water in wijn, maar rustig het 

hele verhaal op ons laten inwerken om het ‘teken’ te zien en haar diepere be-

teken-is te vatten.  

 

Wat weten we van dit gebeuren? Frappant zijn meteen al enkele woord-

verbanden uit de eerste en de laatste zin van het verhaal. Tussen Jezus’ doop in 

de Jordaan en de bruiloft te Kana, dus 2 dagen, welnu, op die dagen heeft Jezus 

zijn leerlingen geroepen, waarmee Hij vanaf dan op pad zal gaan.  

Op de derde dag na Jezus doop is er dan een bruiloft in Kana. Van de bruid of de 

bruidegom vertelt Johannes niets. Halfweg het feest stellen ze vast dat er geen 

wijn meer is. Daar sta je dan …Kan je nu het feest laten verwateren?  

 

Het begint allemaal met een eenvoudige bemerking van Maria, gevolgd door een 

opdracht en wel door Maria, zijn Moeder Heel opvallend.. Jezus stelt hier dan 

een teken. Johannes spreekt niet van een wonder, neen, het is een teken.  

 

Dit eerste teken verbindt het hele leven van Jezus met het andere teken: het 

laatste avondmaal. Op de derde dag na zijn doop het bruiloftsfeest.  

Op de derde dag na zijn dood, verrijzenis, Paasfeest. Tussen beide tekenen 

wordt een overvloed van liefde geschonken. De beste wijn komt pas op het 

laatst. Het ultieme teken van liefde komt ook pas op het einde. 

 

Een teken in ons leven?  

 

Met ons doopsel kregen we een overvloed van liefde mee. Is ons leven ook in 
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die goddelijke liefde tot het uiterste verbonden? Het gaat ook bij ons verder met 

een kleine vraag. Hebben wij de nood van onze medemens gezien? Vragen wij 

aan onze zieke collega of buur hoe het gaat? Delen wij soms schaarse tijd met 

anderen? Als wij in het teken geloven, dan staan kruiken vol liefde voor andere 

mensen klaar. Het is trouwens ook echt het eerste verhaal dat Johannes vertelt nà 

de roeping van de eerste leerlingen, want dat was zijn eerste werk na zijn doop.  

En als je dan al direct de volgende dag mee mag naar een feest, naar een 

bruiloft, dan kan het toch helemaal niet meer kapot. Zijn moeder Maria, was 

daar al. Johannes vermeldt het nauwkeurig. Ze hadden de roepstem van Christus 

vernomen en waren hem gevolgd... En waarheen leidt dan de navolging van 

Christus? Wel die navolging brengt hen naar een bruiloft. Gaan in het voetspoor 

van Jezus is met Jezus meegaan op weg naar een feest. En op dat feest wordt het 

water wijn. Een gedoopte, een volgeling van christus is dus principieel een 

feestganger. Hij is in beginsel op weg naar een feest. En ook al ontbreekt de 

wijn wel eens, op Gods tijd zal erin voorzien worden... op de 3de dag. Het 

verbondsfeest zal doorgaan. Wat de leerlingen later ook nog allemaal zullen 

beleven, dit eerste teken zullen ze nooit vergeten: Zó is het ooit begonnen.  

Met Jezus zijn ze op weg gegaan naar een feest.  

 

Beste mensen, gedoopt worden is een feest, het is een overgang van oud naar 

nieuw. Een bruiloft, een huwelijk: dat is een feest, het is ook een overgang van 

oud naar nieuw. En hoe gaat dat meestal op feesten en zeker in het Oosten:  

dat moet gevierd worden, daar moet op gedronken worden, zeven dagen lang.  

Spijs en drank in overvloed. Het kan niet op. Maar ineens - dramatische 

wending - zijn er moeilijkheden. De feestvreugde kan niet op, maar de wijn wel.  

En Maria, de moeder van Jezus, trekt zich dit aan. Zij voelt zich 

verantwoordelijk voor de gang van zaken. En het slot van dit verhaal is ook 

veelzeggend: ‘Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in 

Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn leerlingen geloofden 

in Hem.’ 

  

Laten ook wij die weg gaan naar dat feest, waar water wijn zal worden. Dat 

betekent, resoluut de weg van Jezus gaan.  
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