
GEZINSVIERING          01/12/2024 

OP DE WEG VAN VREDE        EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

1e lezing toneelstukje door kinderen 
Evangelie naar Jeremia 33, 14 -16 // Lucas 21, 25 – 28, 34 – 36 

Homilie 

Ik weet niet of jullie dat programma op TV kennen ‘Ik heb het u letterlijk juist 
gezegd’? Wel, ik ga nu 10 korte vragen stellen en de antwoorden zijn 
eigenlijk allemaal al gegeven. Het zijn geen moeilijke vragen, dus, de 
aandachtige luisteraar zal er niet veel moeite mee hebben. 

➢ Vraag 1: Wanneer vieren wij nieuwjaar? 
➢ Vraag 2: Wanneer viert de kerk nieuwjaar? 
➢ Vraag 3: Wat betekent het woord Advent/Adventus? (komst) 
➢ Vraag 4: Waarom was er daar in de stad altijd ruzie? 
➢ Vraag 5: Wie ging er op zoek naar de vrede? (tuinman) 
➢ Vraag 6: Weet iemand hoe vrede eruit ziet? (duif, brood, klaproos) 
➢ Vraag 7: Wat gebeurd er als de tuinman zo lang wegblijft? (zijn tuin 

begint te verwilderen en de mensen dragen er zorg voor) 
➢ Vraag 8: Waar heeft de tuinman de vrede nu gevonden? 
➢ Vraag 9: De profeet Jeremia sprak over een profeet die zei dat er 

iemand zal opstaan die rechtvaardig en eerlijk zal regeren. Wie zou 
die ‘iemand’ kunnen zijn? 

➢ Vraag 10: Lucas schrijft over tekens die ons zal leiden naar een stad. 
Wat is de naam van die stad? (Sjaloom) 

Nog een kort woordje om af te sluiten.  

We weten nu dat advent, ‘komst’ betekent. Bedoeld wordt de komst van de 
Messias of Redder, die de christenen herkennen in Jezus. Bernardus van 
Clairvaux (1090-1153) beschreef die komst in zijn beroemde kersthomilieën 
als een drievoudige gebeurtenis: 

De komst VROEGER. Gods komst in de geschiedenis door Jezus Christus, 
2024 jaar geleden. 

De komst LATER. Gods komst bij de voltooiing van de wereld. 

De komst NU. Gods komst hier en nu in het hart van zijn ‘uitverkorenen’ (dat 
zijn wij). Wat zijn uitverkorenen? Zijn die uitverkorenen meer en beter dan 



niet uitverkorenen? Nee, helemaal niet. Het wil gewoon zeggen dat iedereen 
uitverkoren is door God om te leven als een mens naar Zijn beeld en 
gelijkenis.  

Laten we ons hart openen zodat we meer en meer ‘uitverkorenen’ worden. 


