
Openbaring van de Heer (Driekoningen) – jaar C                  5 januari 2025 

 

Lezingen 

 

• Js 60, 1-6  (Jeruzalem, de zon gaat over u op) 

• Mt 2, 1-12  (Wij komen uit het Oosten) 

 

Homilie 

 

Beste medegelovige 

 

We gaan even terug naar het verleden, naar de tijd dat er nog geen GPS of ander 

modern materiaal bestond om van punt A naar punt B te gaan. 

 

U ziet hier een plaatje van een wegwijzer. Altijd 

makkelijk zulke richtingwijzers. Dan weet je 

tenminste welke kant je uit moet gaan, als de bordjes 

goed geplaatst zijn. We zien ook een groep 

wandelaars in de sneeuw. Vooraan iemand met een 

rugzak en meestal een lange stok in de hand. Dat is 

de gids. Die weet precies waar je langs kunt en die is 

in zo’n gebied onmisbaar. Die heb je absoluut nodig. Een wegwijzer en een gids. 

Ze geven allebei een richting aan. Dat is de overeenkomst. Maar er is ook een 

verschil. 

 

Een wegwijzer wijst alleen maar en voor 

de rest blijft hij staan, waar hij staat. Hij 

komt niet in beweging en gaat niet naar 

de plaats, die hij aanwijst. Dat doet een 

gids wel. Die wijst. Die bepaalt de 

richting, die je moet gaan. En... zij gaat 

zelf ook mee. Zij begeleidt je totdat je je 

doel hebt bereikt.  

 

Vanmorgen gaat het ook over wegwijzers en over een bijzondere gids. Het gaat 

over geleerden, over magiërs die precies kunnen zeggen, waar de koning van 

de Joden te vinden is. Op hun borden staat het met duidelijke letters: Bethlehem. 

En het gaat over een ster, die niet alleen de weg wijst maar ook met de wijzen 

uit het oosten meegaat, hun gids. Hij leidt hun naar de koning van de Joden.  

 

Beste mensen, 

Volgens de traditie gaat het hier over 3 wijzen, 3 geleerden, 3 astrologen, 

sterrenkundigen, twee blanken en één zwarte, om de universaliteit uit te 
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drukken. Zelfs hun namen zijn bekend: Balthazar, Melchior en Caspar. Maar 

het probleem is dat daar in de bijbel zelf niets over gezegd wordt. Daar staat 

enkel dat het gaat om een groep wijzen. En hoeveel dat geweest zijn, staat er 

niet, ook geen namen. En deze mannen hebben een ster gezien. Een heel 

bijzondere ster. Eentje die voor hen echt opviel. Er kan over die ster nog wat 

verteld worden, maar ik ben geen astroloog, geen sterrenkundige. 

 

Bij die ster rijst nog wél een andere vraag. Want hoe wisten deze wijzen dat het 

om de geboorte van de koning van de Joden ging?  

 

Zij zagen een opvallende ster. Dat is voor wetenschappers altijd interessant. 

Maar hoe kwamen zij er bij om dat te combineren met de geboorte van een 

koning in een ander land? Dat is toch vreemd? Hoe moet je dat nu verklaren? Is 

dat een wonderlijk ingrijpen van God geweest? Heeft Hij er voor gezorgd dat zij 

zo ineens op die gedachte kwamen? Of is daar een hele geschiedenis aan vooraf 

gegaan?  

 

Een stukje heilsgeschiedenis hierbij is goed om weten. Deze wijzen komen 

namelijk wél uit een streek, waar lang geleden een groot deel van het joodse 

volk in ballingschap heeft gezeten. En natuurlijk kwamen de Assyriërs en de 

Babyloniërs op die manier in aanraking met toekomstverwachting van het 

joodse volk. Neem alleen nog maar een man als Daniël die als hoofd werd 

aangesteld over alle wijzen en magiërs van Babel (Dan 2, 48). Waren daar toen 

al die zaadjes gezaaid en wortel geschoten? En zijn die zaadjes hier in Matteüs 2 

opengesprongen? Ontkiemd?  

 

Een bijzondere ster gaat op. Maar dan is in vervulling gegaan waar de Joden het 

steeds over hadden! Dan is hun koning geboren! Hoe het ook zij, deze wijzen 

gaan op weg. Naar Jeruzalem, want dat is de hoofdstad van de Joden. Daar zal 

de koning van de Joden wel te vinden zijn. Daar staat het paleis en daar is de 

tempel, het centrum van het Jodendom. Dus daar moeten ze zijn. In Jeruzalem. 

 

Daar aangekomen vragen zij, waar de pasgeboren koning van de Joden is. Raar, 

want zij vragen niet of er een koning is geboren. Nee, daar twijfelen ze niet aan. 

Zij vragen naar de plek van deze koning, WAAR. Waar kunnen we Hem 

vinden? Die vraag slaat in als een bom.  Zeker bij Herodes en daardoor ook bij 

het volk. Herodes schrikt, de geboorte van de koning van de Joden? De 

hogepriesters en de schriftgeleerden moeten de vraag van de wijzen maar 

beantwoorden en dat is voor hen niet zo moeilijk. Zij kennen de thora en de 

profeten. Het antwoord op hun vraag is te vinden bij de profeet Micha.  

Micha 5 vers 1: “En jij, Bethlehem, jij bent zeker niet de minste onder de leiders 

van Juda. Want uit jou komt een leider voort die Mijn volk Israël zal hoeden.” 

Dus, beste wijzen uit het oosten, daar moeten jullie zijn. In Bethlehem. Daar is 



 3 

geen twijfel over mogelijk.  

 

Matheus, de schrijver van dit evangelie, zal hiervan zeker ook geschrokken zijn 

want Matteüs schreef zijn evangelie nl. voor zijn landgenoten, voor de Joden. En 

nu moet hij dit schrijven, dat deze heidenen hun eigen joodse leiders passeren.  

 

De laatsten worden de eersten. Dat laat Lucas zien, als de herders de eerste 

bezoekers van het kind zijn. En hier in Matteüs zijn de wijzen uit het oosten de 

eerste getuigen. De laatsten worden de eersten. En de eersten blijven staan, waar 

zij staan. Zij geven wel de richting aan. Zij weten het o zo goed. Zij staan met de 

borden in de hand. Maar daar blijft het bij. Onvoorstelbaar!  

 

We kunnen ons de vraag stellen: ‘wat bezielde deze geleerden, wat hadden ze 

nog tekort en wat hoopten ze nog te vinden.’ Misschien wat ieder mens van elke 

tijd zoekt en droomt: geluk, vrede, voorspoed, kortom, alles wat wij elkaar 

toewensen bij het begin van een nieuw jaar. Het zijn die wegwijzers, die gidsen 

die zij willen volgen. 

 

Onderweg hebben zij nog wel deskundigen en andere geleerden geraadpleegd, 

zonder daarbij hun eigen droom, hun eigen verwachting uit het oog te verliezen. 

Hun verwachting was dat kleine kind daar in de kribbe bij zijn vader en moeder, 

de voor hen langverwachte Messias, het licht in de wereld. 

 

Met dit licht in hun hart had hun leven zin en richting gekregen en konden ze vol 

vreugde weer verder, terug naar het oosten, terug naar huis. 

 

Laat deze boodschap van Kerstmis ook voor ons én wegwijzer én gids zijn voor 

het verdere nieuwe jaar. 
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