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Eerste lezing (Hand. 7, 55-60) 
Uit de Handelingen van de apostelen 

De diaken Stefanus werd voor het joodse gerechtshof gesleurd en er valselijk 
beschuldigd. 
Ze gingen woedend tegen hem tekeer. 
Stefanus keek naar de hemel, vol van Gods Geest, 
en voor zijn ogen zag hij God in volle heerlijkheid, 
en Jezus aan zijn rechterhand. 
En hij zei: `Ik zie de hemel reeds. 
Ik zie de Mensenzoon naast God staan.’ 
Maar ze begonnen luid te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren  
en stormden op hem af.  
Ze sleepten hem tot buiten de stad. 
En daar stenigden ze hem.  
Zij die daarvan getuige waren, legden hun mantels neer voor de voeten van een 
jongeman. 
Zijn naam was Saulus.   
Zo werd Stefanus gedood.  
Terwijl het gebeurde bad hij: "Heer Jezus, ontvang mijn geest!"  
Hij viel op zijn knieën en riep luid: "Heer, vergeef hun deze misdaad!"  
Toen stierf hij. 

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20) 
Uit de Openbaring van de apostel Johannes 

Ik, Johannes, hoorde in een visioen een stem, die tot mij sprak: 
`Luister, Ik zal spoedig komen. 
En dan zal ik allen belonen, volgens hun daden. 
Ik ben de alfa en de omega, 
de eerste en de laatste, 
de oorsprong en het einde. 
Gelukkig zij die hun kleren wit hebben gewassen. 
Zij zullen toegang krijgen tot de boom van het leven. 
De poorten van de stad zullen voor hen geopend worden.  
Ik, Jezus, heb een boodschapper gezonden 
om deze dingen aan de gemeenten bekend te maken. 
Ik ben een nakomeling van David, 
de stralende morgenster.’ 
De Geest en de bruid zeggen: `Kom!’ 
En laat al wie het hoort, ook  zeggen: `Kom!’  
En moge al wie dorst heeft dan komen. 
Want iedereen zal mogen drinken van het water dat leven geeft, voor niets. 

Hij die dit alles verkondigt, zegt: 
`Ja, Ik kom spoedig.’ 



Amen. 
Kom, Heer Jezus! 

Evangelie (Joh., 17, 20-26) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: 
“God, Vader, zegen mijn leerlingen, maar niet  alleen hen. 
Ik bid je ook voor al degenen, die mij willen volgen nadat zij hen hebben 
toegesproken. 
Mogen zij een sterke gemeenschap vormen, één van hart. 
Jij komt tot leven in mij, en ik kom tot leven in jou. 
En als ook zij in ons tot leven komen, 
dan zal de wereld kunnen zien en geloven, 
dat Jij het bent, die mij naar de wereld hebt gezonden. 
De begeestering, die Jij aan mij hebt gegeven, heb ik aan hen doorgegeven. 
En zoals jij en ik ons met mekaar verbonden weten, 
zo kunnen zij zich met mekaar verbonden weten,  
en op deze wijze zal ook ik met hen verbonden blijven. 
En dan zal men merken, dat jij het bent, die mij naar hen gezonden hebt, 
omdat je van hen houdt, zoveel als dat je van mij houdt. 
 
Ja, Vader, je hebt mij aan die mensen toevertrouwd, 
het is dan ook mijn wens dat ze zijn waar ik ben, 
zodat ze kunnen zien hoeveel vertrouwen jij in mij stelt. 
Reeds van voor de schepping van de wereld hield je al van mij. 

Vader, jij die rechtvaardig bent,  
jij weet dat zij erkennen dat je mij naar hen hebt gestuurd, 
zelfs als de wereld dat niet wil geloven. 
Daarom zal ik hen over jou blijven spreken, 
opdat de liefde die jij mij toedraagt,  
ook voor hen voelbaar zal zijn. 
Ik zal één zijn met hen. 
Ik, Vader, heb je gekend. 
De mensen niet.  
Maar ze hebben erop vertrouwd dat ik door jou ben gezonden. 
En dat is zo: ik heb hen over jou verteld, en ik zal dat altijd blijven doen, 
opdat zij jouw liefde mogen voelen, zoals ik mag delen in jouw liefde.” 

Homilie 

 

Z en B, 

De bijbel telt 73 boeken, 46 in het oude testament, en 27 in het nieuwe testament. 

En het allerlaatste boek daarvan is het Boek der Openbaring van Johannes, ook 

Apocalyps genoemd. 

Dat boek telt 22 hoofdstukken. 

En vandaag hoorden we in de tweede lezing de laatste verzen van dat 22ste 



hoofdstuk. 

Het zijn dus de woorden waarmee het ganse Bijbelse verhaal wordt afgesloten. 

Johannes laat er Jezus aan het woord, die zegt: ‘ik ben de alfa en de omega’. 

 

De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en de omega de laatste. 

Daarmee bedoelt hij dat dit de slotconclusie is van de hele Bijbelse zoektocht: Jezus 

is degene die ons leven zin geeft van het begin tot het einde, van de wieg tot het 

graf. 

Onlangs vertelde de Antwerpse bisschop Bonny, in een TV programma over geloven, 

dat hij tijdens zijn bezoeken aan scholen geregeld de vraag krijgt: ‘Geloof jij in God?’ 

En dat hij dan antwoordt: ‘Ik weet het niet. Maar ik geloof in Jezus Christus, en wat 

dié vertelt over God, dat geloof ik. Meer heb ik niet nodig.’ 

Inderdaad, niemand heeft God ooit gezien. Maar waar het God om te doen is, dat 

weten wij door mensen, die in hun leven iets van God laten zien. En zo iemand was 

bovenal Jezus van Nazareth. 

In het evangelie dat we zojuist beluisterden hoorden we hem tot God zeggen: ‘Vader, 

jij komt tot leven in mij, en ik kom tot leven in jou. En je hebt mij naar de mensen 

gestuurd om te maken dat de liefde die jij mij toedraagt, ook voor hen voelbaar zal 

zijn. 

Ik heb jou bij hen tot leven gebracht. En als ook zij dit gaan doen, zal de wereld 

kunnen zien dat jij er bent, en dat je van hen houdt.’ 

Ja, laat dat het slotwoord zijn van de bijbel: in Jezus is Gods liefde tussen de mensen 

tot leven gekomen. En hij hoopt dat allen, die in hem geloven, ook getuigen zijn van 

Gods liefde. 

Z en B, 

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt soms ‘wezenzondag’ 

genoemd. 

Omdat de Heer ten hemel is opgestegen en dat de Geest nog niet is gekomen. 

Het is de tijd die de apostelen kregen om tot besef te komen wat hen nu te doen 

stond. 

Op Hemelvaart – zo staat te lezen in de Handelingen van de Apostelen – stonden ze 

nog naar de hemel te kijken. 

Maar er kwamen engelen, die zegden ‘jullie moeten niet naar boven kijken. Want 

Jezus heeft gezegd: jullie zullen de kracht van de Geest ontvangen om mijn getuigen 

te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde.’ 

De boodschap van Pasen, van Hemelvaart én van Pinksteren is duidelijk. 

Je moet de Heer niet nakijken. 

Want nakijken dat is heimwee hebben. 

Dat is leven in het verleden. 



Dat is treuren om het gemis. 

Dat helpt je niet vooruit. 

Nee, je moet je niet vastklampen aan wie Jezus was, je moet je niet vastklampen aan 

wat hij gedaan heeft, en niet zeggen: Nu hij er niet meer is, is alles voorbij. 

Nee, je moet niet naar boven kijken, maar rond je kijken.  

Je moet kijken naar de mensen die je op je weg ontmoet. 

En zien waar iemand je mocht nodig hebben. 

Want daar zal Jezus weer tot leven komen, daar zal Gods liefde doorgegeven 

worden: daar waar jee brood breekt en deelt met anderen.  

En die woorden zijn ook tot ons gericht.  

Als ook wij naar boven kijken, weg van de mensen, en vooral weg van de mensen in 

nood, dan kijken we niet naar Jezus, maar kijken we van hem weg. 

Er gaat een verhaal over een joodse rabbi in Krakow.  

Hij kwam zijn woning binnen waar zijn zoon in diep gebed verzonken zat. In de hoek 

stond een wieg met een huilend kindje. De rabbi vroeg aan zijn zoon: Hoor je niet dat 

het kind ligt te huilen? 

En de zoon zei: “ Vader, ik was in God verzonken.” 

Toen zei de rabbi : “wie in God verzonken is, ziet zelfs de vlieg die op de muren 

kruipt.” 

“Zien” betekent in de bijbel: betrokken zijn, weten wat er rondom jou gebeurt, het lot 

van je naaste ter harte nemen. 

En als je het huilende kind niet hoort, dan ben je niet in God verzonken, dan ben je 

alleen in jezelf verzonken.   

Naar God kijken, naar Jezus kijken dat is je ogen openen voor wat er gebeurt. 

Dat is de tranen zien van mensen die dodelijk ziek zijn.  

Dat is de angstige ogen zien van mensen die bedreigd worden. 

Dat is de bevende handen zien van mensen die het leven niet meer aankunnen. 

En dan je ogen niet afwenden. 

Maar partij kiezen voor armen en kleinen, voor lijdenden en verontrechten. 

En dat is het wat de apostelen gingen beseffen  op Pinksteren: nu Jezus niet meer 

onder ons is, zijn wij het die hem tot leven moeten brengen, die Gods liefde zichtbaar 

moeten maken. 

En dat is een opdracht voor ons allemaal: in onze zorg voor mekaar en vooral in 

onze zorg voor de zwaksten onder ons, de liefde van God en de liefde van Jezus van 

Nazareth verder laten leven, iedere dag opnieuw, tot onze wereld worden zal het Rijk 

van God op aarde.   

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


