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Eerste lezing (Sir. 35, 12-14. 16-18)
Uit het boek Jezus Sirach

Bij God de Heer geldt geen vooringenomen oordeel.
Hij oordeelt rechtvaardig.

Hij zal de arme niet benadelen,

en luisteren naar wie zijn recht niet krijgt.

Wanneer een wees tot hem bidt,

of wanneer een weduwe bij hem haar verhaal doet,
zal hij altijd luisteren.

Ja, wie zorg draagt voor zijn medemensen

zal ervaren dat God genadig is,

en dat zijn gebed gehoord wordt.

Ook al is de arme verdrietig

omdat hij niets merkt van Gods hulp,

hij kan blijven vertrouwen

en volhouden tot God naar hem omziet,

een rechtvaardig oordeel uitspreekt

en dat oordeel ook ten uitvoer brengt.

Tweede lezing (2 Tim., 4, 6-8. 16-18)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotels

Beste vriend,

ik voel het komen dat men mij weldra het leven zal ontnemen.
Het uur van mijn sterven is nabij.

Maar ik mag zeggen dat ik de goede strijd heb gestreden,
dat ik de wedloop tot een goed einde heb gebracht.

Ik ben trouw gebleven aan mijn geloof.

Ik mag verwachten dat de Heer,

die een rechtvaardige rechter is,

mij op die dag de kroon van de gerechtigen zal schenken.
En niet alleen aan mij,

maar ook aan al die anderen

die liefdevol hebben uitgekeken naar zijn komst.

De eerste keer dat ik mij moest verdedigen

heeft niemand het voor mij opgenomen.

Ze hebben mij allemaal in de steek gelaten.

Maar het hoeft hen niet te worden aangerekend.

Want ik heb toen de steun ervaren van de Heer.

Hij heeft mij telkens weer kracht gegeven

om verder zijn blijde boodschap uit te dragen,

totdat alle volkeren ervan zouden gehoord hebben.

Ja, telkens weer werd ik gered uit de muil van de leeuw.

Ik vertrouw er dan ook op dat Hij mij zal blijven beschermen
tegen alle kwaadwilligheid,

en mij uiteindelijk een veilige plaats zal geven in zijn koninkrijk.
Hem komt lof toe tot in alle eeuwigheid. Amen.



Evangelie (Lc., 18. 9-14)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus ergerde zich aan mensen die zichzelf beter vinden dan anderen,
en daardoor minachtend op hen neerkijken.

Voor hen vertelde hij volgende gelijkenis.

Hij zei: "Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de een was een farizeeér, de ander een tollenaar.

Fier ging de farizeeér naar voor en bad:

"God, ik dank je dat ik niet ben zoals de andere mensen,
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig,

of zoals die tollenaar daar!

Ik vast tweemaal per week

en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.”

De tollenaar echter bleef op een afstand staan.

Hij durfde zelfs niet op te kijken.

Hij klopte zich op de borst en bad:

'O God, heb medelijden met mij, ik ben een arme zondaar!’

En Jezus besloot: ‘Weet dat deze tollenaar zich bevrijd wist van zijn schuld,
maar de andere niet.

Immers: wie zich verheft zal vernederd worden,

maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

Homilie
Z en B,

We moeten voorzichtig zijn bij de interpretatie van de parabel uit het evangelie van deze
zondag.

We zijn altijd geneigd te zeggen: de Farizeeér dat is de slechte, de tollenaar dat is de goeie.
Maar zo is het eigenlijk niet. Of beter, zo was het niet in de tijd van Jezus.

Farizeeérs waren heel gelovige mensen.

Ze kenden de bijbel door en door, en ze probeerden er nauwgezet naar te leven. Alle regels
en geboden onderhielden ze scrupuleus.

We kunnen hen dus moeilijk slechte mensen noemen.

Over de tollenaars daarentegen was heel wat meer op te merken.

Ze werkten voor de Romeinse bezetter.

Ze inden voor hen de belastingen.

En met de correctheid namen ze het niet erg nauw. Meestal vroegen ze teveel, en staken dat
in eigen zak.

Ze waren dan ook gekend als collaborateurs en afpersers.

Niet direct voorbeeldige burgers dus.

En toch neemt Jezus het in zijn parabel op voor de tollenaar, en tegen de Farizeeér.

Waarom?

Omdat hij ermee duidelijk wil maken dat God andere accenten legt, dan wij normaal zouden
verwachten.

In zijn rangorde is het belangrijkste niet wat je bent, maar hoe je je gedraagt tegenover je
medemens.



Jezus leerde dat God er geen moeite mee heeft dat mensen fouten begaan, dat ze zondaars
zijn.

Het is trouwens één van de hoofdthema’s van zijn prediking: dat God een goede vader is, die
rouwmoedige zondaars hun fouten vergeeft, een herder die op zoek is naar het verloren
schaap.

Maar waar God weél moeite mee heeft: dat een mens niet wil toégeven dat hij fouten maakt
en vergeving nodig heeft, of zwak is en hulp nodig heeft.

Zelfgenoegzaamheid, daar heeft hij het tegen.

Want een mens die zelfgenoegzaam is heeft niemand nodig.

Het woord zegt het zelf: hij heeft aan zichzelf genoeg.

Hij heeft de andere mensen niet nodig, hij heeft ook God niet nodig.

Hij is het middelpunt van de aarde, en al wat hem overkomt en al wat hij doet is 0 zo
belangrijk.

Hij vindt zijn eigen werk altijd veel belangrijker dan dat van een ander, zijn eigen zorgen altijd
veel groter en zijn eigen fouten altijd veel kleiner.

Een zelfgenoegzaam mens is niet in staat zich in te leven in wat een ander meemaakt. Hij
leeft niet mee met diens leed, hij voelt niet mee met zijn vreugdes, hij brengt geen begrip op
voor zijn zwakheden.

Hij houdt alleen van zichzelf, en is niet in staat iemand anders gaarne te zien.

En het woord ‘dankjewel’ krijgt hij moeilijk over de lippen.

Z en B,

maandagavond waren we hier in het geloofscafé met enkele mensen samen rond het thema
‘hallo met God!? Of hoe bidden niet God maar de mens kan veranderen.’

We stelden vast dat bidden vele vormen kan aannemen, maar dat het er tenslotte altijd op
neer komt dat we ons openstellen voor God.

Een biddende mens erkent dat in zijn/haar leven er zoveel is dat hij/zij niet zelf in handen
heeft.

Dat hij/zij op zoveel momenten gezegend wordt, maar dat hem/haar ook onheil overkomt.
Hij erkent dat lemand daar de hand in heeft.

lemand die het goed met hem voorheeft, en die zijn wegen richt.

Die mensen op zijn weg plaatst die hem tot zegen zijn. Maar ook mensen voor wie hij zegen
kan zijn.

Bidden is dan ook je leven in zijn handen leggen.

Danken voor alles wat je aan goeds overkomt, troost vragen voor wat je pijn doet, maar
vooral je bereidheid uitdrukken om in zijn naam voor mekaar troost en zegen te zijn.

Pierre Breyne
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een
antwoord op.



