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Eerste lezing (Mal., 3, 19-20a) 
Uit de profeet Maleachi 

De Heer van de machten zegt: 
Weet wel, er zal een dag komen, 
die zal branden als een oven. 
Allen die zich tegen mij verzetten,  
en allen die kwaad doen, 
zullen tot kaf verworden. 
Ze zullen op die dag in brand worden gestoken, 
wortel noch tak wordt van hen overgelaten. 
Maar voor jullie, 
die mijn naam vrezen, 
voor jullie gaat dan de zon van de gerechtigheid op, 
die met haar vleugels genezing brengt. 

Tweede lezing (2 Tess., 3, 7-12) 
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 

Zusters en broeders, 
Jullie weten hoe wij jullie tot voorbeeld zijn:   
we hebben geen werk geschuwd, 
en geen eten aangenomen zonder te betalen.  
Dag en nacht hebben we gewerkt om niemand tot last te zijn. 
Eigenlijk is het zo, dat we er recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was.  
Maar we hebben een voorbeeld willen stellen.    
Want we hebben altijd voorgehouden dat mensen die niet willen werken, ook niets te 
eten zullen krijgen.  

We zeggen jullie dit, omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie maar wat 
rondhangen en niet meer werken.  
Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen.  
Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus,  
dat ze rustig hun werk moeten blijven doen.  
Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen.  

  
Evangelie (Lc., 21. 5-19) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

Jezus hoorde de mensen zeggen dat de tempel zo mooi was  
en dat hij met mooie stenen en geschenken versierd was.  
Maar Hij zei: "Er zal een tijd komen dat alles wat jullie daar zien, zal worden 
afgebroken.  
Er zal geen steen van op de andere blijven staan." 
Toen vroegen ze Hem: "Meester, wanneer zal dat gebeuren?  



En waaraan zullen we kunnen zien dat het zover is?" 
Jezus zei: "Let op dat jullie je door niemand laten bedriegen!  
Want heel veel mensen zullen beweren dat ze van mij zijn.  
Ze zullen zeggen: 'Ik ben het.' En: 'Het is zover!' Geloof hen niet.  
Ook zullen jullie horen over oorlogen en onrust.  
Word daar niet ongerust over. 
Die dingen moeten eerst gebeuren.  
Maar dat is nog niet meteen het einde." 

Toen zei Hij tegen hen: 
"Allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. 
Er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn.  
Er zullen nu hier, dan daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn.  
Ook aan de hemel zullen vreselijke dingen te zien zijn.  
Maar vóórdat dit allemaal gebeurt,  
zullen de mensen jullie mishandelen,  
vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. 
Omdat jullie in Mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen.  
Zij zullen over jullie rechtspreken.  
 
Dan zal het er voor jullie op aankomen getuigenis af te leggen. 
Jullie zullen dan niet van tevoren moeten bedenken wat jullie zullen zeggen.  
Want Ik zal jullie de woorden en de wijsheid wel geven.  
En daar zullen jullie vijanden niets op weten te antwoorden.  
Jullie zullen zelfs door jullie ouders en broers en familieleden en vrienden worden 
verraden.  
En ze zullen sommigen van jullie doden.  
Iedereen zal zich tegen jullie keren omdat jullie in Mij geloven. 
Maar weet dat nog geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.  
Heb geduld en houd vol.  

Homilie 

Z en B, 

Het is niet moeilijk om een parallel te trekken tussen wat in het evangelie door Jezus 

in het vooruitzicht wordt gesteld en wat op vandaag gebeurt.  

Dat er rampen zouden gebeuren, aardbevingen en hongersnoden, oorlogen en 

mishandelingen. 

Jullie hebben geen concrete voorbeelden nodig, jullie kunnen het zelf wel invullen, 

want we worden er dagelijks mee geconfronteerd. 

Daar moet ik hier dus niet over uitweiden. 

Maar ik wil het wel hebben over de aanleiding van Jezus’ uitspraken. 

Hij heeft het er immers over dat de leerlingen zich niet mogen laten overhalen door 

degenen die beweren dat dat alles door God gewild is. 

Hij zegt: ‘geloof die niet.’ 

Geloof ze ook niet als ze zich tegen jullie keren, en proberen jullie uit te schakelen of 

monddood te maken. En zichzelf als goede gelovigen voor te doen. 



Ook dat gebeurt op vandaag. Poetin vertoont zich graag als een devote gelovige op 

de orthodoxe feestdagen. Trump laat zich graag zien in kerkelijke context, zoals op 

de begrafenis van de paus, de opening van de Notre Dame, zijn inauguratie met de 

hand op de bijbel. De Hongaarse premier Orban komt op voor de christelijke identiteit 

van Europa. En zo zijn er nog. 

Maar in de feiten ondergraven zij waar het God echt om te doen is. 

‘Geloof ze dus niet’ zegt Jezus. 

Maar hij zegt ook niet dat we met hen in discussie moeten gaan, en proberen hen 

aan onze kant te krijgen met gevlij misschien, zoals vele regeringsleiders. Dat zal 

hen niet veranderen, integendeel. Het zal hen nog sterken in hun eigendunk. 

‘Neen,’ zegt Jezus, ‘het zal er voor jullie op aankomen getuigenis af te leggen.’ 

Z en B, 

Dit is noch min noch meer een oproep van Jezus tot authentiek christen zijn. 

Je kunt in de wereld maar echt geloofwaardig zijn, als je echt leeft volgens je geloof. 

Als je in je doen en laten durft op te komen voor recht en gerechtigheid. 

Iemand die dat heel consequent heeft gedaan was een markante bisschop van 

Evreux in Frankrijk. Dertig jaar geleden werd hij onder druk van conservatieve 

krachten binnen de kerk uit zijn ambt gezet. 

Twee jaar geleden is hij gestorven. 

Zegt zijn naam jullie nog iets: Jacques Gaillot? 

Misschien kennen jullie nog de titel van het boek dat hij geschreven heeft: Als de 

kerk niet dient, dient zij tot niets. 

Het is slechts door in dienst van de mensen en van de wereld te staan dat de kerk 

een bijdrage kan leveren tot het realiseren van Gods heilsplan. 

Ik moest op hem denken toen onlangs twee programma’s op VRT televisie kort op 

mekaar volgden. 

Het eerste was het begin van de reeks ‘In hemelsnaam’ waarin Anne Mie Struyf op 

bezoek gaat naar het Trappistinnenklooster in Brecht. 

Er zijn nog een handvol zusters, in een gebouw dat veel te groot is geworden. 

Ze hebben besloten grondige verbouwingswerken uit te voeren omdat ze het 

verspilling vinden om alles te onderhouden en te verwarmen. 

Twee dagen later in Terzake werden beelden getoond van de gevangenis in 

Mechelen, die duidelijk maakten onder welke onmenselijke omstandigheden de 

gedetineerden moeten leven ten gevolge van de overbevolking. 

Ze zitten met drie, vier of vijf personen in een veel te kleine ruimte, met niet de 

minste privacy. Ze hebben mekaar niet gekozen, heel dikwijls spreken ze mekaars 

taal niet, ze werken mekaar bijna permanent op de zenuwen, en velen van hen 

moeten op de grond slapen.   



Minister Verlinden vond het ook onmenselijk. Maar er is een tekort aan 

gevangenissen, zegde ze. 

En ik dacht: het klooster van Brecht is niet het enige dat veel te groot is geworden 

voor de kleine rest die er nog overblijft. 

En zo beschikt onze kerk over veel gebouwen, kerken, parochielokalen, 

bezinningscentra, seminaries, die geen functie meer hebben. 

Zou het geen sterk getuigenis kunnen zijn als onze kerk in gesprek zou gaan met de 

overheid, en gebouwen zou aanbieden om er gedetineerden in onder te brengen? 

Zou dat niet aansluiten bij zoveel woorden van Jezus: ik was in de gevangenis en 

jullie hebben het voor mij opgenomen, oordeel  niet en je zult niet geoordeeld 

worden, ik ben gekomen om gevangenen vrijlating te melden, …? 

En zou dat niet het soort getuigenis kunnen zijn dat Jezus bedoelde? 

Toch iets om over na te denken. 

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  



 

  


