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Eerste lezing (Jeremia. 17,5-8)  
Uit de profeet Jeremia 

De Heer zegt:  
‘Weet dat iemand die alleen op de mensen vertrouwt, of op zichzelf, en niet meer op 
Mij,  
een groot risico loopt. 
Het kan slecht met hem aflopen.  
Hij is als een struik die in de woestijn moet gedijen. 
Nooit wordt die met regen besproeid. 
De grond waar hij op staat is dor. 
Het land rondom is verlaten gebied. 

Maar de mens die op Mij vertrouwt, 
zal gezegend zijn, en zich veilig voelen bij Mij. 
Hij is als een  boom aan een rivier, 
met wortels tot in het water. 
Hij ziet niet af van de hitte, 
en zijn bladeren blijven groen, 
en ook in tijden van droogte 
blijft hij vruchten dragen.  

Tweede lezing (1 Korintiërs 15,12. 16-20) 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 
 
Zusters en broeders, 
Het behoort tot de kern van ons geloof dat Jezus Christus na zijn dood op een 
nieuwe manier is gaan leven. 
Hoe kan het toch dat sommigen onder jullie beweren dat dit niet mogelijk is? 
Als het niet mogelijk is dat mensen na hun dood op een nieuwe manier in het leven 
kunnen staan, hoe zou dan Jezus Christus dat kunnen? 
En dan heeft het geen enkele zin dat we in hem geloven. 
Dan zijn wij ook niet van onze schuld verlost door Jezus’ dood. 
En dan heeft ook het leven van al wie in hem hebben geloofd, en nu gestorven zijn, 
geen toekomst. 
Als wij denken dat Jezus’ goede boodschap alleen voor ons leven hier op aarde zin 
heeft, zijn wij sukkelaars. 
Maar zo is het niet: Jezus is nieuw leven ingestapt. Hij was de eerste, hij is alle 
andere gestorvenen voorgegaan. 
 
Evangelie (Lucas 6,17.20-26) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
Jezus had zich op een berg teruggetrokken en daar twaalf mannen aangeduid om 
apostel te worden. 
Toen ze weer afgedaald waren, stond een grote groep mensen hen op te wachten: 



leerlingen, maar ook veel anderen. 
Ze kwamen uit Jeruzalem en heel het Joodse land, maar ook daarbuiten,  
uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.  
  
En Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: 

"Eigenlijk goed voor jullie als jullie niet veel hebben, want dan nemen jullie deel aan 

Gods nieuwe wereld.   

Eigenlijk goed voor jullie als jullie honger hebben, want jullie echte honger zal gestild 

worden. 

Het is goed voor jullie als jullie nu huilen, want jullie zullen lachen.  

Het is goed voor jullie als de mensen zich van jullie afkeren omdat jullie in de 

Mensenzoon geloven.  

Wees er blij over als ze niet met jullie willen omgaan, jullie uitschelden en leugens 

over jullie vertellen. 

Wees er blij over en wees vrolijk!  

Want jullie vinden jullie beloning in Gods nieuwe wereld.  

Zo hebben ook de profeten het ervaren, toen hun voorouders zich tegen hen 

keerden.  

 

Ja, pas op, rijke mensen! Want jullie ontvangen jullie beloning nu al. 

Pas maar op, jullie die nu zoveel te eten hebben! Want jullie zullen echte honger 

lijden.  

Pas maar op, jullie die nu plezier hebben en lachen! Want jullie zullen verdriet 

hebben en huilen. 

Pas maar op als alle mensen vol lof over jullie spreken.  

Want dit gebeurde vroeger ook met de valse profeten.” 

 

Homilie 

Z en B, 

De evangeliepassage, die we zojuist beluisterden is erg goed gekend. Het gaat over 

de zaligsprekingen uit het Lukasevangelie. 

Er bestaat nog een andere versie van de zaligsprekingen bij Mattheüs. 

Die twee versies vertonen echter veel verschillen. 

Dat zal wel te maken hebben met de achtergrond van de auteur. 

Mattheus was een gelovige Jood, en zat duidelijk nog vast in de Joodse traditie. Hij 

ging ervan uit dat Jezus de Messias was, waar het joodse volk op wachtte. 

Lukas daarentegen was een leerling van Paulus, en was geen jood. 

Van heidense afkomst, zegde men toen. 

En dat is te merken aan de verschillen in hun voorstelling van de zaligsprekingen. 

Bij Mattheus staat dat Jezus zich daarvoor terug had getrokken op een berg, en zich 

enkel tot zijn apostelen richtte, omdat ze tot het uitverkoren volk behoorden. 

Bij Lukas echter komt Jezus juist van de berg af en richt zich tot alle mensen, die er 



verzameld waren. Ze kwamen van overal uit het joodse land, maar – en dat is 

belangrijk op te merken – ook uit Tyrus en Sidon, en dat was heidens gebied. 

Daar waar Mattheus blijkbaar nog vast zat in het joods patroon, kon het er bij Lukas 

niet in dat Jezus’ boodschap over Gods nieuwe rijk enkel bestemd zou zijn voor wie 

joods bloed in de aderen had. 

Hij had van Paulus geleerd dat de afkomst niet de bepalende factor was, maar de 

manier van leven.  

Iets verder in hetzelfde hoofdstuk herinnert Lucas eraan dat Jezus ooit zegde: ‘Jullie 

roepen Heer! Heer! tot mij, maar doen niet wat ik zeg.’ 

En in het volgende hoofdstuk vertelt hij van een romeinse officier, die naar Jezus 

komt omdat zijn knecht zwaar ziek is, en over wie de mensen zeggen: ‘hij verdient 

het van geholpen te worden want hij is een goed mens.’ 

En dat Jezus dan getuigt: ‘Iemand met zo een groot vertrouwen heb ik zelfs in Israël 

niet aangetroffen.’ 

Het is duidelijk dat het er volgens Jezus niet op aankomt tot welk volk, of tot welk 

geloof, of tot welke kerk je behoort, maar of je in je leven doordrongen bent van Gods 

liefde en barmhartigheid.  

Vrijdag stond in de Standaard een in memoriam voor journaliste Hilde Van de Eynde 

die woensdag aan kanker overleed. De titel was een citaat van haar: ‘Ik geloof niet in 

God, maar ik mis hem wel.’ 

Prachtig getuigenis. We mogen ervan op aan dat Jezus ook tot haar zou gezegd 

hebben: ‘Ook jij hebt deel aan Gods nieuwe wereld.’ 

Zo zijn er op vandaag meer van die mensen, die van zichzelf zeggen dat ze 

ongelovig zijn, en van wie we denken dat ze geen diepgang hebben, maar misschien 

beter het evangelie beter begrepen hebben dan sommige gedoopten. 

Mag ik een voorbeeld geven? 

De komiek Philippe Geubels. We kennen hem vooral van zijn TV optredens, en zijn 

dikwijls nogal schunnige moppen. 

Maar kennen jullie zijn programmareeks ‘Taboe’, op VRT 1?  

Op zondagavond brengt hij erin mensen onder de aandacht, met wie niet zou mogen 

gelachen worden. 

Met vijf van hen trekt hij zich gedurende een week terug in een vakantiewoning. 

Daar houdt hij indringende gesprekken, en haalt er materiaal uit om daarna in de 

Antwerpse Arenbergschouwburg over hun problematiek een komische show te 

geven, met in de zaal allemaal lotgenoten. 

In dit programma krijgen we een heel andere Geubels te zien. 

Iemand die met veel empathie en fijngevoeligheid naar de mensen luistert, en hen 

helpt hun hart te openen. 

Het programma zit vol warme en ontroerende momenten. 



Verleden zondag deden vluchtelingen hun verhaal: waarom ze moesten vluchten, 

hoe zwaar het afscheid was geweest van hun ouders en hun familie, hoe gevaarlijk 

en uitputtend de tocht was geweest. 

Het waren stuk voor stuk aangrijpende verhalen. 

Een beklijvend moment was het toen Nadat Hadwan, een jongeman uit Syrië, zijn 

verschrikkelijke lotgevallen vertelde en hoe hij uiteindelijk hier mensen had ontmoet 

die het voor hem opnamen, en dat hij zegde: ‘ik ben een gelukzak, omdat ik zoveel 

vriendelijke mensen heb ontmoet.’ 

Dit raakte Geubels zo erg, dat hij niet meer uit zijn woorden kwam. Het contrast 

tussen het onverwoestbare optimisme van Hadwan en zijn eigen gepieker om 

futiliteiten in zijn leven had hem zwaar aangegrepen. 

In zijn conference achteraf verwees hij er naartoe en zegde: Ze stellen voor om aan 

iedere vluchteling een buddy te geven. Maar ik denk dat het andersom moet zijn: ze 

zouden aan ons, Vlamingen, die zo graag klagen en zagen,  een vluchteling als 

buddy moeten geven. Het zou helpen om de eigen zorgen te relativeren. 

Z en B, 

Philippe Geubels spreekt hier met respect en waardering over mensen op de vlucht. 

Hij doet noch min noch meer dat wat Jezus deed in zijn zaligsprekingen: hij draait de 

zaken om. 

Niet zij die alles hebben – succes, geld, voorspoed – beseffen waar het op aankomt 

in het leven. Maar zij die les gevolgd hebben in de school van het lijden, die weten 

wat echt geluk betekent. 

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 

 

 

   


