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Eerste lezing (Jezus Sirach 27,4-7) 
Uit Jezus Sirach  

Zoals de afval blijft liggen als men een zeef schudt,  
zo komt de kwalijke kant van een mens naar boven  
als hij spreekt.  

Zoals het vaatwerk van de pottenbakker  
in de oven wordt getest,  
zo toetst men een mens aan wat hij zegt.  

Zoals de vrucht van de boom  
het werk van de kweker laat zien,  
zo tonen de uitspraken van een mens  
zijn bedoelingen.  

Tweede lezing (1 Kor. 15,54-58) 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de leerlingen van Korinthe 
 
Zusters en  broeders, 
wanneer ons voorbijgaand bestaan zal overgaan in eeuwigdurend bestaan, 
wanneer wat sterfelijk is onsterfelijk wordt, 
dan zal dit woord uit de Schrift in vervulling gaan: 
De dood is verslonden, de overwinning is behaald! 
Dood, waar is nu je overwinning? Dood, waar is nu je angel? 
Die angel, die tot de dood leidt, is de zonde, en de zonde beweert haar kracht te 
halen uit de wet. 
Maar God zij dank: Jezus, de Christus, heeft zich daarboven gesteld en overwonnen. 
Daarom, geliefde zusters en broeders, houd stand, geef niet op. 
Zet je zonder ophouden in voor het werk van de Heer; 
Het zal niet tevergeefs zijn.  

Evangelie (Lk 6, 39-45) 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 

Jezus sprak tot zijn leerlingen:  
‘Iemand die blind is kan geen andere blinde leiden. 
Ze zullen samen in een put vallen.  

Zo mag ook een leerling niet denken het beter te weten dan zijn leraar.  
Elke leerling moet proberen zijn leraar te volgen.  

Zo gaat het met iemand die kijkt naar de splinter in het oog van een ander  
terwijl hij de balk in zijn eigen oog niet opmerkt. 
Hoe kan deze tegen zijn broer zeggen:  
“Vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit”,  



terwijl hij de balk in zijn eigen oog niet ziet?’ 
Tegen zo iemand zeg ik: ‘Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog.  
Pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen  
die in het oog van je broer zit.  

Je moet weten: Er is geen goede boom die slechte vrucht draagt,  
en evenmin een slechte boom die goede vrucht draagt.  
Want iedere boom is herkenbaar aan zijn vruchten. 

Van een doornstruik plukt men geen vijgen  
en van een braamstruik oogst men geen druiven.  

Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart  
het goede tevoorschijn,  
en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte;  
want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond.  

Homilie 

Z en B, 

Het evangelie volgens Lukas wordt soms genoemd: het radicale evangelie. 

Dat zal ons niet verwonderen, wanneer wij de evangelielezingen nader bekijken, die 

de liturgie ons in drie zondagen te beluisteren heeft gegeven. 

Ik heb in de voorbije weken meerdere opmerkingen gekregen over de harde taal, die 

erin gebruikt wordt. 

Twee zondagen geleden klonk het: wel goed als je niet veel hebt, wel goed als men 

je uitscheldt en leugens over je vertelt, wel goed als je huilt. 

Verleden zondag: wanneer iemand je op de wang slaat, keer hem ook de andere toe. 

Wanneer iemand je je jas afneemt, geef hem ook je hemd. 

En vandaag: als je iemand terecht wil wijzen, laat Lukas Jezus zeggen: schijnheilige, 

haal eerst de balk uit je eigen oog, vooraleer je de splinter uit het oog van een ander 

kunt halen.  

‘Dat kan toch niet kloppen,’ zegt men dan ‘moeten wij ons dan zomaar laten doen? 

En mogen we niet met de vinger wijzen naar diegenen die zich niets aantrekken van 

het geluk en het welzijn van hun medemensen? ’ 

Ja, dat mogen we zeker. 

Maar waar het vandaag om gaat: het haalt niets uit als wij niet zelf waarmaken wat 

we van anderen verwachten. 

Anders maken we onszelf ongeloofwaardig. 

En om ons daartoe wakker te schudden gebruikt Jezus felle taal. 

‘Je moet je ervan bewust zijn,’ bedoelt hij, ‘dat je altijd eerst aan jezelf moet werken 

eer je het recht hebt een ander terecht te wijzen.’ 

Authentiek zijn is een absolute voorwaarde. 

En als we dat doen, dan zullen we ook voorzichtiger zijn in ons oordeel over 

anderen, en milder in onze ver-oordeling. 



Want dan zullen we moeten toegeven dat we allemaal – ook wij – maar mensen zijn. 

Dat wij allemaal ook onze fouten hebben. 

Wanneer men bij mijn grootvader kwam roddelen over iemand uit het dorp, dan 

antwoordde hij gewoonlijk: ‘leg eens je hand op je hoofd, en kijk eens wie eronder 

staat.’  

Zo is ook een verhaal bekend van de Griekse filosoof Socrates. 

Iemand kwam naar hem toe en zegde: ‘Moet je eens horen, Socrates, wat men over 

een vriend van jou vertelt?’ 

En Socrates vroeg: ‘wat je me komt vertellen, heb je dat gezeefd door de drie 

zeven?’ 

‘Welke zeven?’ vroeg de andere. 

‘De eerste zeef,’ antwoordde Socrates ‘is de zeef van de waarheid. Heb je 

onderzocht of wat je komt vertellen wel waar is?’ 

‘Eigenlijk niet,’ was het antwoord, ‘ik heb het van horen zeggen.’ 

‘En is je verhaal door de volgende zeef gegaan: de zeef van het positieve? Is het iets 

goeds dat je me over mijn vriend komt vertellen?’ 

‘Euh neen, dat niet. Integendeel zelfs…’ 

Dan probeerde Socrates nog eens met de derde zeef, deze van de noodzakelijkheid: 

‘En is het iets dat ik beslist moet horen?’ 

‘Niet echt,’ antwoordde de man. 

Glimlachend antwoordde Socrates: ‘Ga dan maar, verpruts mijn tijd toch niet met iets 

dat niet waar is, niets positiefs bijbrengt, en ik aan geen kanten nodig heb.’ 

Zou dit niet een les kunnen zijn voor ons allemaal? 

Zijn ook wij meestal niet al te snel klaar met ons oordeel. 

Iemand is betrokken bij een verkeersongeval: hij/zij zal wel te snel gereden hebben. 

Iemand is ontslagen op zijn werk: hij/zij zal wel iets mispeuterd hebben. 

Iemand neemt een tijd geen contact meer op: hij/zij zal mij wel te min vinden. 

Iemand zit te bedelen langs de straat: hij/zij zal wel te lui zijn om te werken. 

En we staan er niet bij stil hoe pijnlijk dit moet overkomen als het niet zo is. 

Misschien kunnen we in de vasten, die we deze week instappen, daar eens werk van 

maken: proberen wat langer te wachten eer we een oordeel uitspreken. 

Er zou veel onnodige pijn vermeden kunnen worden. 

 

En mag ik eindigen met een ander mooi gezegde: Als je fouten zoekt, gebruik dan 

een spiegel, en geen verrekijker. 

 

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


