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Eerste lezing: (Bar 5,1-9)
Uit het boek van Baruch

‘Mensen van Jeruzalem,

leg jullie rouwkleren af, en doe de mantel van hoop om,
omdat jullie mogen verwachten dat God recht zal doen.
De hele aarde zal het zien.

En God zal jullie noemen:

‘brengers van vrede’.

Ga op een hoge berg staan en kijk naar het Oosten

waar de nieuwe dag geboren wordt.

Te voet werden jullie voorvaderen als gevangenen

door de vijand meegesleurd,

maar nu brengt God jullie — hun kinderen — als koningen terug.

Jullie leven zullen jullie bouwen naar zijn woord.

Blijheid zal er zijn, als jullie zullen merken dat God weer aan jullie denkt.

Want God heeft de opdracht gegeven om alle bergen en heuvels te slechten,
om de kloven op te vullen,

zodat het hele land een effen vlakte wordt,

en het volk er veilig doorheen kan trekken.

Ook de bossen, en alle geurige bomen zullen aan Israél schaduw geven.

Ja, vreugde zullen jullie kennen, gedragen door Gods barmhartigheid en
gerechtigheid.’

Tweede lezing: (Fil 1,3-6.8-11)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen in Filippi

Broeders en zusters,

als ik aan jullie denk, vult blijdschap mijn gemoed.

Dan dank ik God en bid voor jullie.

Want van zodra jullie het evangelie hebben gehoord,

hebben jullie het ten volle aangenomen, en doorgegeven.

Ik ben zeker dat God jullie niet in de steek zal laten,

Hij zal zorgen dat het goede werk, dat Hij in jullie begonnen is,
door jullie wordt verder gezet tot de dag van Jezus’ wederkomst.

God weet ook hoe sterk ik verlang jullie weer te zien.

Ik bid dat jullie steeds meer van mekaar mogen houden,

en dat jullie mogen groeien in wijsheid en fijngevoeligheid.

Zodat jullie steeds duidelijker zullen zien waar het echt op aankomt in het leven.
Dan zullen jullie als goede en volmaakte mensen toegroeien

naar de dag van Jezus’ komst.

En jullie manier van leven zal eer brengen aan God.



Evangelie (Lk 3,1-6)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Het gebeurde

in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius,

toen Pontius Pilatus landvoogd was van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea;

zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachonitis
en Lysanias gouverneur van Abilene;

toen Annas en Kéjafas het hogepriesterschap bekleedden.
Toen richtte God zich in de woestijn tot Johannes,

de zoon van Zacharias.

En Johannes begon in de omgeving van de Jordaan
de mensen op te roepen om zich te laten dopen,

ten teken dat ze zich wilden bekeren,

om zo vergeving van hun zonden te bekomen.

Hij was als degene over wie de profeet Jesaja schreef:
‘lemand roept in de woestijn:

baan de weg voor de Heer,

maak zijn paden recht.

ledere kloof moet worden opgevuld,

en elke berg of heuvel vlak gemaakt.

Kromme wegen moeten recht gemaakt worden,

en hobbelige wegen geéffend.

En alle mensen zullen zien dat God redding brengt.’

Homilie

Het gebeurde in het jaar dat Ursula von der Leyen haar tweede ambtstermijn begon
als voorzitter van de Europese Commissie, Mark Rutte secretaris generaal van de
Nato werd, Donald Trump herkozen werd tot president van de Verenigde Staten;
toen Luc Terlinden het ambt van Aartsbisschop bekleedde;

toen liet God zijn oog vallen op een groepje mensen, die op een zondagmorgen
samenkwamen, in een kerk in Assebroek om uit te zoeken waar hoop kon gevonden
worden voor de wereld die bekering nodig had.

Z enB,

Zo zouden we de evangelielezing van deze zondag kunnen hertalen naar vandaag
toe.

Deze lezing gaf eerst een opsomming van de toenmalige groten der aarde, en
daartegenover een gebeuren ergens ver van de machtscentra verwijderd, aan de
oever van de Jordaan, waar een alternatieveling de mensen opriep om hun leven op
een andere leest te schoeien.

Scherper kon de evangelist Lukas de tegenstelling moeilijk gemaakt hebben.
En zij die erin genoemd werden zullen zich er wellicht aan gestoord hebben.



Want wat Lukas hier voorlegt is de vraag: met wie wil God zijn plan van een nieuwe
wereld realiseren? Waar komt hij aanwezig?

Zoek hem niet bij de groten der aarde, zegt Lukas, want die maken er een knoeiboel
van.

Zij zijn vooral bezig met mekaar naar de kroon te steken, eigen belangen te
verdedigen en rijkdommen te vergaren.

En ze zitten daarin zo vast, dat je op hen niet moet vertrouwen om het tij in de wereld
te doen keren.

Neen, zegt Lukas, God komt daar waar gewone mensen ervoor kiezen in hun leven
rechte wegen te gaan, hun kromme paden recht te trekken, de obstakels, die hen
van hun medemensen scheiden, neer te halen.

Dat zijn geen spectaculaire zaken, niets waarover in de krant bericht wordt.

Maar dat zijn de lucifers, die grote bosbranden kunnen aansteken, zoals Rempco
Campert het uitdrukt in het gedicht ‘Verzet’:

Verzet begint niet met grote woorden,
maar met kleine daden,

zoals storm met zacht geritsel in de tuin,
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt,
zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud,

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die een sigaret aansteekt,

zoals liefde met een blik

een aanraking iets wat je opvalt in een stem.
Jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

En dat was het wat er gebeurde aan de oevers van de Jordaan, dat is het waarvoor
we hier vorige week inspiratie hebben gezocht bij mannen en vrouwen die getuigd
hebben over hun inzet voor mensen in de knoop, mensen in de gevangenis, mensen
in hun buurt, mensen zonder dak boven hun hoofd, voor het milieu en de
wereldvrede.

Wat ze voorstelden waren geen spectaculaire acties, maar bescheiden, doch
doorgehouden en diepbeleefde initiatieven.

Dat zijn de plaatsen van hoop voor deze wereld.
Waar we zo een dingen zien gebeuren kan het vertrouwen groeien dat nog niet alles
— zoals Wannes Capelle zingt — naar de wuppe is.



We bereiden ons voor op kerstmis, het feest van Jezus’ geboorte op deze wereld.
Waar en hoe is hij gekomen?

Niet in een paleis, maar in een stal.

Niet als kind van een machthebber, maar van eenvoudige mensen.

Niet als schriftgeleerde of hogepriester.

Maar in hem is duidelijk geworden waar we God in onze wereld kunnen zien en
horen: daar waar mensen eenvoudigweg kiezen om eerlijke en goede mensen te
zijn.

Laten we erop vertrouwen dat dat de echte weg is naar de wereld, die God zich voor
ogen heetft.
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