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Eerste lezing (Sef 3,14-18a ) 
Uit de Profetie van Sefanja  
 
Wees blij, volk van Israël, 
Jubel van vreugde, Jeruzalem, 
met heel je hart!  
Want de straf die men je oplegde,  
werd door de Heer afgekocht. 
Hij heeft je vijand verjaagd.  
Hijzelf is nu in jullie midden gekomen als jullie koning.  
Nu hoeven jullie geen schrik meer te hebben.   
Voortaan mag iedereen zeggen: 
‘Wees niet bang, Jeruzalem, 
laat je armen niet hangen.  
De Heer, jullie God, heeft beloofd in jullie midden te zijn  
als een reddende held.  
Hij houdt van jullie, 
Hij zal jullie zijn liefde doorgeven, en jullie nieuw maken.  
En dan zal het feest zijn.’  
 
Tweede lezing (Fil  4,4-7) 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen in Filippi  
 
Zusters en broeders,  
Wees blij. 
Ja, echt, wees blij, altijd en overal. 
Zo moeten de mensen jullie leren kennen: 
Want het moet duidelijk zijn dat de Heer Jezus jullie nabij is. 
  
Maken jullie zich geen zorgen. 
Ga naar God toe, en leg hem in gebed al jullie vragen en noden voor. 
Maar vergeet ook niet Hem dank te zeggen. 
 
Jullie zullen het merken: zonder dat jullie inzien hoe het komt, 
zal er vrede over jullie komen, 
en Jezus zal ten volle aanwezig zijn in jullie hart en jullie gedachten.    
  
Evangelie (Lk 3,10-18 ) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:  
‘Wat moeten wij doen?’  
Johannes gaf hun ten antwoord:  
‘Wie twee stel onderkleren heeft,  
moet delen met wie niets heeft,  
en wie voedsel heeft,  



moet hetzelfde doen.’  
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden  
en ze zeiden tegen hem:  
‘Meester, wat moeten wij doen?’  
Hij antwoordde:  
‘Vraagt niet méér dan wat de regels voorschrijven.’  
Ook soldaten ondervroegen hem:  
‘En wij, wat moeten wij doen?’  
Hij antwoordde:  
‘Pers niemand iets af,  
beschuldig niemand valselijk,  
en wees tevreden met je soldij.’  
 
En Johannes sprak ook tot de mensen in het algemeen, 
vooral omdat ze zich afvroegen of hij niet de Messias zou zijn. 
Hij zei: 
‘Ik doop jullie met water,  
maar er komt iemand die sterker is dan ik;  
ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken.  
Hij zal jullie dopen met Geest en vuur.  
Hij heeft een wan in zijn hand  
om zijn dorsvloer grondig te reinigen  
en de tarwe te verzamelen in zijn schuur,  
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’  
Op deze en nog vele andere wijzen sprak Johannes hen aan  
en bracht hij aan het volk het goede nieuws. 

Homilie 

 

Z en B, 

Twee Collectieve Arbeidsovereenkomsten, CAO’s, regelen in ons land de relaties op 

bedrijfsniveau tussen werkgevers en werknemers, CAO 5 en CAO 9. 

De eerste doet het via een syndicale delegatie, de tweede via een 

ondernemingsraad. 

Er is een wezenlijk verschil tussen beide. 

De eerste is er in 1971 gekomen onder initiatief van de socialistische vakbond, en 

kiest voor het conflictmodel. 

Men vertrekt van het idee dat je van de bazen niets kunt bekomen als je ze niet 

onder druk zet en desgevallend dreigt met acties. 

 

De ondernemingsraad daarentegen is er een jaar later gekomen op initiatief van de 

christelijke vakbond, en vindt meer heil in het overlegmodel. 

Vanuit christelijk perspectief geloofde men in de mogelijkheid van wederzijds overleg 

en respect tussen werkgevers en werknemers. 

Men werd toen sterk geïnspireerd door het Duitse model van de Mitbestimmung. 

Ik heb in die tijd de kans gehad in Siegen één van de Krupp-fabrieken te kunnen 

bezoeken. 



Het was met een select gezelschap en de plaatselijke directeur himself zou ons 

rondleiden. 

Tot onze verrassing verscheen hij niet alleen, maar samen met de vertegenwoordiger 

van de werknemers. 

‘Dat doen wij altijd zo,’ zeiden ze ‘om te tonen dat wij elkaar niet kunnen missen. 

Arbeid en kapitaal zijn even belangrijk, ze zijn allebei nodig om te ondernemen. Als 

iemand in een bedrijf investeert, maar er zijn geen arbeiders om aan de machines te 

staan, rollen er ook geen producten van de band. Maar er is ook geen werk voor de 

arbeiders als niemand met zijn geld fabrieken bouwt en uitrust. 

Ik vond dit een bijzonder mooie voorstelling van zaken. 

Het toont aan dat werkgevers en werknemers niet zo nodig met getrokken messen 

tegenover elkaar moeten staan, integendeel. Ze hebben elkaar nodig, ze zijn 

eigenlijk partners in eenzelfde opdracht. 

En die opdracht is noch min noch meer het steeds verder uitvoeren van Gods 

scheppingsplan. 

Zoals Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato Si: God heeft de mens op de 

wereld geplaatst om die zo te bewerken dat ze vruchten voortbrengt.  

Zo zijn wij sinds onze schepping geroepen tot werken. 

Iedereen moet kunnen werken omdat het betekenis geeft aan het leven op deze 

aarde, een weg naar groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijk welbevinden. 

Hiermee geeft de paus aan dat werken veel meer is dan ‘geld verdienen’: het is een 

bijdrage leveren aan de opbouw van de maatschappij. 

Mogen werken betekent dat je er nodig bent, dat wat je kunt betekenis heeft. Het 

versterkt je zelfwaardegevoel. Het geeft je een plaats in de samenleving. En het 

maakt dat je zorg kunt dragen voor anderen, voor uw kinderen en uw dierbaren. 

Z en B, 

Het is dan ook meer dan zinvol dat Welzijnszorg dit jaar oproept om samen te zorgen 

voor ‘waardig werk’ voor iedereen. 

Er zijn nog te veel mensen die daartoe niet de kans krijgen omwille van hun afkomst, 

hun taal, hun leeftijd, hun beperking, hun scholingsgraad. 

Er zijn dan ook diensten nodig die de brug kunnen slaan tussen werkzoekenden en 

werkgevers, en hen wegwijs maken in het kluwen van ondersteuningsmaatregelen, 

die de overheid voorziet. 

Er zijn mensen nodig die het wederzijds respect laten groeien tussen werkgevers en 

werknemers, zoals dit indertijd de grondpijler was van de Mitbestimmung, maar ook 

daar helaas vergeten is geraakt. 

Er zijn wetten nodig die goed overleg tussen werkgevers en werknemers 

bewerkstelligen en garanderen. 

Onze steun aan Welzijnszorg is bedoeld voor diensten en organisaties die dat 

proberen waar te maken. 



We mogen hopen dat hierdoor het vertrouwen groeit dat alle mensen hun plaats 

kunnen vinden in een gezamenlijke en vredevolle economische orde. 

 
Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


