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Eerste lezing (Ex 3,1-8a.13-15) 
Uit het boek Exodus  
  
Mozes had geluk gehad. 
Hij was uit Egypte kunnen ontkomen.  
Hij had de dochter gehuwd van Jitro, een priester in Midjan.  
Eens was hij de kudden van zijn schoonvader aan het hoeden, 
ver in de woestijn, bij de berg Horeb, een goddelijke berg. 
Daar zag hij iets heel bijzonders: 
hij zag vuur oplaaien uit een doornstruik, 
en toch verbrandde die struik niet. 
Hij dacht: ‘ik ga er naartoe, ik wil weten hoe het komt dat die struik niet verbrandt.’ 
Maar vanuit de brandende struik riep een stem: 
‘Mozes, Mozes.’ 
Het was de Heer. 
En Mozes antwoordde: ‘Hier ben ik’. 
De Heer vervolgde: 
`Kom niet dichterbij en doe je sandalen uit, 
want de plaats waar je staat is heilige grond. 
Ik ben de God van jouw vaderen, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob.’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. 
En de Heer sprak: 
`Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, 
de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord; 
Ik ken hun lijden. 
Ik zal komen om hen te bevrijden uit de macht van Egypte.’ 
Maar Mozes vroeg hem:  
`Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: `De God van onze vaderen zendt mij naar jullie”, 
en zij vragen: 
`Hoe is zijn naam?” 
Wat moet ik dan antwoorden?’ 
Toen zei God: 
`Mijn naam is: ik zal er zijn.’ 
En Hij vervolgde: 
`Dit moet je de Israëlieten zeggen: 
`Hij die er is zendt mij naar jullie. 
 De Heer, de God van onze vaderen, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gezonden. 
Dit is mijn naam voor altijd. 
Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen. 
 
Tweede lezing  (1Kor., 10, 1-6, 10-12) 
Uit de eerste brief aan de christenen van Korinte  
 
Zusters en broeders, 
jullie moeten zich steeds voor ogen blijven houden 
dat onze voorouders onder Mozes’ leiding 
door de Rode zee zijn getrokken, 
en dat een wolk hen begeleid heeft door de woestijn. 



Dat was hun doopmoment 
En dan hebben ze ook allen brood uit de hemel gegeten, 
en water gedronken uit de rots. 
Het was voedsel van Godswege.   
 
Maar velen van hen waren het niet waard. 
Ze zijn dan ook in de woestijn omgekomen. 
Dit moet voor ons allen een les wezen, 
om niet het kwaad te doen, 
dat zij hebben gedaan. 
We moeten er ons ook voor hoeden 
God aan te klagen. 
Wie dat deed vond evenzeer de dood. 
 
Dat werd neergeschreven 
als waarschuwing voor jullie, 
omdat het einde der tijden nadert. 
Pas op dat jullie niet vallen, 
ook al denken jullie stevig rechtop te staan. 
 
  
Evangelie (Lc., 13, 1-9) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas  
  
Pilatus had bij het offer in de tempel een aantal mensen uit Galilea gedood, 
en hun bloed bij dat van de offerdieren gevoegd. 
Men kwam het aan Jezus vertellen.   
Maar Jezus zegde: 
‘Denken jullie dat dit die mensen is overkomen, 
omdat het grote zondaars waren? 
Neen toch. 
Maar het leven dat jullie leiden 
zal jullie ten onder doen gaan, 
als jullie zich niet bekeren. 
 
Hetzelfde met de mensen die onlangs omkwamen 
toen de toren van Siloam instortte: 
zouden zij meer kwaad hebben gedaan, 
dan de andere inwoners van Jeruzalem? 
Toch ook niet. 
Maar het leven dat jullie leiden 
zal jullie ten onder doen gaan, 
als jullie zich niet bekeren.’ 
 
En dan vertelde hij volgende parabel: 
‘Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. 
Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. 
Toen zei hij tegen de wijngaardenier: 
`Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken 
of er aan deze vijgenboom vruchten zitten,  
en ik vind er geen. 
Hak hem maar om. 
Waarom zou hij de grond nog verder uitputten?’ 
De wijngaardenier antwoordde: 



`Mijnheer, asjeblieft, laat hem dit jaar nog staan. 
Ik zal de grond erom nog eens goed omspitten, 
en extra bemesten. 
Misschien zal hij zo volgend jaar vruchten dragen. 
En als dat niet zo is, 
dàn kun je hem omhakken.’  
 
Homilie 

 
Zusters en broeders, 

Jaarlijks worden alle nog actieve pastoors op het bisdom uitgenodigd om met elkaar hun 
zorgen en hun vreugden te delen. 
De bedoeling is om er een bemoedigend moment van te maken. 
Ook onze pastoor Stani is onlangs op die uitnodiging ingegaan. 
‘Maar,’ vertrouwde hij ons achteraf toe, ‘er ging weinig bemoediging van uit, integendeel.’ 
En hij vertelde over een collega-pastoor, nog niet eens zo oud, die het helemaal niet meer 
zag zitten. 
‘Wat kunnen we doen?’ vroeg hij zich af, ‘als de mensen niet meer naar ons toe willen 
komen? Ik heb amper dertig mensen in mijn kerk. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in diepere 
waarden, ze denken maar aan geld verdienen en plezier maken. 
En wat baat het dan dat ik mijn best doe om zo goed mogelijk te preken? Zij die er deugd 
van zouden hebben horen het niet, want ze zijn er niet.’ 

En pastoor Stani voegde eraan toe: ‘Wij zien dat toch anders in onze pastorale eenheid. Wij 
beperken ons toch niet tot de mensen die naar de mis komen. Wij zien dat toch veel ruimer.’ 

Dat klopt inderdaad, het aanbod van onze pastorale eenheid beperkt zich niet tot de liturgie 
alleen.  
Daartoe ook werd hier het Trudocentrum ingericht. 
 
Drie weken geleden heeft de redactie van Kerk en Leven het goede idee gehad om eens op 
twee bladzijden enkele initiatieven van de pastorale eenheid in een collage te plaatsen. 
Ik som op: 
- Vormingsnamiddag van Mensen voor Mensen over ‘geluk in het dagelijks leven’ 
- Broederlijk Delenmatinee met solidair ontbijt. 
- ’t Moment op woensdagnamiddag 
- Solidariteitswandeling Dwars door Assebroek  
- Praat- en geloofscafé 
- Sacrale dans 
- Rouw- en verliescafé 
- Oxfam wereldwinkel. 

En dan zijn er nog veel andere initiatieven die – wellicht uit plaatsgebrek – toen niet vermeld 
werden: Labyrinth voor psychisch kwetsbare mensen, vrijwilligersfeest, Trudo zingt, 
vormelingen- en eerste communie werking, dialoogavond met moslims over vasten en 
ramadan, buurtwerkingen, leerhuis, Trudo leest, Leven en dood anders, solidariteit met 
vluchtelingen, tentoonstelling over de schepping, blokkerk, en nog meer. 

Wij proberen immers een kerk te zijn die dicht bij de mensen staat, die weet heeft van hun 
noden en hun verlangens, en hen de hand reikt om samen te werken aan een betere wereld. 
Jezus klopt ook op onze deur, en vraagt ons met hem naar buiten te gaan, naar de mensen 
toe. 

Belangrijk daarbij is dat we nooit iemand mogen afschrijven. 
Integendeel, het komt erop aan dat we het goede bemoedigen, ook al gebeurt het buiten 



onze kerkelijke muren. 
We beluisterden in het evangelie van deze zondag het mooie parabeltje van de wijnbouwer, 
die het opneemt voor een vijgenboom, die al een tijdje geen vruchten meer draagt. De 
eigenaar zegt: smijt hem eruit. Maar de wijnbouwer schrijft de vijgenboom niet af: ‘ik zal hem 
nog eens extra verzorgen, je weet nooit dat er nog vruchten aankomen. Pas als dat niet lukt, 
kunnen we hem omhakken.’ 
 
Jezus hoopt dat we zo naar de mensen toegaan. 
Niet om hen af te schrijven, of hen terecht te wijzen, of te zeggen dat ze niet goed bezig zijn. 
Want als we eens nader kijken zullen we zien dat er nog veel goeds te vinden is bij de 
mensen. 

Velen echter zijn vermoeid of ontgoocheld, of verbitterd, of eenzaam en verlaten. 
Wat ze nodig hebben zijn niet mooie woorden, of theologische traktaten, daar hebben ze 
geen boodschap aan. 
Maar ze kunnen weer opleven als ze een warme hand in de hunne voelen, als ze iemand 
ontmoeten die geduld met hen heeft, en met warme genegenheid naar hen luistert, als ze 
mogen zijn wie ze zijn en zich niet afgeschreven weten. 

En dat is het wat Paus Franciskus bedoelt als hij zegt: ‘de kerk heeft op vandaag een aanpak 
nodig als van een veldhospitaal op het slagveld.’ 
Daar heeft het geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn 
cholesterolgehalte is, en hoe het zit met zijn suikergehalte. Men moet eerst zijn wonden 
helen, pas nadien kan men over de rest praten. 

Zusters en broeders, 

Laten we het geloof in de mensen niet verliezen, en naar hen toegaan met veel respect en 
genegenheid. Erop vertrouwend dat God ons op weg zet, met de opdracht zijn liefde door te 
geven, niet zozeer met onze woorden, maar vooral met onze manier van zijn. 
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Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 
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