Gedoopt en gezonden!

Catechese 9

“Nooit ben ik alleen”

Hoe ervaren jullie deze periode?

Ook al bevinden we ons in een crisis, wat geeft jullie hoop?

De Veertigdagentijd is dit jaar anders dan anders. Het Corona-virus
doet het ons stilstaan bij alles. Het kan ons de mogelijkheid geven om
deze Veertigdagentijd nog dieper en intenser te beleven, om
werkelijk uit te kijken naar de Verrijzenis op Pasen. Want vanuit
gemis leer je nog zo sterk uitkijken naar datgene wat op het eerste
zicht misschien verloren leek, maar er altijd al was en zal zijn. Moge
het ons geloof in God en mekaar sterken!
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1. Bezinning

Nu het Vormsel nog enkele maandjes op zich zal laten wachten, geven
we jullie al de geloofsbelijdenis mee die dan zal worden gezongen.
Lees of bid ze gerust in tijden waarin je het even niet ziet zitten. Want
als we blijven geloven, zijn we werkelijk NOOIT alleen.

Ik geloof dat God nabij is.
Nooit ben ik alleen.

Ik geloof in Jezus Christus.
Nooit ben ik alleen.

Ik geloof in de Geest des Heren.
Nooit ben ik alleen.

Ik geloof in de Kerk van Christus.
Nooit ben ik alleen.

2. 10 tips om als vormeling NU te leven

De onzekerheid en het noodzakelijk "niets doen" in deze dagen kan
gemakkelijk leiden tot ontmoediging, verveling, bezorgdheid angst...
Ziehier 10 tips om samen met mama en papa te bekijken:

1. Optimisme en reken niet enkel op jezelf

De mens is kwetsbaar, ook wetenschap en technologie zijn niet
almachtig. Laten we proberen leven met een positieve bril, goed
humeur en vooral veel hoop. Want God, de Aanwezige, ontfermt
zich al eeuwen over Zijn volk! Waarom zou Hij ons nu dan verlaten?

2. Planning

Maak een rooster voor jezelf om de tijd te benutten. Verspil geen
dagen die juist heel erg verrijkend kunnen zijn. Je kan er
bijvoorbeeld de Bijbel eens bijnemen. Je vindt tal van mooie
Bijbelverhalen én wat uitleg op www.bijbelin1000seconden.be
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3. Dood de tijd niet

Maak nu geen misbruik van de technologie om ‘de tijd te doden’.
ledere dag is een geschenk! Stel jezelf doelen op zodat je op het
eind van de dag dankbaar kan zijn voor al het moois dat je hebt
beleefd. Je beslist dit zelf!

4. Leer iets nieuws

Vandaag kan het een goed moment zijn om een taal te leren, een
recept uit te proberen of een knutselwerk uit te proberen, iets wat
je al lang had willen doen maar waar je niet aan toekwam ...

5. Hobby
Benut de tijd met een hobby: muziek, lezen, een film, gedichten
schrijven, knutselen of een sport (beter buiten, als dat lukt en kan).

6. Bid met rust
Momenten van “niets doen” kunnen zorgen voor een grotere
innerlijke groei. In de stilte spreekt God. God laat ons nooit alleen!

7. Een goed gesprek

Zorg voor goede gesprekken met degenen om ons heen of —
dankzij de telefoon of een videogesprek (Skype/Facetime etc) —
met degenen die verder weg zijn.

8. Wees een steun
Wees een steun voor degenen om je heen. Kijk naar de noden van
anderen die kwetsbaarder zijn dan jij.

9. Blijf kalm en kies voor humor

Probeer niet te blijven draaien rond negatieve zaken en wees
dankbaar voor al het goede om je heen. Een vleugje humor doet
wonderen! Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle
woestijnen kunt gaan.

10. Zeg sorry

Het is niet altijd gemakkelijk om met elkaar in quarantaine te zijn.
Christenen zijn ook maar mensen. Laat kleine wrijvingen niet
zomaar voorbijgaan, maar vraag elkaar om vergiffenis.
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3. Een opdracht als geen ander — diaconie

Maak een kort filmpje voor onze zorgverleners / apothekers /
vrachtwagenchauffeurs / bedienden in de supermarkten /... om hen
te bedanken voor wat ze voor ons doen. Het is dankzij hén dat de
wereld blijft draaien! Je mag ook een filmpje maken om ouderen in
woonzorgcentra moed in te spreken. Wees creatief en amuseer
jullie! Dit is pure diaconie, het goede doen voor onze medemens.

Stuur jullie filmpjes door naar tvannieuwenhove@gmail.com, ten
laatste tegen Pasen. We maken hier een mooie compilatie van die
we op onze Facebookpagina zullen plaatsen!

(wie niet wil dat zijn/haar filmpje hier bijgevoegd wordt, laat ons dit zeker weten en dan
houden we daar rekening mee)

4. Gebed

Goede God
Jij bent de Vriend van dag en nacht
voor elke nood, voor elke klacht.

Een Vriend in voor- en tegenspoed
die altijd voor je open doet.

“Klop en mijn deur zal open gaan,
vraag en mijn hart zal open staan.

Bons op mijn deur en schaam je niet,
in levensangst en zielsverdriet.

Voor elk verlangen, elk gemis
de God die altijd met je is.”

Dit is mijn troost, mijn zekerheid,
dit is jouw Naam, nu en altijd:

“Ik zal er zijn,
Ik zal er zijn.”

Amen.
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5. Sober parochiaal leven

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid is
het parochiaal leven helemaal anders. De parochie-assistenten,
priesters en stagiair Jef werken met gesloten deuren tot nader
bericht. Zij blijven wel steeds bereikbaar. Eender welke nood willen
we met een luisterend oor en/of een kleine daad van goedheid
helpen oplossen. Even naar de winkel of de apotheek? We doen
het graag! Gewoon even nood aan een uitlaatklep? Je stoort ons
niet!

Annelies De Kegel - 0499 12 49 34 - anneliesdekegel@gmail.com

Alexander Vandaele - 0497 84 74 31 - vandaele.alexander@gmail.com
Jef Van der Gucht 0472 25 32 74 - Jefvdg@hotmail.com
Tim Van Nieuwenhove - 0497 31 47 79 - tvannieuwenhove@gmail.com

Volg de meest recente berichten van onze Sint-Corneliusparochie

op https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-ninove

en https://www.facebook.com/kerkinninove

We denken aan en bidden voor jullie! <3

Tot nader order worden alle geplande
Vormselvieringen van dit schooljaar verdaagd
naar eind september. Concreet is het niet maar
vermoedelijk wordt het 26/27 september.
Veel dank voor jullie begrip.
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