
* Neem 2 vellen stevig wit papier.

* Print de kaartjes (p2 en 3 in deze pdf) af.

* Bij printopdracht kies je voor : 
   ‘printen op ware grootte’

* Snij de kaartjes uit volgens de fijne snijlijntjes.

* Schrijven en versturen maar!

AAN DE SLAG
OPTIE 1

OPTIE 2
* Neem 2 vellen gewoon wit papier.

* Print de kaartjes (p2 en 3 in deze pdf) af.

* Bij printopdracht kies je voor ‘passend’. 
   Hierdoor worden ze iets kleiner afgeprint.

* Snij de kaartjes uit volgens de fijne snijlijntjes.

* Kleef de kaartjes op een stevig vel papier 
   in een vrolijk kleurtje.

* Schrijven en versturen maar!

GEEF MIJ EEN ZUIVER HART ...

MAAR VERGEET OOK MIJN HANDEN NIET.

THE BOW SHALL BE IN THE CLOUD...
(GEN 9,16)

OOK JIJ BENT HET LICHT OP MIJN PAD

JIJ MAG WEL MIJN ENGELTJE ZIJN



THE BOW SHALL BE IN THE CLOUD...
(GEN 9,16)

DE LIEFDE ZAL NOOIT VERDWIJNEN
(1KOR 13,8)

IK WIL JOUW MANNA ZIJN 
IN DEZE WOESTIJN

OOK JIJ BENT HET LICHT OP MIJN PAD



GEEF MIJ EEN ZUIVER HART ...
MAAR VERGEET OOK MIJN HANDEN NIET. JIJ MAG WEL MIJN ENGELTJE ZIJN


