
Afbreken en opbouwen 
 
Als bijzaken hoofdzaken worden, 
als het oppervlakkige de diepte verstikt, 
als het rumoer op het tempelplein  
de goddelijke stilte overstemt, 
als God geen onderdak meer krijgt, 
 
dan is het tijd om God  
een verblijfplaats te geven. 
Dan is het tijd om tempel te zijn. 
Dan is het tijd voor ommekeer 
en is het tijd om God weer toe te laten  
in ons doen en denken. 
 
Dan is het tijd om af te breken  
en terug op te bouwen. 
 
Eeuwige God, 
vele mensen dreigen ten onder te gaan  
aan dagdagelijkse beslommeringen, 
voor vele mensen is het leven  
zwaar om dragen. 
Zie naar ons om. 
Wees in ons aanwezig, beziel ons, 
ga met ons mee  
op de weg naar de opstanding,  
het nieuwe leven. 
Dat vragen we U door Jezus,  
uw zoon en onze broeder. 
Amen.   
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