
Ontmoeting met God 

 

Simeon en Hanna, hoogbejaard 

en vol Godsvertrouwen, 

staan oog in oog 

met het kind van Nazareth.  

Ze spreken hun dank uit 

voor deze ontmoeting. 

In het broze, breekbare kind 

zien zij Gods redding aanbreken. 

Waar zij vol verwachting 

en vol vertrouwen naar uitzien: 

dat zij dit mogen meemaken! 

In dit kind gaat een nieuw licht op 

over hen en over heel het volk. 

Meer nog: er zal redding zijn 

over de grenzen van Israël heen. 

Op dit kind zal Gods kracht rusten. 

Er breekt een nieuwe toekomst aan: 

God komt voorgoed aan het licht. 

 

God komt mensen tegemoet 

in een kwetsbaar kind. 

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. 

Zij, die leven in hoop en verwachting, 

mogen Hem zien als een oplichtend geluk. 

Hun leven krijgt nieuw perspectief. 

In mensen, klein en kwetsbaar, 

gebroken en vernederd, komt God aan het licht. 

Zij hebben in Zijn ogen voorrang. 

Zij geven bij uitstek licht en vrede door, 

omdat ze delend en gevend in het leven staan. 

 

Wim Holterman osfs 

 


