
Coronaprikje bij Goede Vrijdag 

Ieder huisje … 

 

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” zegt het spreekwoord. 

Het voorbije jaar was het kruis in menig huis pijnlijk aanwezig.  

Velen werden geconfronteerd met ziekte en verlies, isolement en 

eenzaamheid. 

Anderen gingen in de eerste lijn de strijd aan  

met het virus dat onze samenleving al meer dan een jaar bedreigt. 

Geen mens werd gespaard, ieder had zijn kruis te dragen. 

 

We gaan hiermee in het spoor van die man die 2000 jaar geleden zijn kruis 

opnam. 

Hij had zijn lijden en kruisdood misschien kunnen vermijden 

Hij had – bij het kraaien van de haan – zijn opdracht kunnen verloochenen. 

Hij was er evenwel rotsvast van overtuigd dat God Hem daartoe riep. 

Hij moest dat doen. 

 

Op Goede Vrijdag staat het kruis centraal. 

Het is – voor christenen – het belangrijkste symbool. 

Het is niet enkel een verwijzing naar lijden en dood, 

maar tegelijk, en vooral,   

is het een teken van een vastberaden     

inzet voor Gods nieuwe wereld  

die gerechtigheid en opstanding voor ogen heeft.  

 

Luc Beeldens 


