
Coronaprikje bij maandag 1 november 2021  

Het feest van alle heiligen 

 

 

 

Heiligen zijn mensen uit één stuk. 

Ze leefden in Jezus’ spoor. 

Ze namen zijn Bergrede 

als leidraad voor hun leven. 

 

Of ze nu bekend zijn  

en op de kalender staan  

of ze eenvoudige medemensen waren 

wiens namen in ons hart gegrift staan, 

het maakt niet uit. 

In hen laait alleszins een vonk op 

van God. 

In hen zien we een glimp van 

God oplichten. 

We mogen ons aan hen spiegelen. 

Ze zijn ons tot voorbeeld 

op onze levensweg. 

 

Op 1 november 

gedenken we hen uitdrukkelijk. 

Goede God, 

geef ons de kracht 

om in hun voetsporen te treden. 

Amen. 

 

Mia Verbanck 

 


