
Coronaprikje bij maandag 10 mei 

Heilige Damiaan 

 

 

Quarantaine, afzondering, isolement. 

We horen het elke dag of we horen het zelfs al bijna niet meer. 

 

We schrijven 10 mei 1873, Molokaï.  

Damiaan zet voet aan land bij mensen 

voor wie quarantaine levenslang is,  

voor wie afzondering verbanning betekent, 

voor wie isolement wil zeggen: alleen gelaten worden.  

Mensen voor wie leven overleven is. 

Mensen voor wie er geen zorg is. 

Mensen die aan hun lot overgelaten zijn. 

 “Een mens leeft niet van brood alleen”, zal hij gedacht hebben 

en vastberaden trekt hij zich het lot van deze minsten aan. 

Voor hem betekent het inzet tot het uiterste.  

 

Wie zorgende mensen nabij weet,  

ervaart dat leven meer is dan overleven. 

Zorgende nabijheid maakt het leven leefbaar. 

 

Heilige Damiaan, 

inspireer mensen die vandaag – tijdens deze pandemie – 

zorgend aanwezig willen zijn. 

Beziel hen met uw vastberadenheid en doorzettingsvermogen. 

Hun nabijheid is belangrijker dan we kunnen vermoeden. 

 

Luc Beeldens 


