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Innerlijke rijkdom 

 

 

In deze tijd van het jaar doen  

veel kinderen in onze pastorale eenheid 

hun eerste communie. 

Veel jongeren laten zich vormen. 

Ze beloven allemaal 

dat ze Jezus beter willen leren kennen  

en dat ze in zijn spoor willen gaan. 

 

De apostelen hadden er alles voor over 

om Jezus te volgen. 

Jezus wijst hun erop dat dat niet eenvoudig is: 

“Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws,  

moet je bereid zijn om alles op te geven, 

maar je krijgt er honderd keer zo veel voor terug.” 

 

Na de strenge coronatijd zullen de vieringen  

al wat normaler verlopen. 

Niet alleen ouders zullen erbij zijn, 

op vele plaatsen zullen ook grootouders,  

peters en meters 

van de partij zijn. 

Kinderen en jongeren hebben 

voorbeeldfiguren nodig. 

 

We wensen de communicanten en vormelingen 

dat ze op hun pad mensen mogen ontmoeten 

die geloven in Jezus 

en samen met hen Jezus’ weg willen zoeken, 

ook op moeilijke momenten. 

 

Mia Verbanck 


