
Coronaprikje bij zondag 15 augustus  

Ten hemel opgenomen … Maria, wie ben jij?  

Bij God ben jij kind aan huis. 

Bij God hoor jij thuis. 

Zo zeggen de woorden uit het boek Openbaring: 

een zwangere vrouw, 

bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, 

op haar hoofd een kroon van twaalf sterren, 

wordt belaagd door een vuurrode draak. 

Haar zoon wordt evenwel ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. 

Beeldrijke woorden over het beginnende christendom. 

Snel toegepast op Maria, de Moeder van Jezus. 

Met attributen die we terugvinden in de Mariaverering. 

Maria, bij God ben jij kind aan huis. 

Bij God hoor jij thuis. 

Zo zegt ook het evangelie. 

Bij het bezoek aan Elisabeth, 

zingt de jonge joodse vrouw Maria  

Gods lof uit in het Magnificat, een strijdlied. 

Ze tekent God als barmhartig,  

Hij komt op voor armen en misdeelden,  

voor mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. 

Die boodschap geeft ze door aan haar zoon. 

Hij zal zijn hele leven niets anders zeggen en voorleven. 

Maria, bij God ben jij kind aan huis. 

Bij God hoor jij thuis.  

Bij Hem ben je nu thuisgekomen. Amen.   Mia Verbanck 


