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Aandachtige zorg 

‘Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten.’  

zo zegt Jezus in het evangelie. 

Het is voor ons zomertijd. 

Vakantietijd of tijd om je vrij te maken. 

Voor mensen en dingen 

die anders op het achterplan geraken. 

Tijd voor stilte en verdieping. 

Tijd om uit te rusten 

en bij te tanken. 

Thuis of elders. 

 

Toen Jezus zag dat mensen op Hem beroep deden, 

wees Hij ze niet af. 

Hij was hen nabij, Hij zorgde voor hen 

zoals een herder voor zijn schapen, 

het beeld dat in de lezingen prominent aanwezig is. 

 

Wie we ook tegenkomen de volgende weken … 

soms zijn we de herder, anderen zorgend nabij; 

soms zijn we een schaap, dankbaar zorgen ontvangend. 

We grazen op sappige groene weiden 

en drinken aan de frisse heldere bron. 
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