
Coronaprikje bij zondag 28 februari 2021, 
tweede zondag van de veertigdagentijd 
 
 
Luisteren schept toekomst 
 
Abrahams oren werken goed, 
– hij hoort dus wat God zegt –, 
maar hij neemt Gods woorden 
ook ter harte, hij luistert. 
 
Aan Petrus, Jakobus en Johannes 
vraagt God op de Tabor 
met aandrang om naar Jezus te luisteren. 
 
Luisteren laat je niet onberoerd, 
het raakt je vanbinnen. 
 
Abraham wordt ervoor beloond:  
hij zal zoveel nakomelingen krijgen als 
zandkorrels op het strand van de zee. 
 
De leerlingen hebben een voorproefje 
meegemaakt van ‘verrijzenis’. 
Later zullen ze dat gebeuren begrijpen. 
 
Luisteren is een vitale vaardigheid. 
Je kan er levenslang in groeien. 
 
Levende God,  
help ons in deze coronatijd 
aandachtig te luisteren naar U. 
In mensen en gebeurtenissen 
waarin we een vingerwijzing van U  
herkennen, komt Gij  
hoopvol op ons toe.  
Amen. 
 
Mia Verbanck 
 


