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Wat maakt je ziek? 

 

 

Handen wassen en ontsmetten 

is een van de basisregels in de strijd tegen het virus.  

Het maakt zelfs deel uit van onze liturgie. 

Daarom klinkt de uitspraak van Jezus vreemd in onze oren: 

“Niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt.” 

Wat moeten we daarmee vandaag? 

 

Jezus spreekt hier niet als dokter of viroloog. 

 

Zijn boodschap gaat veel dieper. 

Hoe gaan mensen met elkaar om? 

Wat doen mensen elkaar aan?   

Wat maakt leven leefbaar? Of juist niet? 

“Wat uit het binnenste, uit het hart van de mensen komt, 

bezoedelt de mens”, zegt Hij. 

 

Waarom je handen wassen als je niet zuiver van hart bent? 

 

Goede God,  

geef ons een hart dat open staat voor anderen. 

De Heilige Damiaan was hiervan het sprekende voorbeeld. 

Te midden van besmetting en ziekte slaagde hij erin leven te geven. 

Dat vragen we U door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


