
Coronaprikje bij zondag 5 september 

Geef de moed niet op! 

 

Van maart 2020 houdt de pandemie ons al in zijn greep. 

Na een eerste lockdown mochten we de teugels even vieren. 

Dan kwamen er weer verstrengingen. 

Soms leek de situatie uitzichtloos. 

Telkens als de cijfers de hoogte ingingen,  

hielden we ons hart vast. 

We snakken hartsgrondig naar versoepelingen. 

Wat is er verantwoord voor onze samenleving? 

 

Ook Jesaja moet diep in de put gezeten hebben  

in de tijd van de Babylonische ballingschap. 

Toch had hij de moed en het geduld 

om vol te houden 

en zijn medemensen toekomstvisioenen voor te houden, 

in de beeldende taal van zijn tijd. 

Wat kan het bevrijdend zijn om te luisteren  

naar de profeten van onze tijd 

in plaats van hard te roepen om onze persoonlijke vrijheid … 

 

Ook Jezus schept toekomst voor een man 

die doof was en moeilijk kon spreken. 

Staan onze oren open voor zijn bevrijdende boodschap  

en kunnen wij over Hem spreken? 

Misschien helpt onze geloofsgemeenschap ons daarbij … 

 

Geef de moed niet op! We geraken erdoor! 

 

Mia Verbanck 


