
Coronaprikje bij zondag 8 augustus  

Voedsel en Geest ten leven 

Moedeloos legde Elia zich onder de bremstruik. 

Tot tweemaal toe maakte een engel van God hem wakker: 

“Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven”. 

Gesterkt stapte Elia heel de weg naar de berg Horeb. 

 

In het evangelie zegt Jezus over zichzelf en de Geest: 

“Ik ben het hemelse brood dat leven geeft.  

Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven!”    

“Het aardse bestaan kan jullie niet redden.  

Alleen de heilige Geest geeft het eeuwige leven.  

Als je mijn woorden gelooft,  

zul je de heilige Geest krijgen, en zul je leven.”     

 

Goede God, 

zend ook engelen op onze wegen en rust ons toe voor onze levensreis, 

zend ons ook uw heilige Geest ten leven. 

Dan vinden we houvast, ook in coronatijden. Amen. 

Mia Verbanck 


