
 

Het vijfde boek uit het Nieuwe Testament verleent ons 

inzicht in het ontstaan van de  eerste  

christengemeenschappen. Midden de onderdrukking 

en vervolging groeien deze gemeenschappen snel 

omdat ze verkondigen, één van hart en ziel zijn en alles 

met elkaar delen. Hun getuigenis maakte indruk op  

toehoorders, zo bericht Lucas. 

 

Tijdens vier zaterdagvoormiddagen verkent E.H. Jaak 

Janssen samen met jou het ontstaan van deze prille 

gemeenschappen van  christenen aan de hand van  

enkele  kernverhalen en wordt er nagegaan hoe deze 

verhalen ook voor hedendaagse christenen nog  

relevant zijn. Kunnen we vandaag nog iets proeven van 

dat aanstekelijk enthousiasme dat de eerste christen-

gemeenschappen zo  kenmerkte? 

 

Zaterdag 3, 10, 17 en 24 maart  2018 (10-12 uur) 

Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 

Inschrijven voor  26 februari  via CCV Hasselt:  

hasselt.secr@ccv.be, 011 24 90 70, www.ccv.be/hasselt 

Prijs:  40€  te storten op  BE49 7330 4871 7571   
met vermelding  ‘HCT + naam’ 
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