
Ze zijn onderweg,
volgen het licht in de verte,
een ster, van welstand en vrede
– nooit meer oorlog, nooit meer honger.

De duistere wereld laten ze achter zich,
niet wetend dat de ster een naam draagt:
Heiland, Vredevorst, Jezus.

Wat staat hen te wachten?
Ze weten het niet. Ze zijn zo moe.

Een kind wacht op hen,
dakloos, in een grot bij de dieren
en toch: een liefhebbende moeder,
een zorgende man.

Geen vliegende bommen,
maar zingende engelen.
Geen schietende vreemde soldaten,
wel lieve herders.
God, wat een vreugde, wat een mooie wereld!

Zeg klein wezen, wat kunnen we voor Je doen?
Geschenken hebben we niet, enkel natte lompen.
We bieden Je graag onze vreugde
en ook onze verontwaardiging aan
om wat we hier vinden.

Jij, kind, raakt ons aan.
Jij geneest ons, bij Jou voelen we ons thuis.
Jij bent zoals wij, mogen we je broer en zus zijn?

Nooit meer oorlog, nooit meer klagen, enkel licht.
Het is jouw gelaat dat over ons schijnt.
Dank Je.

Zalig Kerstmis, Gelukkig 2018

+ Luc Van Looy
bisschop van Gent
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