
Dank om wie je bent 
Bezinning – Kris Gelaude 
 
 
Jij  
die telkens weer  
het vuur aan blaast.  
Jij die woorden  
sprokkelt om van te leven.  
Jij die brood  
met ons wil breken.  
Jij die ons geestdriftig  
je visioen vertaalt. 
 
Jij, van kinds af aan geboeid.  
Jij, aandachtig en aanwezig.  
Jij, bewogen bondgenoot. 
 
Jij, als een boom aan het water. 
Jij, als een stem uit de diepte.  
Jij, als een hoeksteen die draagt. 
 
Jij, soms langs de weg gezeten  
met vermoeiden.  
Jij, die niet voorbijgaat,  
niet te klein acht.  
Jij, gezien met ongezienen,  
lammen, blinden.  
Jij, die kwetsbaar  
oog in oog wil staan. 
 
Jij, met handen om te helen.  
Jij, met voeten in de aarde.  
Jij, met vogels in je hoofd. 
 
Jij, in dromen aangeraakte.  
Jij, met kracht bezielde.  
Jij, bewogen toegewijde mens. 


