
 

 

4 juni 2023 Dankwoord door André Van Genechten 

 

Van bij de opstart van onze PE H Norbertus Meerhout – Laakdal hebben wij meteen 

grote aandacht geschonken aan het werk van onze vrijwilligers. Zowel In Laakdal als in 

Meerhout was er onmiddellijk een grote bereidheid en konden wij rekenen en 

steunen op heel veel medewerking. Geen vraag bleef onbeantwoord en geen 

inspanning bleek te veel: steeds stonden zij klaar om onze warme gemeenschap uit te 

bouwen en uit te dragen. Als wij na 6 jaar kunnen terugblikken op een mooi palmares 

is dat voor een groot deel te danken aan allen, die zonder hun namen te noemen, zich 

aangesproken voelden en bereid waren meer dan alleen maar de handen uit de 

mouwen te steken. 

Duizendmaal dank aan jullie allen! 

 

Vandaag mogen wij ook een super-vrijwilliger vernoemen. 25 jaar geleden is hij het 

verbond aangegaan om als echte leerling in de voetsporen van Jezus te treden. Wij 

zijn blij dat zijn universitair diploma van economie niet geleid heeft tot een man die 

zich bij zijn handelen met alle respect alleen laat leiden door koele kosten-

batenafwegingen. 

Reeds tijdens zijn studies is hij in zijn hart de stem van God op het spoor gekomen en 

werd hij geroepen om zijn leven een heel andere wending te geven. Wij zijn heel 

dankbaar naar zijn ouders, zijn familie, zijn vrienden en kennissen dat zij hem 

gesteund hebben in deze belangrijke keuze. 

Ook de Norbertijner gemeenschap van Averbode verdient alle lof omdat hij van 

daaruit de opdracht kreeg het parochiale werk van de Norbertijnen gestalte te geven 

in Laakdal en later ook in Meerhout want ja hij was visionair toen hij na 5 jaar 

pastoraal handelen in Laakdal al sprak over een verruiming van de grenzen om op die 

manier nieuwe adem te vinden bij het verkondigen van Gods boodschap. 

Onze bisschop Johan Bonny gaf bij de Chrismaviering onlangs nog mee dat Eric ook 

kan gezien worden als één van de twaalf. Als een man die met de Heer gewandeld 

heeft. De Heer heeft hem gevonden en Hij geeft hem van hand tot hand als dagelijks 

brood voor zijn broeders en zusters. 



Voor mij was het een genoegen om zes jaar naast Eric te mogen meelopen. Zijn 

eerlijkheid, zijn betrouwbaarheid, zijn menselijkheid, zijn vriendelijkheid, zijn 

verantwoordelijkheidszin en ja zeker ook zijn geloofwaardigheid maken hem voor mij 

tot een betrouwbare gids in een mensenleven. 

Bovendien bezit hij de gave van het woord. Ja, bij een zilveren jubileum spreekt men 

over zilver. Wij weten dat zilver gelijk staat met spreken. En dat kan hij als de beste 

voor elk publiek in gelijk welke omstandigheden maar vooral tijdens de vieringen van 

de sacramenten voel je dat hij aangespoord wordt door Gods Geest. Wie met Jezus 

meewerkt krijgt bemoediging en kracht vanuit de Geest om van zijn opdracht werk te 

maken: om de handen uit de mouwen te steken voor aandacht bij mensen die pijn en 

verdriet hebben. 

Ook tijdens de coronaperiode wist hij zich te onderscheiden door zijn 

communicatievaardigheden waardoor contact gewaarborgd bleef. Dat hij daarvoor 

openstond voor vernieuwing en inbreng van anderen was duidelijk aanwezig in 

allerlei nieuwe werkvormen. 

Eric vertrekt daarbij meestal vanuit positieve gevoelens. Zelfs in de meest moeilijke 

omstandigheden blijft hij vertrouwen uitstralen. De rust die hij dan uitstraalt en zijn 

openheid krijgen dan voorrang op negatieve gevoelens. 

Onlangs heeft hij op de dekenale conferentie iedereen geboeid door deze positieve 

ingesteldheid waarvan hij getuigt de bron te vinden bij Noe en de ark. Die ark en die 

Noe zullen hem zeker nog de kans geven om zulke hoopvolle getuigenissen af te 

leggen. 

Als herder zorgt hij niet alleen voor zijn schapen door hen voedsel aan te reiken, maar 

hij zorgt voor veiligheid door bedreigingen weg te nemen. Moge Eric, als 

bruggenbouwer, ons op het veilige pad verder leiden met aandacht voor het verleden 

en de toekomst. 

Wij hopen dat onze jubilaris zijn gezondheid en zijn jeugdige geest nog lang mag 

blijven bewaren. Dat hij nog vele jaren bij ons mag zijn en dat hij mag genieten van de 

vele ontmoetingen die hij nog zal hebben en vooral dat hij het vuur van Gods woord 

brandend houdt in onze harten. 


