
Dankwoord Patroonsfeest P.E. H. Norbertus 4 juni 2023 

 

Dank aan allen die vandaag meewerkten aan het welslagen van onze 2de VRT-
eucharistie: 
de misdienaars, lectoren en voorgangers; René die zorgde voor de liturgie en heel 
wat praktisch geregel, koster Mia (onze gastvrouw hier in deze kerk), de 
bloemschikkers; en natuurlijk ook zij die zovele uren hier repeteerden begeleid door 
organist Wim en o.l.v. dirigent An Alen: de leden van het H. Norbertuskoor! 
Op dit jaarlijkse Patroonsfeest willen wij graag àl onze vrijwilligers in de parochies, de 
kerkraden, de catechese, de liturgie, de welzijnsschakel, de huwelijksvoorbereiding, 
de kerkpoetsers, … hartelijk danken. In het bijzonder vermelden wij dit jaar onze vijf 
jonge vormselcatechisten en de nieuwe jonge leden in de her-samengestelde 
kerkraden. 
Aan u allen goede medewerkers: hartelijk bedankt! 
 
Een bijzonder woord van dank gaat naar André Van Genechten die bij de oprichting 
van de Pastorale Eenheid H. Norbertus onze eerste coördinator, onze eerste 
‘bruggenbouwer’ werd. Wij konden in die voorbije zes jaar genieten van de brede 
ervaring en deskundigheid die André opbouwde als godsdienstleraar, als directeur en 
schoolbestuurvoorzitter van een grote secundaire school, als man van het 
verenigingsleven, als schepen en burgemeester.  
Wij hebben André mogen ervaren als een man die altijd op zoek gaat naar het goede 
en naar de dingen die de gemeenschap en de kerk opbouwen, die mensen doen 
groeien en beter maken. André straalt in onze parochies ook diepgang en geloof uit 
dat hij weet te voeden door heel veel te lezen en door een man te zijn man van 
gebed en trouw liturgie vieren. Wij zijn blij dat hij zijn engagement als 
gebedsvoorganger verder zet. Graag willen wij onze dankbaarheid ook uitspreken 
naar zijn vrouw Frieda, die André in zijn engagement heeft gesteund. 
André, graag willen wij onze dank tonen in een presentje! 
 
Wij zijn heel tevreden dat Lieve Cornelis “ja” heeft geantwoord op de roepstem die 
voor haar heeft geklonken. Wij waarderen dat zij haar opleiding aan het Hoger 
Instituut Godsdiensts-wetenschappen, haar professionele bezigheden in de 
landbouwsector, haar toegewijde zorg in het gezinsleven, haar engagementen in het 
verenigingsleven en het vormingswerk, in het welzijnswerk en de politiek nu laat 
samenkomen in de zending als coördinator van onze Pastorale Eenheid. In een korte 
aanstelling willen wij Lieve nu graag zenden. Daartoe wil ik graag vragen dat de 
andere teamleden en de pastores Lieve hier vooraan flankeren. 
 
 
 
 
 
 



Aanstelling coördinator Lieve Cornelis Pastorale Eenheid H. Norbertus 4 juni 2023 
 
Eric 
 
Beste Lieve, namens de bisschop stel ik u aan tot verantwoordelijke voor de 
gemeenschapsopbouw van de pastorale eenheid Heilige Norbertus.  Samen vormen 
wij een belangrijke schakel tussen het vicariaat, de deken, de pastores, het team van 
de pastorale eenheid en de hele gemeenschap. Vervul uw taak met liefde en 
toewijding.  Zoek altijd wat verbindt en wat de eenheid dient. Waak erover dat deze 
pastorale eenheid in verbondenheid leeft met de bisschop en zo met de wereldkerk.  
Werk in goede verstandhouding samen met de leden van het team en de andere 
pastorale medewerkers. Bid ook voor de mensen die u zijn toevertrouwd. 
Lieve ben je bereid deze taak op te nemen ? 
 
Lieve:  Ja, dat ben ik. 
 
Eric: 
Beste Lieve, U zal de leiding hebben van het team van de pastorale eenheid, zijt gij 
bereid deze taak op te nemen? 
 
Lieve:  Ja, dat ben ik. 
 
André brengt nu de Heilige Schrift bij de pastoor. Deze overhandigt die aan de 
aangestelde verantwoordelijken voor de gemeenschapsopbouw. 
 
Eric: 
 
Beste Lieve, ontvang de Heilige Schrift voor het team van de pastorale eenheid.  Lees 
en overweeg het Woord van God in het team en in de bijeenkomsten met jullie 
medewerkers.  Hoe verscheiden ook jullie diensttaken tot opbouw van deze 
gemeenschap, dit Woord brengt jullie samen. Voed je met dit Woord.  Laat het 
wonen in jullie hart. Maak het tot richtsnoer bij alles wat je onderneemt.  
 
Eric overhandigt de H. Schrift aan Lieve; deze legt de rechterhand op de H. Schrift, 

neemt de Schrift aan, en legt die op het altaar. 


