125 jaar kapelletjes op Terwest

In de wijk Terwest hebben er de laatste 125 jaar twee kapellen gestaan.

Het was Frans De Ryck - pastoor in onze gemeente van 1875 tot aan zijn dood in 1911 - die
vier kapellen liet bouwen: Kapel van O.L. Vrouw van Lourdes aan de Spelonckvaart in 1880,
Kapel H. Jozef te Kruisstraat in 1887, kapel van H. Rochus te Caudenborm in 1893 en de
kapel van Terwest (waarover verder in deze tekst wordt gesproken).

In het Liber Memorialis (kerkboek waarin alle belangrijke gebeurtenissen van de parochie
worden vermeld) schrijft pastoor De Ryck dat er een stuk grond werd geschonken door Wed.
Karel De Smet en een geldgift door mevr. Cornelis. Deze schenkingen vormen de start tot de
oprichting van deze kapel. Broer en zuster Antoinette en Antonius De Bruyne deden de
omhalingen. Milde geldgiften werden gedaan door de families Zaman, De Staercke en
Plasschaert. De kapel werd gebouwd in 1896 (staat zo vermeld op de ingemetselde
gedenksteen) en stond aan de noordkant van de Wachtebekesteenweg rechtover de huidige
kapel. Ze was opgetrokken in gotische stijl; vrij ruim met een kleine klokkentoren en drie
vensters langs beide kanten.

Op donderdag 17 juni 1897 (Sacramentsdag) werd de kapel en het beeld van H. Antonius
van Padua gewijd door pastoor De Ryck met bisschoppelijke toestemming. Na de wijding in
de kerk trok men met een grote stoet en al biddend naar de kapel. De stoet werd
voorgegaan door de spelende katholieke fanfare gevolgd door de meerderjarige meisjes van
de zondagschool en de Congregatie van Onze Lieve Vrouw en de leden van de
genootschappen van de Heilige Xaverius. Pater Recollet Dicadus (franciscaan of karmeliet
die de strenge oude orderegels naleefde) heeft aan de kapel en in openlucht het
gelegenheidssermoen gehouden.

Ter gelegenheid van de wijding van de kapel hadden de buurtbewoners veel aandacht voor
het versieren van hun huizen en de kapel. In de kapel zelf was er een muurschilderij waarop
H. Antonius van Padua getekend stond met andere personen en een ezel die knielde voor
hem.

In de jaren ’30 nam het gemeentebestuur zich voor om de Wachtebeksesteenweg op
Terwest recht te trekken en te verbreden om aldus de korte en gevaarlijke bocht aan de
toenmalige kapel te doen verdwijnen. Hiervoor werd de kapel rond 1938 afgebroken.

Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek werd er
overeengekomen dat de gemeente een stuk grond zou afstaan rechtover de oude kapel. De
gemeente gaf een vergoeding van 9500 fr. voor de bouw van de nieuwe kapel, de totale
kostprijs bedroeg 17350 fr. (€ 430). De nieuwe gewitte bakstenen kapel heeft een T-vormige
plattegrond en een piramidale leien dakruiter op het centrale pannenzadeldak. Ze was
afgewerkt rond september 1939. De architect was Eugeen Verschraegen uit de Damstraat.
Theofiel Geers van Terwest mocht met zijn zonen de kapel metsen. Het houtwerk werd door
De Wilde Eduard gedaan en het zinkwerk door Constant Van Moorhem.

De inwijding van de nieuwe kapel gebeurde in oktober 1939 door de pas aangestelde
pastoor Vanden Abbeele.

De nieuw aangelegde betonbaan naar Wachtebeke werd ingehuldigd in 1951. Zoals u ziet is
de gevaarlijke bocht gebleven, daar er personen waren na de oorlog die er meer belang bij
hadden om de Wachtebekesteenweg niet rechtdoor te trekken.



Door de jaren heen werd de kapel op regelmatige wijze onderhouden zowel binnen als
buitenkant. Men kon steeds op ‘kapelwachters’ rekenen om op vrijwillige basis de kapel open
te houden, waarvoor dank.

Op donderdag 16 juni 2022 (Sacramentsdag) werd een gebedsdienst gegeven in de kapel
en werd er een speciale kaart uitgegeven om deze gebeurtenis te herdenken.

Sint-Antonius van Padua

Antonius werd in 1195 als Fernando Martin de Bulhom geboren in
Lissabon, Portugal. Was een franciscaanse prediker, theoloog en
minderbroeder. Hij is een van de populairste heiligen in de westerse
kerk. In de volksdevotie wordt hij vaak aangeroepen als de patroon van
verloren zaken. Hij stierf te Padua in Italié in 1231 nog geen jaar later
werd hij reeds heilig verklaard door Paus Gregorius IX. Hij wordt
afgebeeld met een boek (de bijbel) en een kind (Jesus) op zijn arm en
soms met een lelie in de hand als symbool van zuiverheid. Hijis onder
meer de beschermheilige van de Franciscanen, vrouwen en kinderen, en
het huwelijk. De feestdag van de heilige is op 13 juni.

Sacramentsdag

ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen
de Rooms Katholieke Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag

na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken
meestal gevierd op de zondag erna.

Sint Antonius en de legende met de ezel

De legende verhaalt dat Antonius in zijn preken ook herhaaldelijk optrad tegen de
Albigenzen, die ontkenden dat er op het altaar een wezensverandering plaats vond van
brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Daarop sloot hij met een Albigens een
weddenschap af, dat een ezel eer zou betuigen aan een hostie. Een ezel kreeg drie dagen
geen eten, en daarna werd hem een volle voederbak voorgezet en door Antonius een hostie
voorgehouden. De ezel at niet van de bak, maar ging voor de hostie door de knieén om zijn
eerbied te betuigen.

De Albigenzen of Katharen vormden in de 13de eeuw een
christelijke gemeenschap die zich afzette tegen de leer en de
hiérarchie van de Katholieke Kerk. Zij werden door prediking en
militaire strafexpedities fel bestreden. Hun leer gaat uit van de
eeuwige strijd tussen het geestelijke en het 'vleselijke'.
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