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Est. 9, 21-22 

 

Mordechai bepaalde dat men elk jaar de veertiende 

en vijftiende dag van de maand adar moet vieren, 

omdat dit de dagen waren waarop de Joden niet 

meer door hun vijanden werden bedreigd, de dagen 

waarin droefheid was veranderd in vreugde en 

rouw in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen 

en feestvreugde van maken, elkaar lekkernijen  

sturen en geschenken geven aan de armen. 
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2 Kor. 7,4 

 

Hoe openhartig kan ik tegen u spreken, 

hoe trots kan ik op u zijn! 

In al mijn ellende ben ik vervuld van troost 

en word ik overweldigd door vreugde. 
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