DE ZONDAG VIEREN IN HET DECANAAT MENEN

De voorbije tijd hebben we in de decanale impulsgroep van gedachten gewisseld rond
‘het vieren van de zondag in de pastorale eenheid’. Deze gedachtewisseling is gegroeid
vanuit de realiteit waarin we vandaag leven. Enerzijds zijn er de beperkte middelen die
we ter beschikking hebben (voorgangers, medewerkers, minder kerkgangers...).
Anderzijds zien we de uitdaging van deze tijd: hoe kunnen we als christenen ‘samen’ het
geloof vieren en beleven? Waar vinden we hoopvolle plaatsen om als christenen samen
te komen en elkaar te bemoedigen in de geloofsgroei? Met deze uitdaging willen we
hoopvol op weg gaan...

EEN TOEKOMST VOL HOOP...
‘Ik weet welke plannen
ik met u heb, zegt de Heer,
plannen voor uw welzijn
en niet voor kwaad,
om u een toekomst vol hoop

fe geven.’
Jeremia 29, 11

PAROCHIE VANDAAG

Parochie vandaag is duidelijk niet meer wat ze gisteren was. De oude gekende
parochiestructuren zijn nu niet langer werkbaar. De samenleving is ook totaal anders
dan hoe ze ooit was. Dat moeten we durven zien en onderkennen. Het vraagt vandaag
dus moed, durf en creativiteit om ‘samen’ hoopvol parochie te zijn.

PAROCHIE, WHAT'S IT?

Misschien even terug naar de oorspronkelijke betekenis van parochie. Het komt van het
Griekse woord ‘paroikia’, wat vertaald betekent ‘buren’. Parochie wordt dus gevormd
door mensen die leven in een bepaald gebied, en zich als buren verenigen in een
kerkelijk en gelovig verband. Het hart van deze verbondenheid is Jezus Christus. In Hem,
door Hem en met Hem groeit een eenheid. Doorheen alle verscheidenheid weten
mensen zich één, broeders en zusters, gezonden om in de wereld te getuigen van zijn
Liefde voor allen.

PAROCHIE HER-UITVINDEN

Vandaag staan we dus voor de uitdaging de parochie heruit te vinden. Niet elke wijk,
gehucht of dorp is nog een parochie. Met de huidige middelen en mensen is het nodig op
een andere manier parochie te zijn. Dat betekent dat niet langer alles wat mensen nodig
hebben om gelovig te leven, overal nog wordt aangeboden. Het zal nu gebeuren vanuit
een bepaalde plek waar mensen samenkomen om een levendige geloofskern te vormen.
Het beleid van het bisdom Brugge ziet deze plekken als parochie-knooppunten en
geloofs-knooppunten tegen 2030.




Voor het decanaat Menen is het plan dat rond de St.-Vedastuskerk
Menen een parochie-knooppunt groeit,

en rond de Onze Lieve Vrouw Basiliek Dadizele een geloofs-knooppunt.
Over de verdere groei naar deze knooppunten en de concrete invulling ervan, gaan we in
de toekomst verder communiceren.

VERANDERINGEN OP TIL

Deze nieuwe weg gaan brengt veranderingen in de pastorale aanpak mee. De
begeleiding van deze veranderingen is de verantwoordelijkheid van het team van iedere
pastorale eenheid en van de decanale impulsgroep. De teams en de decanale
impulsgroep vertrekken hierbij niet vanuit de structuren en beschikbare middelen
(kerken, voorgangers, medewerkers, ...). De eerste zorg en vraag is: hoe kunnen we op
het grondgebied van het decanaat Menen mensen samenbrengen in een gelovige en
kerkelijke verbondenheid? We vertrekken vanuit een pastorale zorg en niet eerst vanuit
een structurele zorg. Zo willen we onder andere inzetten op het ‘samen vieren van de
zondag’.

Het decanaat Menen wordt gevormd door 4 pastorale eenheden:
e PE Fratelli Tutti Menen-Wervik,
e PE OLVrouw Dadizele-Moorslede-Slypskapelle,
e PEZacheus Wevelgem-Gullegem-Moorsele,
e PE De Bron Lauwe-Rekkem.,

EEN VIERENDE GEMEENSCHAP

Voor Christenen is het ‘vieren van de zondag’ een kernmoment in het leven. Elke zondag
vieren wij Pasen, met de verrezen Heer Jezus in ons midden. Dit samen vieren van de
zondag, wil dan ook afstralen in de dagen van de nieuwe week. Zo gaan we krachten en
talenten bundelen om warmhartige vieringen aan te bieden. Vieringen waar éénieder
zich thuis mag voelen, waar de verbondenheid en eenheid rond Jezus op een hartelijke
manier gevoed wordt. Dit betekent vanaf 1 september 2025 ‘minder’vieringen,
maar ‘meer’ kwaliteit in het samen vieren. Zo wordt de zondagsplicht veel meer een
moment waar je als gelovige graag wil bij zijn, samen met broeders en zusters in het
geloof. We willen grenzeloos met elkaar verbonden zijn.



