
1676 - 2026 

In de geschiedenis van de kapel 

Lorette ontmoeten we een 

buitengewone inzet vanwege de 

omwonenden en vrienden om de 

erediensten in de kapel te 

handhaven of te herstellen 

enerzijds; anderzijds de concrete 

wil om het gebouw en zijn 

waardevolle voorwerpen te 

bewaren. 

Dit gebeurde een eerste maal bij de heropening van de kapel na de Franse Revolutie.  

De plaatselijke bevolking oefende druk uit op de clerus en op de bisschop. In 1806 

ondertekenden 80 buurtbewoners een petitie met de vraag de kapel te heropenen. Deze 

werd gericht aan bisschop Etienne Fallot de Beaumont, een fel voorstander van Napoleon.  

Ze kregen de toelating, al ging dit moeizaam ...  

Een tweede maal, bij de heropening van de kapel in 1922-1923, hebben meer dan 850 

mensen een petitie gestuurd naar Burgemeester Oscar Delghust. Men wou steun van het 

Stadsbestuur om de vergrotingsplannen ten uitvoer te brengen. Dit mislukte echter. 

 

En een derde maal maakte een enorme solidariteit zich meester van de omwonenden en 

sympathisanten, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de kapel in 1976.  

  



De deelnemers aan de planning waren in 1975:  

Robert Verdonck, Octave (Laurent) Labeau (koster), 

Blanche Verdonck (die in stond voor kaarsen, 

bloemen, onderhoud en versiering der kapel), René 

Verkest en Albert Hantson (kerkmeesters), Raymond 

en Lucie Devleesschauwer (orgelist-koorleider en 

bloemen), Herman Kerkhove (kapelaan), André 

Devos (secretaris-schatbewaarder van het comité), 

Germain Pauwels (voorzitter Lorette 300), 

Alphonsine, Irma en Madeleine Gijselinck. Deze drie 

zussen waren jarenlang bewaarsters van de sleutel, 

de kas, de kolen, brandhout en kaarsen (zie foto 

rechts).  

En verder nog Martha Verkest, Daniel Van 

Tyghem, Roger Ceunebroeck, Florimond De 

Vleeschauwer, Roger Haustraete, Jules Van 

Eesbeeck, Georges Ceunebroeck, Luc en 

Monique Linthout, André Callaert, Cecile 

Haustrate, Marcel Vandewiele, en anderen.  

Van Sint-Pieter kregen ze versterking van 

Pastoor Marc Devos, Elien Lauwerier, Herman 

Tavernier, Richard en Eddy Gijselinck, Marcel 

Deschrijver, Jef Van der Borght, Marcel Cambier, 

Jean-Pierre Haustrate en anderen ... 

We 

vermelden ook nog André en Thérèse Delbar, die 

tot 2018 de kapel beheerden en de noveen 

organiseerden. 

En nog zoveel anderen ... 

Dat de kapel na 350 jaar nog steeds schittert in 

haar eenvoud, danken we aan de volgehouden 

inzet van zeer veel mensen uit de buurt. Zij sloten 

de kapel in hun hart en hielden haar in ere ...  

Dank voor hun jarenlange liefdevolle zorg voor de 

kapel! 

 



Dank voor de medewerking aan Lorette 350 jaar:  

▪ Kanunnik André De Wolf 

▪ Ann De Renais (Devleesschauwer) 

▪ Fonny Malrait 

▪ Gaston De Boever 

▪ Rita Claus 

▪ Rita Pauwels 

▪ Erfgoed Vlaamse Ardennen 

▪ Toerisme Ronse 

▪ Geschiedkundige Kring Ronse 

▪ Stedelijk Fiertelcomité 

▪ Ridders van de Fiertel 

▪ Lorette Comité: 

Leo en Hilde Verstichel-Fourneau 

Fernand en Jacqueline Van Hoecke-Bousar 

Yves en Michèle Deworm-Lammens 
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▪ KERKHOVE H., Een droom ... 1923 ... Lorette – Parochie, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige 

Kring van Ronse en het Tenement van Inde, L, 2001, p. 11-30. 

▪ Inventaris Onroerend Erfgoed 2026: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette, 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28682 

▪ Otheo. (2019). Jubeljaar in Loreto. https://www.otheo.be/nieuws/jubeljaar-loreto/ 
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Foto’s 

▪ David Stockman 

▪ Fonny Malrait 

▪ Germain Pauwels 

▪ Marc Van den Reeck (https://www.marctravelandpics.com) 

▪ Yves Deworm 
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Noveenlied – Onze-Lieve-Vrouw van Lorette 
   Tekst en muziek: Pastoor Marc Devos 
Verdoken tussen heuvels en donker dennenwoud, 

omringd van tarwevelden, bij de Vlaamse grens gebouwd, 

daar staat de kapel Lorette voor Onze-Lieve-Vrouw. 

Daar komen wij haar bidden om sterkt' en liefd' en trouw. 

Ave Maria, Maria. 

Zohaast de blijde lente weer 'Boodschap' brengen mocht, 

gaat jong en oud ter beevaart, gaat elk op lentetocht, 

naar de Kapel Lorette, naar Onze-Lieve-Vrouw, 

en allen komen bidden om sterkt' en liefd' en trouw. 

Ave Maria, Maria. 

In Moeders huis verenigd, de Vlaming en de Waal, 

bidden als broeders samen, elk in zijn eigen taal. 

Want in Kapel Lorette, bij Onze-Lieve-Vrouw 

bidden zij voor elkander om sterkt' en liefd' en trouw. 

Ave Maria, Maria. 

  



Programma - 350 jaar Lorette Ronse 

4 april tot 17 mei 2026 - Tentoonstelling in het belevingscentrum Hoge Mote  

13 tot 21 april 2026 – Noveen Onze-Lieve-Vrouw van Lorette - 18.30 uur 

31 mei 2026 – Fiertelommegang met Lorettegroep als eregenodigde in avondprocessie 

 

 

 

 

 


