
Dekenale anker in de parochie Heilige Helena 
 

Tussen Pasen en Pinksteren zal het anker van het dekenaat rondreizen in onze Parochie 
Heilige Helena Sint-Gillis-Waas en Stekene. 
Tijdens de Paaswake kreeg het een mooie plaats in de altaarruimte 

 
 
Op Paaszondag werd het dekenale anker vervolgens vanuit de Paasviering in de Heilig 
Kruiskerk uitgezonden op z’n tocht doorheen onze parochie. We verwelkomden de 
leidingsploeg van KLJ Sint-Gillis-Waas in onze eucharistie om hen als eersten op pad te 
sturen met het anker. Priester Jaak Pauwels sprak daarbij volgende woorden uit: 
 
Dit paasfeest en het vieren van de verrijzenis van Christus is het diepste fundament van 
onze hoop. In dit jubeljaar onder de titel “Pelgrims van hoop” geven we regelmatig dit 
symbolische anker van hoop door aan mensen of groepen die plaatsen zijn van deze 
hoop en/of die ook uitstralen. 

Goede KLJ-leden, jonge mensen zijn een bron en teken van hoop voor ons. Toewijding in 
arbeid is een bron en teken van hoop voor ons. Neem daarom dit anker van hoop mee 
naar jullie beweging en activiteiten en blijf onze grotere christelijke gemeenschap 
inspireren met een leven en daden van hoop. 
Voor ik jullie zend, bid ik om zegen over jullie en jullie gemeenschap. 
 

“God en Vader van de hele mensheid, 
Gij zijt door uw trouw en mededogen 

ons grootste houvast in ons leven en werken. 
Zegen deze mensen en hun beweging, 

dat zij voor ons allen als ‘pelgrims van hoop’ 



een levend teken en stimulans blijven 
om te groeien in respect en broederlijkheid, 

in gerechtigheid en vrede, 
 

naar het voorbeeld van Jezus  Christus, de Verrezene. 
 

Amen.” 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De KLJ plande op Pasen een activiteit die in het teken stond van de hoop (en uiteraard 
ook in het teken van lekkere paaseieren). Hierbij hun verslag. 
 

KLJ-activiteit zondag 20 april 2025 – Thema Hoop 
Onze KLJ-activiteit stond deze keer helemaal in het teken van hoop. We begonnen de 
dag met de leiding en trokken samen naar de Paasmis in Stekene. Tijdens deze viering 
haalden we het anker van hoop op – een krachtig symbool dat ons doorheen de hele 
activiteit zou begeleiden. 

Daarna verzamelden de leden zich in ons KLJ-lokaal. We startten met een kort moment 
van uitleg: wat betekent dat anker nu eigenlijk? Het anker staat symbool voor hoop, ook 
wanneer het leven soms stormachtig aanvoelt. 

Nadien kreeg elk lid een eigen papieren anker. Ze mochten daarop hun persoonlijke 
hoopvolle wensen en dromen neerschrijven – dingen waar ze naar uitkijken of op hopen, 
groot of klein. Met stiften en potloden werd elk anker omgetoverd tot een uniek 
kunstwerk. 

Als afsluiter trokken we naar de speeltuin, waar een vrolijke paaseierenzoektocht op het 
programma stond. Onze leden deden goed hun best en slaagden erin om alle paaseitjes 
te vinden. 

Het was een fijne activiteit, gevuld met creativiteit, bezinning én paaseitjes – een mooie 
manier om samen stil te staan bij het thema hoop. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


