Beste vormeling,

Een paar maanden geleden hadden we nog nooit van het corona-virus gehoord, maar nu gaat het in het nieuws
bijna nergens anders meer over. Tijd dus voor iets anders! Wat denk je van een online catechese? ©

Deze catechese draait allemaal rond een heel bijzonder verhaal uit de Bijbel. Het lijdensverhaal gaat over de laatste
dagen van Jezus voor zijn dood. Neem even de tijd om het verhaal op pagina 1 & 2 rustig door te lezen. In de tekst
staan belangrijke zaken aangeduid in het vet. De rode tekst is voor de opdrachten achteraf.

Op pagina 3, 4 & 5 vind je enkele vragen waarover we je graag laten nadenken. Daarna mag je je kleurpotloden en
stiften bovenhalen voor de creatieve opdracht op pagina 6. Op de laatste pagina stellen we jou graag ons geweldig
zomerkamp voor! Neem zeker een kijkje. ©

Als je iets niet begrijpt, aarzel niet om dit te vragen aan jouw catechist(en). Zij helpen jou met plezier op weg!

Laat deze catechese een moment van bezinning zijn in deze verwarrende tijden.
Veel goeie moed en blijf gezond!

Jezus leeft! Het lijdensverhaal in 7 afbeeldingen.

Het Laatste Avondmaal, dat we elk jaar herdenken op Witte
Donderdag, is de laatste keer dat Jezus met Zijn apostelen
at. (We spreken over ‘witte’ donderdag, omdat deze kleur
symbool staat voor het goede. Daarom zal de priester op
jullie vormsel ook een witte kleur dragen.)

Tijdens dit avondmaal wast Jezus de voeten van Zijn
leerlingen. Vroeger was dit de taak van een slaaf, dus de
leerlingen vinden dit heel vreemd. Jezus wil hiermee
duidelijk maken dat Hij er is om anderen te dienen.

Tijdens dit Laatste Avondmaal spreekt Jezus de bekende
woorden over het brood en de wijn uit die Hij deelt met zijn
leerlingen. En Hij kondigt aan dat iemand onder Zijn leerlingen
Hem zal verraden en dat Hij ter dood veroordeeld zal worden.

Het is uiteindelijk de apostel Judas die Jezus verraadt door
Hem een kus te geven, wat we ook de Judaskus noemen. Wie
jou een Judaskus geeft, doet alsof hij of zij het beste met jou
voor heeft, maar eigenlijk kan je hem/haar niet vertrouwen.

Na deze kus wordt Jezus meegenomen door de soldaten
bij de hogepriester. Hij ondervraagt Jezus om eenreden te
vinden om Jezus ter dood te veroordelen.

Enkele mensen leggen een valse verklaring af en
beschuldigen Jezus voor iets wat Hij niet gedaan heeft.
Maar Jezus blijft zwijgen.

De hogepriester vraagt Hem uiteindelijk of Hij de Messias,
Zoon van God, is wat Jezus bevestigt. Op basis van deze
‘godslastering’ brengt hij Jezus bij Pontius Pilatus.

Uiteindelijk beslist Pilatus dat Jezus ter dood veroordeeld wordt, omdat Hij zich ‘voordoet’ als Zoon van God.



Judas is niet de enige die Jezus op een belangrijk moment in
de steek laat. Naast het verraad van Judas, voorspelt Jezus
ook de verloochening van Petrus.

Jezus zei: “Nog voor de haan morgenochtend kraait, zult gij
3 maal zeggen dat ge Mij niet kent”. Petrus zweert dat hij
Jezus nooit in de steek zou laten.

Nadat Jezus ter dood veroordeeld is, komen verschillende
mensen vragen of Petrus geen volgeling van Jezus is. Tot drie
maal toe beweert hij dat het niet zo is. En dan kraait de haan...

Petrus huilt bittere tranen omdat de voorspelling van Jezus toch is uitgekomen. Hij heeft spijt...

Jezus wordt gekruisigd op de top van de berg, waar Hij
eerst zelf moet geraken met het kruis. Het is een lastige
weg naar boven. Jezus valt meermaals op de grond. Het is
viteindelijk Simon Van Cyrene die Hem helpt. Deze
omstaander helpt Jezus bij het dragen van Zijn kruis. (Het
‘dragen van je kruis’ betekent ook ‘met een (moeilijk)
probleem moeten leven’).

Deze (lastige) Kruisweg herdenken we elk jaar op Goede
Vrijdag. Je vindt de kruisweg steeds achteraan in elke kerk
in 14 afbeeldingen (of staties).

Na de tocht met Zijn kruis, bereikt Jezus de plaats
Golgota. Daar wordt Hij aan het kruis genageld met
boven Hem het opschrift met de reden van zijn ter dood
veroordeling: ‘lesus Nazarenus, Rex ludaeorum’. Wat
zoveel betekent als ‘Jezus de Nazarener, Koning der
Joden’.

Op Stille zaterdag herdenken we Zijn dood. We treuren
dan net zoals Jezus’ leerlingen dat toen ook deden.

Jezus sterft aan het kruis, maar na 3 dagen gebeurt iets
uitzonderlijk. Drie dagen na zijn kruisiging is Hij opgestaan
uit het graf, iets wat Hij zelf voorspelde. Jezus heeft Zijn
leven uit liefde voor ons gegeven en daarom heeft Zijn
Vader (God) Hem dwars doorheen de dood getrokken.

Als wij, christenen, Pasen vieren, doen we dit om Jezus te
herdenken en hoe Hij opstond uit de dood. Dit trieste
verhaal heeft dus een ‘happy end’ en net daarom is het
een verhaal van hoop.

Het lijdensverhaal vertelt ons dus dat lijden en dood niet het laatste woord hebben.
Pasen (de verrijzenis van Jezus) is een feest van hoop en leven, want Jezus leeft!

Nu je het volledige lijdensverhaal kent, kan je hieronder verder aan de slag. Kijk snel op de volgende pagina!



Jezus zwijgt

Samen met dit document kreeg je ook een link met enkele filmpjes toegestuurd. Er zijn 3 filmpjes te vinden die je
telkens moet afwisselen met de opdrachten die je hieronder vindt. Bekijk nu het eerste filmpje (‘Jezus zwijgt’).

Judas, Jezus’ beste vriend, is uiteindelijk diegene die Jezus verraadt door Hem een (Judas)kus te geven.

Hoe zou jij je voelen mocht je verraden worden door je beste vriend?

O Boos O Afgewezen O Teleurgesteld
Q Verrast O Eenzaam Q Gefrustreerd
O Ongerust O Gekwetst Q Onverschillig
U Verdrietig U Verward a

Toen Jezus voor de hogepriester verschijnt, wordt Hij vals beschuldigd door omstaanders. Ze beschuldigen Hem
van zaken waar Hij niets mee te maken heeft.

Mocht jij Jezus zijn, wat zou jij zeggen om jezelf te verdedigen?

Kleef hier
een foto
van jezelf

Mocht je het moeilijk vinden een antwoord te geven op deze vraag, kan deze gelijkaardige situatie je misschien helpen.
Stel op de speelplaats duwt je beste vriend een klasgenootje omver. De juf/meester komt bij jullie en jouw beste vriend
wijst jou als schuldige aan, terwijl je helemaal niets gedaan hebt.

Wat zou jij in die situatie zeggen om jezelf te verdedigen?

Petrus verloochent
Bekijk nu het tweede filmpje (‘Petrus verloochent’).

Petrus doet iets wat hij nooit van zichzelf verwachtte. Hij zegt dat hij niets te maken heeft met zijn beste vriend,
Jezus. Net op het moment dat zijn beste vriend hem eigenlijk het hardste nodig had...

Hoe zou jij reageren in deze onmogelijke situaties?

Hieronder vind je 2 verschillende dilemma’s. Denk even na waarom je de ene keuze zou maken, maar. ook waarom
je de andere keuze zou maken. Omcirkel welke reactie het beste bij jou past.



In de klas zit er een groepje dat zich bezig houdt met louche zaken. Ze vragen aan jou of je ook bij hen
wil aansluiten. Eigenlijk wil je dit niet, maar als je nee zegt, dan zal je er nooit bij horen. Wat doe je?

Je sluit aan bij het groepje Je sluit niet aan bij het groepje

Je ziet dat je beste vriend wordt gepest op de speelplaats. Als je iets zegt, dan ga je zelf gepest
worden. Maar als je niets doet, dan verlies je je beste vriend. Wat doe je?

Je verdedigt je beste vriend Je verdedigt je beste vriend niet

Waren het moeilijke keuzes? Waarom?.................

Vind je het belangrijker om aan jezelf te denken of om aan een ander te denken in deze situaties? Waarom?.............

Verwacht je, als je iemand helpt, dat je daar steeds iets voor terugkrijgt?> Waarom? .......c..cocee i i e

(De weg naar) de kruisiging

Kijk naar het laatste filmpje (‘de weg naar de kruisiging’).

Jezus wordt ter dood veroordeeld Simon Van Cyrene helpt Jezus bij Jezus sterft aan het kruis.
door Pontius Pilatus. het dragen van Zijn kruis.




Wat vind jij moeilijk of vervelend in het leven... ...en wie helpt jou er weer bovenop?

Deze foto’s kunnen je helpen bij het formuleren van een antwoord op de bovenstaande vraag...
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We zijn allemaal verplicht om ‘in ons kot’ te blijven. Het kan zijn dat jij dat ook moeilijk of vervelend vindt en dat is
heel normaal! Hoe voel jij je tijdens deze quarantaine?

O Gelukkig O Onverschillig Q Gefrustreerd
Q Bang O Boos Q Nerveus

O Verbaasd U Ontspannen O Hoopvol

U Ongerust U Verdrietig O Geschrokken
U Verward U Eenzaam a

Er zijn heel wat dingen die je nu even niet meer mag doen, omdat je niet mag buiten komen.

Wat mis jij het meeste tijdens deze quarantaine?
B & AN

Vrienden School Familie Sport(club) Kerk Hobby(‘s) Jeugd-
beweging

Uitdaging! Er zijn heel wat mensen die zich deze dagen wat eenzaam voelen. Laat je goed hart < zien en schrijf
eens een kaartje naar jouw oma/opa, jouw tante/nonkel, jouw nichtje/neefje, jouw beste vriend/vriendin, jouw
buurman/buurvrouw... of iemand in het rusthuis om hun dag op te vrolijken!



Biblejournaling

Wat neem je mee uit dit catechesemoment? Duid aan en maak onderaan een tekening met één van jouw
aangeduide woorden.

Vriendscha
Verloochening P Onmacht
. Veroordeling
Onschuldig Hoop(vol)
Onzeker Lijden Opoffering
Verdriet In de steek laten
h Verraad
Het laatste Macht Angst Judaskus
avondmaal Liefde
Onverschillig Kwaad
Zwijgen
Sprakeloos Dilemma
Vertrouwen Leven @
@ Respect
Helpen
P Teleurstellend
Verrassend
Twijfel Verzoening Kruis dragen Dankbaar
Gekwetst Onverdraagzaamheid Kruisigen
Spift Hulpel
Verwonderd Verward ulpeloos

Kwetsbaar




Dankjewel om even te bezinnen bij dit uitzonderlijke catechesemoment.

Doe jij — net als duizenden andere jongeren - binnenkort jouw vormsel?
Danis IJD Jongerenpastoraal echt iets voor JOU!

Laat dit filmpje je helemaal overtuigen: https://www.youtube.com/watch?v=PhMBoIfrOOc&t=3s.

OD is de ideale start van jouw zomervakantie!

Deze zomer kan je mee op kamp: de Ontmoetingsdagen van
Jokri zijn er voor alle jongeren tussen 11 en 18 jaar.

Van zondag 5 juli tot zaterdag 11juli 2020 in Sint-Denijs-Westrem,
een week op kamp gaan om jezelf, anderen en God te
ontmoeten tijdens gesprekken, spel, creatief bezig zijn,
bezinning, stevige zangmomenten. ..

Kortom, een absolute aanrader.

Meer informatie vind je op www.od.ijd.be of stuur een mailtje
naar niels.den.tandt(@ijd.be.

‘)!L ) LEVEN DRGEN OP KAMP MET MEER DRAN HONDERD JONGEREN
i okpr) | OMSAMEN TE SPELEN, TE RAVOTTEN, HET STIL TE MAKEN, OP
AVONTUUR TE GRAN, TE BIDDEN, ELKARR TE ONTMOETEN...

BEN 111 ER KLARR VOOR?
ARRZEL NIET LANGER EN LART JE MEEVOEREN IN DEZE ONVERGETELIIKE OD-ERVARING.

Jokri, dat is een jeugdbeweging, met dat ietsje meer! Jokri, of
Jonge Christenen, is een jeugdwerking van jongeren voor
jongeren waar, naast ravotten en plezier maken, geloof met stip
op de agenda staat.

Overal in het bisdom zitten Jokri-groepen verspreid, ga snel op
zoek naar de Jokri in jouw buurt:
https://www.kerknet.be/ijd/artikel/zoek-jouw-jokri-groep.

Meer informatie vind je op www.jokri.ijd.be of stuur een mailtje
naar anneleen.allaert@ijd.be.

Jokri, Nederpolder
09 235 78 66 | jokri@ijd.|

24, 9000 Gent
be | www.jokri.ijd.be
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