‘Luister (...) en neig het oor
van je hart’ (RB Proloog v. 1).

Zo begint de Regel van Benedictus waar de monniken
vanuit de Benedictijnse traditie naar leven. Het is voor
elke mens een uitnodiging en een oproep: onze luis-
tervaardigheid en -bereidheid is van belang voor ons
mens-zijn en hoe we met anderen omgaan. Maar hoe
doe je dat ? En vooral ook, hoe houd je dat vol als mens
en als zorgpastor, als je dagelijks te maken krijgt met
het lijden van concrete mensen. Daarbij is er het leed

Meer info

Programma
Onthaal tussen 8.30u en 8.45u

9.00u
10.00u
10.15u
12.15u
12.30u
14.15u
14.30u
16.00u
16.30u
17.15u
18.00u

Waar

terts en eucharistie

koffie en onthaal van wie nu aansluit
conferentie en verwerkingstijd
middaggebed

middagmaal in stilte

noon

conferentie en verwerkingstijd
koffie

uitwisseling

vespers

wel thuis

Sint-Sixtusabdij, Donkerstraat 12,

via deze link.



http://www.sintsixtus.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNrCtkOpBeI9GgD7yIFPgcCsnL0D5bweJLabmifpB9OSwzA/viewform
mailto://zorgpastoraalbisdomgent@ccv.be

